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ÖNSÖZ 


Siyasal ve ideolojik tercihlerin etkisinde kalmayan, her türlü resmi-politik görev yüklemelerinden uzak, objektif, modern tarih anlayışının en temel özelliklerinden biri olan tarihsel sürekliliğin sağlanması prensibini, basite indirgemek suretiyle yalnızca bilim namusuna saygılı akademisyenlerin mesleki-entellektüel kaygısı olarak değerlendirip rafa kaldırmayı hazmedemeyecek kadar bir ilmi olgunluğu, millet olarak yaşadığımız ve halen etkisini devam ettiren zor şartların telkin ettiği potansiyel siyasi riskler nedeniyle bu güne kadar deyim yerindeyse “milli menfaatler açısından lüks ve sakıncalı"kabul eden resmi tarih anlayışımızı mazur görecek olsak bile, millet olarak biz Türkler'i basit bir tarih merakının çok ötesinde, zannettiğimizden çok daha fazla ilgilendiren ama aynı ölçüde ilgisiz ve dolayısıyla bilgisiz olduğumuz uzun bir tarihsel dönemdir Bizans asırları. 
Cumhuriyetimizin özellikle ilk yıllarında ideolojik devlet örgütlenmesinin zaruri bir neticesi olarak sosyal ilimlerin ilgi sahasına getirilen daraltıcı resmi rezervlerden en büyük hisseyi her halde tarih disiplini almıştır. Milli Eğitim müfredatımız gerek Osmanlı ve gerekse Bizans tarihi açısından oldukça uzun süren bir ambargo dönemi yaşamak durumunda kalmıştır. 

Türk tarihinin en uzun olmakla birlikte aynı zamanda en yakın olan ve günümüze olan tesirleri itibarıyla en önemli dönemini kapsayan Osmanlı tarihi bu gün için artık geç de olsa hürriyetine kavuşmuştur ve sahip olduğu zengin tarih malzemesini her an araştırmacıların hizmetine sunabilecek bir arşiv altyapısına da sahiptir. Henüz yeterli düzeyin çok uzağında olmakla beraber bu gün için bizler, sınırlı sayıda ilim adamımızın arşiv tabanlı çalışmaları sayesinde, bir nesil öncemize göre Osmanlı tarihi hakkında çok daha fazla bilgi sahibiyiz. Ama ne yazık ki, imparatorluğumuza sadece İstanbul'u değil, belki İs- 


7 








tanbul'dan çok daha önemli yerleşik devlet geleneklerini de miras bırakan Bizans bizim için halen tüm karanlığını muhafaza etmekte ve on asırlık bu uzun tarihe karşı ilgisizliğimiz ısrarla devam etmektedir. Okadar ki, bu gün ülkemizde orta ve yüksek tahsil müesseselerinden mezun olmuş hemen herkesin, tarihin karanlık sayfalarında kaybolmuş, kültürel ve siyasi açıdan bize tamamıyla yabancı olan, özellikle cumhuriyetin ilk yıllarındaki resmi destekli "ilmi" gayretlere rağmen aramızda bir türlü biyolojik veraset rabıtası tespit edilemeyen ve günümüze bıraktığı arkeolojik malzeme dışında hemen hemen tüm izleri silinmiş, tarihin laboratuvarında moda deyimle "fosilleşmiş" ilkel Anadolu etnisiteleri hakkında doğru-yanlış bir çok şey bilmesine rağmen, Bizans söz konusu olduğunda pek çoğumuz, 1071'de Malazgirt ovasında Sultan Alparslan'dan af dileyen imparator Romanos Diogenes ve 29 Mayıs 1453'te Türk askeri karşısında savaşırken can veren son imparator Konstantin den başka pek bir şey hatırlamayız. 

Oysa ki Bizans bu iki hadisenin dışında, bin küsur yıllık tarihine çok daha fazla şeyler, üstelik tarihin akışını köklü bir şekilde etkileyen hadiseler sığdırmış bir dünya imparatorluğudur. 
Roma'nın son dönemini dikkate almayacak olursak, ilk hıristiyan devleti olma özelliğine sahip olan Bizans İmparatorluğu, her şey den önce, Mezopotamya'nın güneyi ve Arap yarımadası hariç olmak üzere büyük Osmanlı coğrafyasının tamamın- da, bazı küçük sahil şeritleri hariç tüm Akdeniz havzasında, Balkanlar'da, Doğu Avrupa'da ve Kafkaslar'da uzun yıllar hakimiyet kurmuş, tüm Slav dünyasını, Doğu Avrupa'yı ve Orta Doğu'nun büyük bir kısmını hıristiyanlaştırmış, o zamanların barbar, bu günün modern Avrupa'sını terbiye etmiş ve netice olarak bu geniş coğrafyanın her köşesinde aradan geçen yüzyılların silemediği derin izler bırakmıştır. 


Doğu İslam dünyasının Hıristiyan batı ile ilk temas noktası Bizans olmuştur. Nitekim insanlık tarihinin en önemli hadisesi islamiyet, Bizans'a komşu ve Bizans nüfuzunun tüm ağırlığıyla 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hissedildiği topraklarda doğmuş ve yirmi otuz yıl gibi çok kısa bir zamanda olağanüstü bir hızla Bizans topraklarında yayılmıştır. Bu nedenle başlangıcından itibaren İslam tarihi Bizans'la hep iç içe olmuştur. İslamın daha ilk yıllarında bizzat islam peygamberi tarafından son dine davet edilmiş, İslamın dört büyüğüyle kendi aleyhine neticelenen mücadelelere girişmiş, özellikle peygamberin ikinci halifesinin sürekli cihadı emreden tavizsiz iktidarı döneminde kendi açısından hayati öneme sahip Suriye ve Mısır'ı terketmek zorunda kalmış, Emevi ve Abbasi hilafet devletleriyle sürekli kavga halinde olmuş, 1071 tarihinde Malazgirt'te Selçuk Türkleri'nden, daha önce hiç karşılaşmadığı, imparatorun esaretiyle neticelenen onur kırıcı bir darbe yemiş ve müteakiben gelişen hadiseler sonucunda Anadolu'nun tamamına yakın kısmını kaybetmiş, Haçlı seferleri ve putperest Moğol istilasının Türk ve İslam dünyası üzerinde yaptığı ağır tahribat ortamından istifade ederek tekrar doğuya doğru kalıcı olamayan yayılma teşebbüslerine girişmiş ancak ardından gelen Osmanlı dalgası karşısında bir buçuk asır boyunca sürekli gerileyerek 15. yüzyılın ortalarına doğru Anadolu ve Balkanlarn tamamını kaybetmek suretiyle küçük bir İstanbul devleti haline gelmiş ve nihayet Osmanlı Türk devletini bir dünya imparatorluğu yapan Sultan Fatih'in elinde hayat macerasını tamamlamış tarihin en uzun soluklu devletlerinden biridir Bizans İmparatorluğu. 

İslam ve Türk tarihi içinde bu derece geniş bir yer işgal eden Bizans karşısındaki alakasız tavrımızın altında, her halde Bizans kimliği hakkındaki peşin hükümlere dayalı yanılgılar ve özellikle geçen yüzyılda hatırlamak dahi istemediğimiz bir siyasi maziyi paylaştığımız, siyasi idealleriyle beşeri potansiyeli arasında aklın ve ilmin kabul edebileceği makul bir dengeyi bir türlü kuramayan batı komşumuzun "megalo idea"sına tarihsel dayanak noktası olarak Bizans'ı yerleştiren, gerçekçi olmaktan ziyadesiyle uzak, boyunun ölçüsünü bir hayli aşan irrasyonel hezeyanları yatmaktadır. Oysa ki Bizans imparatorluğunda Yunanlılığın hakim unsur olduğu dönem imparatorluğun küçüle 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küçüle bir İstanbul devleti haline geldiği son zamanlarıdır ki, bu kısa dönemin uzun imparatorluk tarihi açısından pek fazla bir önemi olmadığını kabul etmek gerekir. Zira bu çöküş döneminde devlete artık Bizans İmparatorluğu değil, İstanbul Yunan Krallığı demek fiili realiteye daha uygun düşer. On asırlık uzun Bizans tarihinin ana hatlarıyla kısa bir tetkiki, her yönüyle bir dünya imparatorluğu olan Bizans ile yıkılışın arifesindeki küçük İstanbul krallığı arasındaki mukayese kabul etmez farkları ortaya koymaya yeter. Her şey den önce Yunan milliyetiyle hiç bir alakası olmayan, Latinliği tartışılmaz ilk imparator Konstantin, idaresi altındaki geniş coğrafyanın çok milliyetli demografik yapısının dayattığı siyasi açmazları doğru okuyabildiği içindir ki, devletin ve hükümdarlığın siyasi meşruiyet temelini etnik köken üzerine değil, ortodoksluk ortak paydası üzerine oturtmuştur.Zaten Bizans'ta hakim unsur olmaya yeterli bir çoğunluğa sahip bir etnik grup yoktu. İşte Bizans'a Antik Yunan ve Latin Roma'dan farklı olarak bir şark devleti karakterini veren bu yeni siyasal meşruiyet anlayışıdır ki, kaynağı da zannedildiği gibi hıristiyan-ortodoks teolojisi değil, bizzat doğu kültür ortamının geliştirdiği siyasi felsefedir. Esasen hıristiyan dini müşrik Roma despotizminin hakim olduğu topraklarda doğmuş olmak suretiyle, nazari olarak dahi sezarların alanına müdahale imkanı bulamamış, bir devlet ve hakimiyet nazariyesi vazetmeye yeterli hürriyet ortamından mahrum kalmış ve bunun neticesinde uzun süre vicdanlara hapsedilmiş, bir dinden ziyade bir ahlak öğretisi olarak varolma mücadelesi vermiştir. Konstantin'le birlikte model alınan doğunun siyasi felsefesi, Roma'nın teşkilat ve idare prensiplerine göre tanzim edilen devlete, hıristiyanlığı merkeze yerleştiren farklı bir ideolojik çerçeve getirmiş ve bu başarılı sentez Bizans'a çok milliyetli yapıların bünyesinde taşıdığı etnik çelişkilerin yıkıcı tesirlerini azaltan ve bir mensubiyet şuuru doğuran suni bir kimlik kazandırmıştır. Bu suni Bizans kimliği, muhteris ve haset Yunan kimliğinden çok daha geniş ve kapsayıcı olduğu içindir ki, etnik köken önemli olmaksızın imparatorluk tebasından her unsura askerlik de dahil olmak üzere en alt düzey memuriyetlerden imparator seviyesine kadar devletin her kademesinde hizmet edebilme imkanı vermiştir. 

Bir kilise dili olmanın getirdiği avantajlar sayesinde etnik potansiyelinin çok üzerinde yayılma imkanı bulan Yunan dili, ancak 8. yüzyıldan sonra Latin dilinin yerini alarak imparatorluğun resmi dili olabilmiştir. Yunan dilinin imparatorluğun resmi dili seviyesine yükselmiş olması on asırdan fazla yaşayan koskoca Bizans'ı her yönüyle bir Yunan devleti olarak telakki etmeye yeterliyse, o zaman resmi dil olarak Arapçayı kullanan Büyük Selçuklu İmparatorluğunu Arap ve yine Farsçayı resmi dil kabul eden Anadolu Selçuklu Devletini de bir Acem devleti saymak icap eder ki, böyle bir yaklaşımın hiç bir ilmi kıymeti olmadığı hususunda tereddüte yer yoktur. Kaldı ki, Yunan dilini kuruluşundan çok sonra devletin resmi dili seviyesine yükseltmekle beraber Bizans, Yunan kimliğinin en çok dile dolanan ve vazgeçilmez yapıcı unsuru olan antik Yunan düşüncesi- ne karşı düşmanca bir tavır takınmış ve her vesileyle onu yok etmeye çalışmıştır. Doğruyu söylemek gerekirse, tanrıların cirit attığı putperest bir atmosferde gelişen ilk çağın hür Yunan felsefesiyle Bizans'a net bir şekilde damgasını vuran ortaçağ hıristiyan skolastiğini barış içinde bir arada yaşatmak imkan dahilinde olan bir şey değildi. Bu nedenle daha yolun başında, Bizans imparatorlarının en büyüğü kabul edilen Jüstinyen "içinde bir kaç müşrik profesörün gizlendiği" Atina üniversitesini kapatmak suretiyle Yunan felsefesinin kapısına kilit vurmuştu. 

Bizans'ın mahiyeti hakkındaki bu mülahazalarımızdan sonra, Bizans'tan sonra aynı coğrafyada hüküm süren Osmanlı İmparatorluğuna tesirlerinden hiç bahsetmemek Bizans'a haksızlık olur kanaatindeyim. Bu cümleden olmak üzere, Osmanlı imparatorluğunun Bizans'tan hiç etkilenmediğini söylemek, imparatorluk namına bir meziyet değil, olsa olsa Osmanlı gibi büyük bir dünya devletini idare edenlerin her an yüz yüze oldukları on asırlık bu değerli tecrübeden istifade etme becerisini gösteremedikleri manasına gelir ki, böyle bir değerlendirme 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her şeyden önce Türk tarihinin tanık olduğu en büyük liderler- den biri olan Sultan Fatih'in siyasi ufkuna gölge düşürür. Oysa tarihten biliyoruzki, Selçuklu döneminden kalma bir uygulama olarak Türk şehzadeleri barış zamanlarında Bizans sarayında bir kaç yıl misafir edilmek suretiyle bir nevi yönetim stajı görürlerdi. Üstelik bu usül, Osmanlı siyasetinin İstanbul hakkındaki kesin kararını veren Yıldırım Bayezit zamanına kadar da de- 


vam etmiştir. 

Bizans'ın bürokrasi, idare ve askerlik sahalarında imparatorluğumuza ciddi tesirleri olduğu açık bir şekilde görülmekle beraber, takdirle söylemek gerekir ki, Osmanlı hiç bir şekilde taklitçiliğe sapmadan Bizans'ın faydalı gördüğü müesseselerini ciddi bir ayıklamaya tabi tutmuş, bin yıllık yerleşik devlet tecrübesinin ürünü olan bu müesseselerin kusurlu ve kendi zihniyet dünyasına aykırı bulduğu taraflarını tashih edip geliştirmek suretiyle kendine has bir karakter verme başarısını göstermiştir. 
Bu hususta akla gelen ilk misal yeniçeri ocağıdır. Bilindiği gibi Bizans, hücumlarından sürekli muzdarip olduğu komşu barbar kavimlerinden imparatorluğun savunmasında kullanılmak üzere çok sayıda paralı asker devşirirdi. Osmanlı ise, daha İstanbul'un fethinden yaklaşık yüz yıl kadar önce kurduğu yeniçeri ocağı kadrolarını doldururken, Bizans gibi hazır asker toplama yoluna gitmiyor, küçük yaştaki gayrimüslim reaya çocuklarını oldukça uzun süren kapsamlı ve çok yönlü bir eğitime tabi tutarak, Türk-İslam kültürüne ve imparatorluk ideallerine bağlı mücahit askerler haline getiriyordu. Yine Bizans, tabiiyetine aldığı yabancı kavimleri devlete ısındırabilmek için onların başına idareci olarak kendisine itaatkar yerli bir prens tayin etmek suretiyle bu kavimlerin din, ahlak,kültür ve geleneklerini yaşatabilecekleri yumuşak bir atmosfer oluştururdu. Aynı şekilde Osmanlı idaresi de Avrupa'da, özellikle müslüman nüfus yerleştirmediği Macaristan, Eflak, Boğdan, Transilvanya, Karadağ vb. 
bölgelerde bu idari vesayet sistemini başarıyla uygulamış, Bizans tan bir adım daha öne geçerek müslümanlarla iç içe yaşayan gayrimüslimlerin işlerini de kendi ruhanilerine havale etmiştir. Okadar ki, gayrimüslimler, kendi aralarındaki ihtilafların çözümünde genel yetkili şeri mahkemelere ihtiyari olarak gidebildikleri gibi, kilise ve havralara başvurabilme hakkına da sahip olmuşlardır. 

Kabul etmek gerekir ki Osmanlı Türk Devleti, Bursa-Edirne-İstanbul hattında gittikçe azalmak suretiyle de olsa etkisini devam ettiren göçebe devlet yapılarına has zaaflardan ancak İstanbul'da kurtulabilmiş ve bir dünya imparatorluğunu taşıyabilecek bürokratik, idari, hukuki,sosyal ve mali-iktisadi sistem bütünlüğüne yeni başkent İstanbul'da sahip olabilmiştir. Esasen, Osmanlı öncesi devletlerimizin uzun ömürlü olamamaları- nın en önemli nedeni teorik altyapısı şekillenmiş, gelenekleri oturmuş bir sistem anlayışına yabancı olmalarıdır. İmparatorluğun başkentini Edirne den İstanbul'a taşıyan Fatih, o zamana kadar geleneksel devletlerimize hakim olan töre kaynaklı idari meşruiyet anlayışına, sistem mantalitesine sahip modern devletin gereği olarak, yaptığı kapsamlı kanunlaştırma faaliyetiyle birlikte bağlayıcı bir hukuksal çerçeve getirmiş oluyordu. Ve İstanbul da artık kayıt dışı devlet tamamen tarihe karışıyor, işleyiş kuralları belirli, belge düzeni oturmuş bir saray, hükümet ve taşra bürokrasisi ortaya çıkıyordu. İşte Osmanlı imparatorluğunu geleneksel Türk ve İslam devletlerinden farklı kılan ve teknik anlamda Roma'nın devamı olduğu yönündeki değerlendirmelere haklılık kazandıran husus İstanbul sonrasında devlet yapılanmasının geçirdiği bu sistematik değişimdir. 

Elinizdeki bu çalışma, yazarın da haklı olarak belirttiği gibi, on asırlık uzun Bizans tarihinin analitik bir özeti olarak, teferruata dalmadan ama önemli ayrıntıları da ihmal etmeden Bizans tarihi ve medeniyetinin ana çizgilerini derli toplu bir şekilde okuyucuya sunan bir el kitabı mahiyetindedir. Okuyucuya faydalı olması dileğiyle. 


Sinan Baş 
Temmuz 2006, İstanbul 
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YAZARIN ÖNSÖZÜ 


Son elli yıl içindeki çalışmalarla tamamiyle yenileşen Bizans İmparatorluğu tarihi bilhassa batıda, yanlış fikirlere uğramaktan kurtulamamıştır. Bu tarih, bir çoklarımız için daima, Monteskiyö ve Gibbon'un zannettiği gibi, Roma İmparatorluğunun devamı ve çöküşü gibi görünür. Biz, Ortazaman Greklerini, daima, yüzyılların birikimi şuursuz kinleri ve eski dini kavgaları karanlık bir şekilde hatırlamamızın neticesi olarak, Haçlılar ve onları aforoz eden Papalar gibi muhakeme ederiz. Ve Bizans sanatı da, ekseriya yenileşmekten aciz ve kilisenin sıkı kontrolü altında birkaç dahi san'atkarın yarattıklarını bin sene tekrardan başka bir şey yapmayan monoton bir san'at — buna tercihan kilise san'atı denir-gibi anlaşılır. 


Gerçekte, Bizans büsbütün başka bir şeydi, O, kendisini, Romanın varisi ve devamı olarak ilandan hoşlanmış ve imparatorları son güne kadar “Romalıların imparatoru, ünvanını taşımış, İmparatorluğun eski ve şerefli başkenti üzerindeki haklarından vazgeçmemişlerdi. Bununla beraber, Bizans pek çabuk bir şark imparatorluğu oldu ve esas itibariyle böyleydi. Onu, Romanın ezici hatıralarıyla kıyaslayarak analiz etmemelidir: Onun karakterini en iyi anlayan ve hakiki manzarasını gören adamlardan birinin sözüne göre, o, “Avrupanın son sınırlarında, Asya barbarlığı kenarında bir Ortazaman devleti idi (!). Bu devletin, kusurları ve kötü gelenekleri vardı, bunları gizlemek 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çocukluktur. Pek sık saray isyanları ve askeri ihtilalleri gördü, her türlü koşu oyunlarını çılgınca sevdi ve dinsel çekişmelere bundan fazla düşkünlük gösterdi; medeniyetinin zaferine rağmen ahlakı ekseriya gaddar ve barbardı ve bunun neticesinde bol miktarda orta karakterler ve adi ruhlar da yarattı. Fakat, bu 


devlet, geçmişteki haliyle, büyüktü. 

Gerçekte, Roma İmparatorluğu düştükten sonraki bin senelik hayatında Bizans'ın durmadan harabeye yuvarlandığı kolaylıkla zannolunur. Böyle düşünmek asla caiz değildir. Onu mahvedecek gibi görünen bunalımları çoğunlukla kıyas kabul etmez derecede parlak devirler ve ümit edilmeyen yeni doğuşlar takip etmiştir. Bu devirde, bir tarihçinin sözüne göre “İmparatorluk, bu ihtiyar kadın, altın ve kıymetli taşlarla süslü bir genç kız gibi görünür, Vİ ıncı asırda, Justinyen devrinde, devlet, son bir defa, Roma'nın iyi günlerinde olduğu gibi toparlanır ve Akdeniz, yeniden bir Roma gölü olur. VII inci asırda, İzorya'lı (Eski Silifke) imparatorlar, Şarl Martel'in Poitiers'de hrristiyanlığı kurtardığı sıralarda, İslamiyetin hücumlarını kırarlar. 
X uncu asırda, Makedonya ailesine mensup hükümdarlar, Bizans'ı, muzaffer silahlarını Suriye'ye kadar götüren, Ruslar'ı Tuna boyunda ezen ve Bulgar çarlarının kurduğu devleti kan içinde boğan büyük bir şark devleti haline koyarlar. XII inci asırda, Komnen'ler zamanında Grek İmparatorluğu, dünyada, hala iyi bir çehre göstermektedir ve İstanbul, Avrupa politikasının bellibaşlı merkezlerinden biridir. 


Bizans, bu suretle, bin sene yaşadı; bu yaşama, yalnız mutlu bir tesadüfün neticesi değildi: Şan ve şerefle yaşadı; böyle olabilmesi için kendisinde kötülüklerden başka şeylerin de bulunması pek tabiidir. İşlerini idare için, büyük imparatorları, şöhretli devlet adamları, yetenekli diplomatları, muzaffer generalleri vardı; bunlar vasıtasiyle, dünyada, büyük bir eser başardı. Haçlı seferlerinden evvel, doğuda hıristiyanlığın kafirlere karşı savunucusuydu ve askeri kıymeti sayesinde birçok defalar Avrupa'yı kurtarmıştı. Barbarlığın ortasında, Ortazamanın, 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uzun zaman tanıdığı takdire değer en ince, en zarif bir medeniyet merkeziydi. Asya ve Slav doğu dünyasının öğreticisi idi, bu kavimler, dinlerini, edebi dillerini, sanatlarını, hükümetlerini ona borçludurlar. Pek kuvvetli tesiri batıya uzanmıştı; bir çok fikir ve san'at nimetlerini batı ondan almıştır. Bugün, Avrupa'nın doğusunda oturan kavimler ondan çıkarlar ve bugünkü Yunanistan, bilhassa, Pericles ve Phidias'ın Atina'sından ziyade hıristiyan Bizans'a borçludur. 


Bizans, bütün bunlar için, geçmişte yaptığı işler kadar gelecek içinde hazırladığı şeylerle hala dikkat ve alakaya layıktır. 
O kadar uzak görünen ve birçok kimselerce o kadar kötü tanınmış olan Bizans tarihi, asla ölü ve unutulmağa değer bir tarih değildir. Ducange XVII inci asır ortasında Bizans tarihçilerinin eserlerini bastırmak, bunlara bilgili şerhler yapmak ve başka birçok takdire layık eserler çıkarmakla Bizans tarihi bilgisinin temellerini koyduğunu ve henüz bilinmeyen bir sahada geniş ve hayali pencereler açtığını pekala biliyordu. Ducange in memleketinde, kurduğu araştırma geleneği devam ediyor; ve başka yerlerde, Rusya'da, Yunanistan'da, İngilterede ve Almanya'da yapılanları az görmemekle beraber, Bizans tarihi araştırmalarının esas itibarile Fransa tarafından ilim aleminde yayılmış olduğunu söylemek büyük bir cüret sayılmaz zannındayız. 


Benden, Bizans tarihi için, kısa ve öz — hala bizde mevcut olmıyan- bir el kitabı yazmamı ısrarla rica ettiler. Bu, bana faydasız bir çalışma görünmedi. Son zamanda, yayımla- . 
nan başka bir kitapta, Bizans'ın ne olduğunu gösteren toplu bir tablo sunmaya, büyüklüğünün ve çöküşünün derin sebeblerini, medeniyete yaptığı büyük hizmetleri izaha çalıştım(1). 
Bu kitap, Bizans İmparatorluğunun bin senelik tarihinin daha analitik bir özetidir. Bunda, bu tarihin gelişimine hakim olan ana fikirleri aydınlatmaya, önemli olayları takdime çalıştım. 
Bunu yaparken, tarih ve zamana ait küçük ayrıntılara dal- 


(1) A. Rambaud, L'empire Grec aux x. Siecle, s.VIII 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maktan ziyade, bunları oldukça geniş ve daha anlaşılır devirler halinde topladım. Bu şekilde, belki, olayların içyüzü ve manası daha iyi anlaşılmış olur. Kitabın sonundaki kronoloji notları, en önemli olayların zaman itibariyle uyumunu anlamayı okuyana kolaylaştırırlar. 


Fakat, yok olmuş bu dünya hakkında genel bilgiler edinmek isteyenler için, gerekli ayrıntıların doğruluğundan hiçbir şey feda etmeden, Bizans medeniyetinin ve tarihinin ana çizgilerini, bariz vasıflarını ve esas fikirlerini bu kitapta kayıt ve tesbit etmekle daha faydalı bir iş yapacağımı zannediyorum. 


Schrader'in tarihi coğrafya atlasındaki dört haritadan bu kitaptaki ikisini almama müsaade eden Hachette kitabevine teşekkürü bir borç bilirim. Bizans kıyafet ve hayatı ve Bizans san'at eserleri hakkında bir fikir verebilecek olan resimler Bizans san atı (Picard, 1910) elkitabımdan alınmıştır. 


Kitabın nihayetinde, okunacak veya müracaat olunacak bellibaşlı eserlerin bir cetveli bulunur. 


Temmuz 1919. Ch. D. 
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İstanbul'un kuruluşu ve 
Doğu Roma Imparatorluğunun kökenleri 
(330-528) 


1.İstanbul'un kuruluşu ve yeni İmparatorluğun karakterleri. 
- İl. Barbar istilası bunalımı. — Ili. Dini bunalım. 
— IV. V inci asır sonunda ve VI ıncı asır başında Doğu Roma İmparatorluğu 


İstanbul'un kuruluşu ve yeni imparatorluğun karakterleri! — 
11 Mayıs 330 da, Kostantin, Boğaziçi sahillerinde, yeni kurduğu başkentinde, Konstantinople'da şatafatlı merasimle yerleşiyordut1). 


1 Konstantin, Bizansı bütün Roma İmparatoruluğunun merkezi yaptıktan 
sonra, Osmanlılar zaptedinceye kadar (330-1453) şehrin ismi Konstantińople idi. 
Fetihten sonra Osmanlılarca da Konstantiye denildi. Bu isim, Osmanlı paralarında, İmparatorluğun son gününe kadar muhafaza olundu. Cumhuriyet idaresi, daha evvelce de kullanılan İstanbul ismini resmen kabul etti. Fakat İstanbul isminin Grekçe, şehre gidiyorum demek olan Elç'dan geldiği malumdur. Konstantineyi zapteden Fatih ve daha sonra Kanuni Süleyman ve onun dahi mimarı Sinan bu Grek şehrini bugün bile bütün dünyada eşleri olmayan abidelerle tamemen Türkleştirdiler. Bununla beraber, Cihan Harbi sonunda, İstanbul elimizden haksız olarak alınmıştı. Atatürk, İstanbulu anavatana tekrar ve en sağlam bir tarzda bağladı, onu Fatihin karşılaştığı düşmanlardan daha kuvvetli hasımlar elinden aldı. 
Türk milleti, İstanbulu ikinci defa olarak zaptetti. Şu halde Grekçe olan İstanbul yerine ATAKENT demek daha doğrusu olmaz mı? 

Biz şimdilik, bu kitapta, Konstantinople yerine, daha ziyade alışık olduğumuz İstanbul ismini kullanmayı tercih ettik. Okuyucular, tetkik olunan zamanlarda İstanbulun adı Konstantinople olduğunu unutmamalıdırlar. (Mütercim) 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İmparator, niçin eski Roma'yı terk ederek hükümdarlığın merkezini doğuya naklediyordu? Sezarların paganist ve hoşnutsuz şehrinden az zevk duyan Konstantin, onun coğrafi konumunu, haklı olarak, İmparatorluğun karşılaştığı yeni ihtiyaçlara cevap veremeyecek vaziyette buluyordu. Got tehlikesi, Pers tehlikesi Tuna boyunda ve Asya'da kendini hissettiriyordu; İllirya'nın(1) kuvvetli halkı, savunma için mükemmel bir kaynak arzediyordu; bu savunmayı düzenlemek için Roma pek uzaktı. Diyoklesyen bunu zamanında anlamış ve o da doğunun cazibesini duymuştu. Her halde, Konstantin'in “Yeni Roma'yı kurduğu gün Bizans İmparatorluğu başlamıştı. 


Avrupa'nın Asya ile birleştiği noktadaki coğrafi konumu, bundan çıkan askeri ve ekonomik önemi dolayısıyla, İstanbul, doğu dünyasının, etrafında toplanabileceği tabii bir merkez idi. 
Diğer yönden doğuşundan itibaren taşıdığı Helenik damga ve bilhassa hıristiyanlığın verdiği karakter dolayısıyla, yeni başkent eskisinden derin bir şekilde farklıydı ve doğu dünyasının eğilimlerini oldukça doğru olarak yansıtıyordu. 


Diğer yönden, oldukça uzun zamandan beri Roma İmparatorluğunda hükümdarlık hakkında yeni bir kavram ve anlayış hazırlanıyordu. IV üncü asrın başında, yakın doğu ile temas edince, değişiklik tamamlandı. Konstantin, imparator kudret ve nüfuzunu, mutlak bir nüfuz ve ilahi hak şekline sokmaya çalıştı. 
Bu nüfuzu, muhteşem kıyafetler, taçlar ve al renklerle, teşrifatın her türlü debdebesiyle çevirdi. Kendini, yeryüzünde, Allahın vekili sayarak, düşüncesinin, muradı ilahinin bir yansıması olduğuna hükmederek her şeyde hükümdarın kutsal karakterini göstermeye, onu insanlardan debdebeli şekillerle ayırmağa, kısaca dünya hükümdarlığını, İlahi kudretin bir yansıması, bir çehresi yapmaya çalıştı. 


Aynı zamanda, İmparatorluk müessesesinin itibar ve kuvvetini artırmak için hükümdarlığın, bütün kudreti İmparatorun 


I Adriyatik denizinin, bugün, Yugoslayva ve İtalya arasında paylaşılmış olan dağlık şark sahilleri mıntakası (mütercim) 
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elinde bulunacak şekilde sıkı bir tarzda rütbe hiyerarşisine tabi, sıkı gözetim altında bir idari hükümdarlık olmasını istedi. Konstantin, neticede, Hıristiyanlığı bir devlet dini yaptı, dokunulmazlık ve ayrıcalıklarını arttırdı, onu muhalif itikatlara karşı korudu ve her vesile ile himaye etti; bu suretle İmparatorun nüfuzuna başka bir karakter verdi. Konstantin ve ondan sonra gelen imparatorlar — ister Ortodoks, ister Aryust1) taraftarı olsun- lar — “kendilerinden biriymiş gibi, piskoposların toplantılarında bulunmak, kilise inanış ve düzeninin yetkili muhafızı tavrını almak, kilisenin bütün işlerine karışmak, kilise hesabına kanunlar koymak ve hükümler vermek, kiliseyi teşkilatlandırmak ve idare etmek, ruhani meclisler toplamak ve bunlara başkanlık etmek, itikadın formüllerini tesbit edip yazmak suretiyle aynı prensibe göre devlet ve kilisenin ilişkilerini düzenlediler. Böylelikle İmparator kilise üzerinde mutlak hakim oldu.. Ve aç gözlü, zevkine düşkün, itaatkar ve yumuşak olan doğu ruhanileri, saray ruhanileri, hiçbir nefret ve itiraz göstermeden imparatora tabi oldular. 


Bütün bunlar, doğu hükümdarlıklarına has kudret ve nüfuz anlayışının sonucuydu. Her ne kadar daha bir asır — 476 tarihine kadar — Roma İmparatorluğu devam etmiş ve her ne kadar VI ıncı asrın sonuna kadar, Şarkta bile, Roma geleneği canlı ve kuvvetli kalmışsa da bütün bunlar dolayısıyla, Konstantin şehri etrafında hükümdarlığın doğu kısmı toplandı ve kendi bilincini kazandı. Roma birliğinin görünüşte korunmasına rağmen dördüncü asırdan itibaren, hakikatte bir defadan fazla İmparatorluğun iki yarısı ayrı imparatorların idaresinde kaldı ve 285 de büyük Teodos ölünce iki oğlu Arkadyus ve Honoryusa imparatorluğu ayrılmış bir miras bıraktı, uzun zamandan beri hazırlanmakta olan ayrılık açığa çıktı ve kesinleşti. Bundan böyle bir doğu İmparatorluğu vücut bulmuştu. 


1 Meşhur İskenderiyeli papaz (280-336) İsa'nın haddizatında tam olduğunu 
iddia ve uluhiyetini inkar eden Aryus nazariyesine, Konstantinople İmparatorları arasında taraftarlar çıktı. Bu itikattakilere Arien denir. Bu fikir, iznik ruhani meclisinide reddolunmuştur. (Mütütercim) 
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Barbar istilası bunalımı. — 330 dan 518 tarine kadar süren uzun tarih devrinde iki vahim kriz, bu imparatorluğu sarsmakla ona kendi hususi çehresini verdi. Bunların birincisi, Bar- 


bar istilasıydı. 


III üncü asırdan itibaren, bütün hudutlarda, Ren üzerinde olduğu gibi Tuna'da Cermanya barbarları yaaş yavaş Roma ülkesine sızıyorlardı. Bunların bir kısmı, küçük gruplar halinde, gelip asker yazılıyorlar, yahut orada çiftçi olarak yerleşiyorlardı. 
Bir kısmı da, devletin emniyet ve refah manzarasının cazibesine tutularak bütün kabileler halinde müracaatla toprak istiyorlardı, İmparator hükümeti memnuniyetle bu ricaları kabul ederdi. Sürekli kaynayan bu Cermen dünyasındaki kavimlerin büyük hareketleri, bu Barbar baskısını hızlandırıp korkunç bir hale getirdi. Hücumları, V inci asırda, garp İmparatorluğunu batırdı ve evvela, Bizans'ın, bu dehşetli akınlara, Roma'dan daha iyi dayanamayacağı zannolundu. 


376 da, Hunların karşısından kaçan Vizigotlar İmparatorluktan, sığınacak bir yer ve toprak istemişlerdi. Bunlardan iki yüz bin kişi, Tuna'nın güneyinde bugünkü Kuzey Bulgaristan'da, Mezi'de yerleştiler. Bir müddet sonra isyan ettiler; Edirne ovalarında kendilerini durdurmağa uğraşan İmparator Valans öldürüldü (378). Onları, ancak Theodoz'un ustaca şiddeti sakinleştirebildi. Fakat, o ölünce (395) tehlike yeniden baş gösterdi. Vizgotlar'ın Kralı Alarik, Makedonya üzerine atıldı, Tesalya yı, orta Yunanistan'ı yıktı ve Peleponez içerlerine kadar girdi; zayıf Arkadyus (395-408) — bütün doğu askerleri batıda idiler — onu durduramadı ve batıdan İmparatorluğun yardımına çağrılan Stilikon, Arkadya'da, Pholoe (Foloe) Gotları kuşattığı sırada, İmparator onları serbest bırakmayı ve başlarıyla anlaşmayı tercih etti. Bundan sonra, birkaç yıl, Vizigotlar Doğu İmparatorluğunda her şeyi yapıyorlardı; Arkadyus'un nazırlarını deviriyorlar, prense istediklerini yaptırıyorlar, başkentte kumanda ediyorlar, devleti isyanlarıyla bulandırıyorlardı. Fakat, Alarikin hırsı kendisini daha çok batıya sürüklüyordu; 402’ de İtalya'yı istila etti; 410° da oraya tekrar gelerek Roma'yı aldı; en sonunda Vizigotların Gol yani bugünkü Fransa kıt'asında ve İspanya'da yerleşmesiyle Doğu İmparatorluğunu tehdit eden tehlike ortadan kalkmıştı. 


Otuz yıl daha sonra, Hunlar sahneye çıkıyorlardı. 
Don'dan Panonya'ya(1) kadar geniş bir imparatorluk kuran Atilla, 441' de Tuna'yı aşarak Viminacium, Singidinum, Sirmium, Naissus'u zaptediyor ve İstanbul'u tehdit ediyordu. 


Kuvwvetsiz bir halde bulunan imparatorluk ona vergi vermeye razı oldu. Buna rağmen, 447' de, Hunlar Tuna'nın güneyinde gene göründüler. Yeniden müzakere edildi. Fakat, tehlike büyüklüğünü muhafaza ediyordu ve felaketin yakın olduğu zannolunabileceği bir sırada, 450” de, İmparator Marsiyen (Marcien) (450-457) vergi vermemek cesaretini gösterdi. Bu defa da, talih doğu İmparatorluğuna güldü. Attila, silahlarını batıya götürdü; oradan yenik ve zayıf olarak döndü. Ve biraz sonra, ölümü kurduğu imparatorluğu parçaladı (453) 


V inci asrın ikinci yarısı içinde imparatorlukla mücadeleye giren Doğu Geotları'nı (Ostrogot) imparatorluk hizmetine aldı. 
Onlara toprak verdi (462) ve başlarını şeref ve paraya boğdu. 
Bu suretle, 474 de, devletin iç işlerine kadar karıştıkları görülür: İmparator Leon'un ölümünde (457-474), taht etrafında mücadeleye girişen rakibine karşı Zenon'un zaferini temin eden Teodorik (Theodoric) olmuştur. Bundan böyle, Barbarlar her vakitten ziyade aç gözlülük göstermeye başladılar. Nafile yere, başlarını, biribiri aleyhine çevirmeye uğraştılar (479): Teodorik, Makedonya'yı yağma, Selanik'i tehdit etti; isteklerini arttırdıkça, 484” de Konsül ünvanını aldı, 487' de İstanbul'u 


1 Bugünkü Macaristan. (Mütercim) 
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tehdit etti. Fakat, İtalya'nın cazibesine o da dayanamadı, orada 476' dan beri çöken batı İmparatorluğunu zaptetmeyi Zenon ustalıkla ona teklif ediyordu. Bir defa daha, tehlike geçiştirilmişti. 

Bu suretle, Barbar istilası Doğu İmparatorluğu hudutları boyunca kaymış, yahut geçici bir surette ona tesir yapabilmişti; neticede yeni Roma, eski Roma'yı batıran felaketten büyüyerek çıkmış gibi ayakta duruyor ve bu suretle daha çok doğuya atılmış bulunuyordu. 
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Dini bunalım. — Öteki bunalım , din sahasındaydı. Bugün arlanism, nestorianism, monofizism gibi büyük din ihtilaflarının IV ve V inci asırlardaki ehemmiyetini anlamakta güçlük çekeriz. Halbuki bunlar, doğu kilise ve imparatorluğunu derin bir surette bulandırmışlardı. Bunlara, ince ve boş formüller etrafında, karışık münakaşalarda inat gösteren din erbabının basit kavgaları gibi bakmaktan hoşlanırız. Hakikatte, bunların başka mana ve ehemmiyeti vardı. Genellikle, bu münakaşaların altında, imparatorluğun talihi üzerinde uzun neticeler doğuran menfaatler ve siyasi ihtilaflar vardı. Diğer yönden, bunların, doğuda, devletle kilise ve aynı zamanda Bizans'la Batı arasındaki münasebetleri tesbit ve tayin için esaslı ehemmmiyetleri olmuştur; bütün bu sebeplerden dolayı, bu din münakaşalarını dikkatle incelemek icap eder. 


İznik ruhani meclisi (325) aryanism'i red ve İsa'nın Allah'la ayni esastan olduğunu ilan etmişti. Fakat, Aryüs'ün taraftarları bu aksi karar karşısında boyun eğmemişlerdi ve IV üncü asır, Ortodoksluk taraftarlariyle hasımlarımın şiddetli münakaşalariyle — buna imparatorlar bile büyük alaka ile iştirak etmişlerdi — dolmuştu. Rimini ruhani meclisinde (359) Konstans (Constance) zamanında muzaffer olan aryanism, Teodoz tarafından İstanbul ruhani meclisinde (381) ezilmişti ve bu andan itibaren, hayali metafizik meseleler ile dolu Grek düşünüşü ile Latin Batının açık zekası arasındaki zıddiyet, hükümdarın emir ve arzularına itaatkar Doğu piskoposluğu ile Roma papalarının katı ve azametli duruşu arasındaki fark belli olmuştu. İsa'nın şahsiyetinde her iki tabiat ve vasfın birleşmesi hakkında — beşeri tabiat ve ilahi tabiat — V inci asırda başlayan münakaşa bu ihtilafları arttırdı ve din kavgasına politika karıştığından İmparatorluğu vahim surette sarstı. Hakikaten batıda, papaların, büyük Leon (440 — 462) zamanında, papa hükümdarlığını kurmaları gibi İskenderiye patrikleri de Kiril (Cyrille) (412 — 444) ve Diyoskor (Dioscore) (444 — 452) zamanında, doğuda bir İskenderiye papalığı kurmağa teşebbüs etmişlerdi. Diğer yönden, bu karışıklıkların yardımıyla eski milli ihtilaflar, daima canlı olan ayrılma eğilimleri, Ortodoksluğa karşı mücadelede kendini göstermek için müsait bir fırsat buluyor ve bu suretle din ihtilafına siyasi menfaatleri ve hedefleri karıştırıyordu. 


428 de, Teodoz Il (408 — 450), yirmi seneden beri Bizans'ta kız kardeşi Pülşeri'nin vesayeti altında hükümdarlık ediyordu. İradesiz imparator vaktini resim yapmak, tezhiple uğraşmak ve el yazması kitapları tekrar yazmakla geçiriyordu: Bu işler ona hattat lakabını kazandırmıştır. Eğer, ismi hala tarihte yaşıyorsa, bunu, bunca asırlar İstanbul'u koruyan surları yaptırmış olmasından ve Konstantin'den beri imparatorlar tarafından neşrolunan kanunları, Teodoz Kanunnamesi ismi altında toplatmış olmasındandır. Fakat, tabiatı gereği, kilise kavgaları karşısında gülünç bir surette zayıf ve aciz kalmaya mahkumdu. 


İstanbul Patriği Nestoryus, İsa'da, ilahi şahısla insani şahsı ayırmak lazımgeldiğini, İsa'nın Allah olmuş insandan başka bir şey olmadığını ileri sürüyor ve netice olarak bakireye (Meryem'e) atfedilen Theotokos yani Allah'ın anası sıfatını kabul etmiyordu. İskenderiye'den Kiril (Cyrille) bunu, İstanbul patriğinin nüfuzunu azaltmak için fırsat bildi ve Papa'nın da yardımı ile Efes (Ephese) ruhani meclisinde (431) Nesturiliği açıkça reddettirip ayıplattı; bundan sonra imparatora maksat ve arzusunu kabul ettirerek doğu kilisesi üzerinde hakim oldu. Birkaç yıl sonra, Kiril nazariyesini pek ileri götüren Ötikes (Eutyches), ilahi şahsiyette insan tabiatını büsbütün ortadan kaldırttığı (monophysisme budur) zaman kendini müdafaa için İskenderiye Patriği Diyoskor (Dioscore) un yardımını buldu ve Efes şakiliği 
(449) diye anılan meclis, İskenderiye kilisesinin zaferini temin 


eder gibi göründü. 


Aynı zamanda endişeye düşen imparatorluk ve papalık gittikçe çoğalan bu ihtiraslara karşı birleştiler. Kadıköy (Calcedoine) ruhani meclisi (451), büyük Leon'un formülüne göre, her iki sıfat ve tabiatın birleşmesi üzerine Ortodoks akidesini tesbit etti ve ruhani meclisi hakim bir tarzda idare ve her vakitten ziyade doğu kilisesi üzerinde nüfuzunu tesis eden devletin zaferini temin edip İskenderiye kilisesinin emellerine set çekti. 


Fakat, mahkum olan monofizit'ler bu mahkumiyet karşısında boyun eğmediler: Uzun müddet, Mısır'da, Suriye'de, devletin birliği ve kaynaşması için ağır bir tehlike olan ayrı eğilim- de kiliseler kurmakta devam ettiler. İtikat sahasında muzaffer olmasına rağmen, Roma, imparatorun vasayeti altında doğunun hakiki papası olan İstanbul patriğinin nüfuzunun büyümesini ürpererek kabule mecbur oldu. Bu, vahim ihtilafların tohumu idi. Batıda mutlak hakim olan've imparatorun nüfuzundan kurtulmaya çalışan papalık karşısında, Doğu kilisesi bir devlet kilisesi oldu. Prensin hüküm ve nüfuzu altında olan bu kilise, kullandığı Grek dili ve Roma din bilgisine zıt inanışlarla, Roma ya karşı eski kinleriyle, bağımsız bir varlık halinde teşekküle uğraşıyordu. Bununla da, Doğu Roma İmparatorluğu hususi bir çehre alıyordu. Büyük ruhani meclisler doğuda toplanmış, büyük din ayrılıkları doğuda doğmuştu; Sen Bazil'ler, Nysse'li(1) Greguvar'lar, Nazian'li Greguvarlar, Jan Krizostom'lar gibi büyük kilise alimlerinin şerefi ile iftihar duyan, Batı üzerine fikri üstünlüğüne emin olan Doğu kilisesi gittikçe Roma'dan ayrılmaya meylediyordu. 


l Bugünkü Sultanhisar. 
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IV 


V inci asır sonunda ve Vl ıncı asır başında Doğu Roma İmparatorluğu. — Bu suretle, İmparator Zenon (474 — 491) ve Anastaz (491 — 518) zamanlarına doğru, büsbütün Şark zihniyetinde bir devlet kavramı baş gösteriyordu. 


476” da, Batı Roma imparatorluğu düştükten sonra Doğu imparatorluğu yegane Roma İmparatorluğu olarak ayakta duruyordu. Ve bu imparatorluk Gol'de, İspanya'da, Afrika'da, İtalya'da krallıklar kuran Barbarların gözünde büyük bir itibar muhafaza edip bunlar üzerinde daima muğlak hakimiyet hakları iddia etmekte idiyse de sahip olduğu ülkeler dolayısıyle bilhassa doğulu idi. Kuzey batı kısmı müstesna olmak üzere bütün Balkan yarımadası, Ermenistan dağlarına kadar Küçük Asya, Fırat'ın ötelerine kadar Suriye, Mısır ve Sirenaik'i (Bugünkü 
Bingazi) kaplıyordu. Bu ülkeler, iki umumi valiliğe ayrılmış 64 
vilayetten ibaretti: Doğu (Trakya, Asya, Pontus, Mısır ruhani daireleri) ve İllirikum (Makedonya ruhani dairesi) umumi valilikleri. İmparatorluğun idaresi daima Roma modeli üzerine tanzim olunurdu, askeri ve sivil vazifelerin ayrı ayrı ellerde bulunması esastı. Fakat, imparatorun nüfuzu, Doğu hükümdarlıkları tarzında, gittikçe mutlak olmuştu; ve 450 den itibaren takdis merasimi, ayrıca, dini itibar ve ilahi sıfat da veriyordu. İmparator Anastaz'ın dikkat ve alakası bu imparatorluğa kuvvetle müdafaa edilen hudutlar, iyi maliye, daha namuskar bir idare temin ediyordu. Hükümdarların siyasi önsezileri, Roma ile olan bağın kesilmesi pahasına olsa bile, monofizit'leri camianın itikadına döndürmeye çalışmakla, devlete manevi birliğini iade etmeye çalışıyordu. Bu maksatla, 482' de Zenon tarafından ilan olunan birleşme emirnamesinin (Henotikon) ilk tesiri olarak Bizans ile Roma arasında ayrılık oldu: Büyük inatla, otuz yıldan fazla (484 — 518) papalar ve imparatorlar, bilhassa kuvvetli ve inanmış bir monofizit olan Anastaz, mücadele edip durdular; ve bu karışıklıklar esnasında Doğu imparatorluğu ayrı bir cisim halinde teşekkülünü bitirdi. 

Bütün bu olanların neticesinde imparatorluğun medeniyeti gittikçe, doğuya mahsus bir renk alıyordu. Roma hakimiyeti altında bile, Yunanlılık, bütün Grek Doğuda canlı ve kuvvetli kalmıştı. İskenderiye, Antakya, Efes gibi büyük ve mamur şehirler dikkate layık birer fikir, sanat ve kültür merkezleriydi. Mrsır, Suriye ve Küçük Asya'da, etraflarında klasik Yunan gelenekleriyle dolu bir medeniyet doğmuştu. Kurucusu tarafından Grek aleminin şaheserleriyle zenginleştirilen, bu suretle müzelerin en güzeli olan İstanbul eski Elen hatıralarını kuvvetle muhafaza ediyordu. Diğer yönden, İran'la temas eden doğu alemi uyanmış ve geleneklerini anlamaya başlamıştı; Mısır'da, Suriye'de, Mezopotamya'da, Küçük Asya'da, Ermenistan'da geleneksel temel, tekrar meydana çıkıyor ve şarklılık fikri daha evvel Elenleşmiş ülkeler üzerinde etkili oluyordu. Hıristiyanlık, müşrik Yunanistan kini ile bu milli eğilimleri teşvik ediyordu. 
Ve bu rakip geleneklerin karışmasından, bütün doğu aleminde kuvvetli ve verimli bir faaliyet doğuyordu. Ekonomi, fikir ve sanat bakımından, Suriye, Mısır ve Anadolu'nun, IV ve V inci asırlarda, İmparatorluk içinde özel bir önemi vardı: Hıristiyan sanatı, buralarda, birçok bilgili araştırmalar ve denemelerle VI ıncı asrın şaheserlerini meydana getiren parlak devri hazırlıyordu; ve bu andan itibaren esas itibariyle bir doğu sanatı olarak görünüyordu. Fakat, vilayetlerde, eski yerli gelenekler ve asla unutulmayan ayrılma arzuları uyanırken İstanbul'da, muhtelif medeniyetlerin kendisine getirdiği muhtelif unsurları alıp birleştirerek, rakip fikri eğilimleri, muhtelif sanat usul ve metodolarını birleştirerek bunların hepsinden farklı bir medeniyet çıkarmak suretiyle ilerdeki rolüne hazırlanıyordu. 


Bizan'sı doğuya doğru sürükleyen oluşun bu suretle bitmekte olduğu zannolunurdu; ve despotça idare olunan, iyi kurulmuş, kuvvetle müdafaa olunmuş, kendi üzerine büzülmek 


için politikaca batıdan elini çekmiş, doğuda din birliğini yeniden bulmak için Roma ile alakayı kesmekten ve devletin vesayeti altında papalıktan hemen ayrı bir kilise kurmaktan çekinmeyen tamamen doğulu bir imparatorluk kavramının ortaya çıkmak üzere olduğu farzolunabilirdi. Fakat, bu rüyanın başarısı için esef olunacak bir hal olmak üzere, bu imparatorluk, V inci asır sonunda ve VI ıncı asır başlangıcında korkunç bir kriz içindeydi. 502” den beri İranlılar doğuda tekrar harbe başlamışlardı, Avrupa'da, Slav ve Avarlar Tuna güneyinde akınlarına başlıyorlardı. İçerde, karışıklık son derecesine varmıştı. Başkent, umumi oyun (Spor) fırkaları, yeşiller ve maviler kavgasiyle çalkanıyordu; hoşnutsuz, harpten yıkılmış, vergilerden ezilmiş olan vilayetler milli isteklerini göstermek için fırsat arıyorlardı; hükümet, sevilmiyordu; kuvvetli bir Ortodoks muhalefeti, hükümet politikasını beğenmiyor ve harislerin isyanı için iyi bir fırsat veriyordu; bunların en vahimi 514' deki Vitalyen ayaklanması idi; en nihayet, Roma aleminin, Roma coğrafyasının zaruri olarak birleşmesi fikrini yaşatan Roma geleneğinin devam eden hatırası, fikirleri, durmadan batıya doğru götürüyordu. Bu kararsızlıktan çıkmak için kuvvetli bir el, belli ve ileri görüşlü açık bir politika lazımdı. Jüstinyen devri bunu getirecekti. 
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Jüstinyen devri ve VI inci asırda 
Bizans İmparatorluğu (565 — 610) 


I.-Jüstinyen sülalesinin tahta çıkışı. - Il Jüstinyen'in karakteri, politikası ve etrafı Ill. Jüstinyen'in dış politikası. — IV. Jüstinyen'in dahili hükümeti. 
- V. VI inci asırda Bizans medeniyeti. 
— VI. Jüstinyen eserinin tasfiyesi (565 — 610) 


Jüstinyen sülalesinin tahta çıkışı. — 518 de, Anastaz'ın ölümünde oldukça karanlık bir entrika, muhafız kıtaları kumandanı Jüstin'i tahta çıkardı. Kendisi, elli sene kadar evvel talihini denemek için İstanbul'a gelmiş Makedonya'lı bir köylü, iyi bir asker, fakat çok cahil ve iş hususunda tamamıyla tecrübesizdi. 
70 yaşlarında sülale kuran bu sonradan görme, yanında müşavir olarak yeğeni Jüstinyen'i bulmasaydı onu yükselttikleri iktidar mevkiinden oldukça sıkılacaktı. 


Jüstin gibi Makedonya'lı olan — onu Slav yapan hayali gelenek çok sonraları çıkmıştır ve hiçbir tarihi kıymeti yoktur — Jüstinyen amcasının davetiyle küçük yaşta İstanbul'a gelmiş ve orada Roma ve Hıristiyan tarzında bir terbiye almıştı. İş hakkında tecrübe sahibi, olgun fikirli, metin karakterliydi, yeni hükümdarın yardımcısı olmak için her şeyi vardı. Gerçekten, 518' den 527' ye kadar Jüstin namına idare ettiği gibi bizzat kendisi de 527' den 565' e kadar saltanat sürmüştür. Jüstinyen, bu suretle, yarım asır kadar bir zaman, Doğu Roma İmparatorluğunun mukadderatını idare etti, ve kuvvetli şahsiyeti, hakim olduğu devir üzerinde, imparatorluğu doğuya doğru götüren tabii tekamülü durdurmak için yalnız arzusu kafi gelecek kadar derin bir iz bırakmıştı. 


Jüstin devri, başından itibaren, Jüstinyen'in tesiri altında, yeni bir siyasi yön görsterdi. İstanbu! hükümetinin ilk işi Roma ile barışmak, dini ayrılığa nihayet vermek oldu ve ittifakı kuvvetlendirmek ve papaya Ortodoks gayretinin teminatını vermek için, Jüstinyen, üç sene (518 -521), bütün doğuda Monofizit'leri şiddetli takip etti. Roma ile bu yaklaşma sayesinde yeni sülale kuvvetlenmiş bulunuyordu. düstinyen, bundan başka, idarenin sağlamlığını temin için lazimgelen tedbirleri almak yolunu ustalıkla buldu. En korkunç düşmanı Vitalyen'den rejimi kurtardı; bilhassa cömertlikle ve gösterişle, idareyi herkese sevdirdi. Fakat, bu andan itibaren, Jüstinyen, daha büyük rüyalar görüyordu: Papalıkla yapılan anlaşmanın ileri ihtirasları için olan önemini anlıyordu; bunun için 525 de Papa Jan (Jean) — Yeni Roma'yı ziyaret eden Roma papalarının birincisi — İstanbul'a gelince ona başkentte parlak bir kabul gösterdi; böyle bir hareketin batıda ne kadar hoşa gideceğini, İstanbul'da hüküm süren dindar imparatorlarla Afrika ve İtalya'yı idare eden Aryus mezhebindeki barbar hükümdarlar arasında ne gibi zorunlu bir mukayeseyi gerektireceğini hesaplıyordu. Gerçekleştireceği maksatlarını böylece hazırlarken, 527' de Jüstin'in ölümü ona 


tam bir nüfuz ve kudret verdi. 
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Il Jüstinyen'in karakteri, politikası ve çevresi. — Jüstinyen, selefleri V inci asır prenslerine hiçbir suretle benzemez. Sezarların tahtına çıkan bu sonradan görmüş, bir Roma imparatoru olmak istemiş ve gerçekten, Roma büyük imparatorlarının sonuncusu olmuştur. Bunula birlikte, itiraz götürmez gayret ve çalışma zevkine, - kendi saray adamlarımdan biri ona “Hiç uyumayan imparator” demişti — düzen ve iyi idare hususundaki samimi arzu ve özenine rağmen, kibri, gücendirici faaliyeti, ekseriya kararsız ve zayıf iradesi dolayısıyla eğer idealinde taşıdığı fikir büyük olmasaydı, umumi olarak oldukça orta düzeyde ve dengesiz bir hükümdar olarak görünmesi muhtemeldi. Bu Makedonya köylüsü, iki büyük fikrin büyük temsilcisi idi: İmparatorluk fikri, hıristiyanlık fikri; bu iki fikre sahip olmasıyla tarihte ölmez bir isim bırakmıştır. Roma büyüklüğünün hatıralarıyla yüklü olan Jüstinyen, Roma İmparatorluğunu eski haliyle diriltmek, Roma'nın varisi olan Bizans'ın batıdaki Barbar krallıkları üzerinde muhafaza ettiği hakları hayata geçirmek, Roma alemi birliğini yeniden kurmak ideallerini! besledi. Sezarların varisi olmak dolayısıyla, onlar gibi, canlı tarih, mutlak iradenin mükemmel sembolü ve aynı zamanda şaşmaz kanun yapıcı, devletin düzenini düşünen reformcu olmak istiyordu. Haiz olduğu imparatorluk sıfatının verdiği gurur içinde hükümdarlığı bütün debdebe ve ihtişamla süslemek istedi. Yaptırdığı binaların ihtişamı, sarayının gösterişi, kurduğu kalelere, şehirlere, tesis ettiği adliye teşkilatına, biraz çocukça bir tarzda, kendi ismini, “Jüstnyen” ismini vermesiyle devrinin şerefini ebedileştirmek ve tebaasına, kendisinin de söylediği gibi, kendi hükümdarlığı zamanında doğmuş olmanın verdiği kıyas kabul etmez saadeti hissettirmek istiyordu. Daha çoğunu hayalinde canlandırdı. Allah'ın sevgilisi, vekili ve dünya yüzünde temsilcisi sıfatiyle gerek giriştiği ve dinsel nitelikleri itiraz götürmeyen harplerde, gerek dünyada, Ortodoks dinini yaymak için sarfettiği büyük gayret- 


33 


| E a ES AE AORE PAEA 





Bizans İmpararorluğu Tariki 

lerde, gerek kiliseyi idare ve din muhalefetini bastırma tarzında Ortodoksluğun şampiyonu olmaya çalıştı. Bütün hayatınca, ihtiraslı ve muhteşem bu iki hayalin gerçekleşmesi için çalıştı ve kendisine yardım için hukukşinas Tribon yahut mahkeme Reisi Kapadokyalı Jan gibi ehil nazırlar, Belizer (Belisaire) ve Narses gibi iyi genereraller ve bilhassa, “En tatlı aşkı” demekten hoşlandığı “Allahın ihsanı” İmparatoriçe Teodora'nın şahsında mükemmel bir müşavir bulmak saadetine malik oldu. 


Teodora dahi, bir sonradan görmeydi. Koşu yerinde (Hippodrome) ayılar bekçisinin kızı olan bu kadın, Prokop'un Gizli Tarih” isimli kitabındaki rivayetlere bakılırsa, bir zamane akirisi tarzındaki yaşantısı ve maceralarının parlaklığı nedeniyle bilhassa Jüstinyen'in kalbini kazandıktan sonra kendisiyle evlenmeye ve beraberce tahta çıkmaya muvaffak olunca herkesin nefret ve hayretini üzerinde toplamıştı. Yaşadığı müddetçe — 
548 de ölmüştür — imparatorun üzerinde mutlak bir nüfuz sahibi olduğu ve devleti onun kadar belki ondan daha fazla idare ettiği muhakkaktır. Kusurlarına rağmen, - parayı, nüfuzu severdi, ve tahtı muhafaza için ekseriya hain ve gaddardı, kinlerini unutmazdı, - bu büyük ihtiraslı şahsiyetin yüksek kabiliyetleri, şiddeti, metaneti, kararlı ve kuvvetli bir iradesi, doğru ve berrak bir siyasi öngörüsü vardı ve siyasi durumu belki şahane kocasından daha doğru görüyordu. Jüstinyen batıyı yeniden zaptedip papa ile ittifakı sağladıktan sonra Roma İmparatorluğunu tekrar diriltmeyi hayal ediyordu, halbuki imparatoriçe, doğulu olmak dolayısıyla gözlerini, vakıa ve zaruretleri daha doğru hissederek, doğuya doğru çeviriyordu. O, doğuda devletin sükünet ve kuvvetine zararlı olan din kavgalarını susturmak ve Suriye ve Mısır gibi ayrı duran milliyetlerle münasip müsaadekarlık- lar ve geniş müsamahalarla anlaşmak ve Roma ile bozuşmak pahasına olsa bile, doğu devletinin kuvvetli birliğini yeniden tesis etmek isterdi. İmparatoriçenin hayal ettiği daha toplu, daha uyumlu, daha kuvvetli bir imparatorluğun İranlıların ve Araplar'ın hücumlarına daha iyi karşı koyup koyamayacağı sorulmağa değer bir noktadır. Her halde, idarede, diplomaside. din siyasetinde, her yerde elini hissettirdi: ve bugün bile Raven'de Sen Vital kilisesini süsleyen mozayiklerde, çehresi bir hükümdar ihtişamı içinde, Jüstinyenin tasviri karşısında aynı ayarda biri olarak durmaktadır. 
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Jüstinyen'in dış politikası.— Jüstinyen iktidara geçtiği zaman, imparatorluk, V inci asrın sonundan beri geçirmekte olduğu ağır bunalımdan henüz çıkamamıştı. Jüstin devrinin son aylarında, imparatorluk siyasetinin Kafkas'ta, Ermenistan'da, Suriye hudutlarındaki tecavüzlerinden bıkmış olan Acemler tekrar harbe başlamışlardı ve bu suretle Bizans ordusunun en iyi parçası doğuda meşguldü. Dahilde, yeşil ve mavilerin mücadeleleri korkunç bir siyasi karışıklık vücuda getiriyordu, idarenin bozkuluğu ve bunun neticesi olan hoşnutsuzluk dahili karışıklığı arttırıyordu. Jüstinyen, batıdaki ihtiraslı emellerini geciktiren bu engeli bertaraf etmek istiyordu. Doğu tehlikesini asla görmeksizin, yahut görmek istemeden şahla geniş tavizler pahasına, 532’ de askeri kuvvetlerini serbest bırakan barışı imzaladı. Diğer taraftan, 532 ocağında, korkunç Nika isyanı, - asiler Nika diye bağrışıyorlardı — İstanbul'u bir hafta süreyle yangın ve kana boğduğu zaman, dahili karışıklıkları şiddetle bastırdı. Tahtın batmak tehlikesi baş gösterdiği bu isyan günlerinde, Jüstinyen, Teodora'nın cesareti, Belizer (Belisaire) in azmi sayesinde kurtulabilmişti. Fakat, herhalde, Atmeydanı'nda 30.000 cesedi yere seren cezalandırmanın şiddeti, başkentte uzun müddet sükunu temin ve imparatorun nüfuzunu eskisinden daha fazla mutlak bir hale yükseltmişti. 532' de, Jüstinyen'in elleri serbestti. 


Batıda İmaratorluğun dirilişi. — Batıdaki vaziyet, arzularını kolaylaştırıyordu. İtalya'da olduğu gibi, Afrika'da, Barbar ve muhalif itikattaki hükümdarlar idaresinde bulunan halklar imparatorluk nüfuzunun geri gelmesini istiyordu; imparatorluğun itibarı, Vandal ve Ostrogot krallarına bile Bizans taleplerinin meşrutiyetini tasdik ettirecek kadar büyüktü. Bu Barbar krallıkların çabuk güçten düşmesi, Jüstinyen'in hücumlarına karşı onları aciz bırakıyor ve aralarındaki anlaşamamazlık müşterek 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düşmana karşı birleşmelerine engel oluyordu. Bu suretle 531” de “Gelimer” in zorbalığı, Bizans diplomasisine Afrika'da müdahale fırsatını verince mükemmel ordusuna güvenen Jüstinyen, Afrika Katoliklerini, “Aryüs esaretinden,” kurtarmak ve Vandal krallığını imparatorluk birliği içine tekrar almak hususunda tereddüt etmedi. 


533” de, Belizer İstanbul'da 10.000 yaya ve 5 ilâ 6 bin atldan oluşan bir ordu ile vapurlara biniyordu: Sefer başarılı ve hızlı oldu. Decimum ve Tricamarum'da mağlup olan Gelimer sığındığı Pappua tepesinde kuşatılarak teslime mecbur edildi. 
(534) Birkaç ay içinde, birkaç alay süvari, - kesin neticeyi alan bunlardı — umulanın aksine, Genezerik'in krallığını yıkmışlardı. 
Muzaffer Belizer, İstanbul'da zafer hürmetlerini aldı; hakikatte, Berberiler'in isyanlarını ve imparatorluğun aylıklı ve düzensiz askerlerinin ihtilallerini bastırmak için daha on beş sene (534 — 
548) geçmesi gerekecekti; bununla beraber, Jüstinyen, Afrika'nın en büyük kısmını tekrar zaptetmek şerefini kazandı ve 

. Vandal ve Afrikalı lakabını aldı. 


İtalya Ostrogotları, Vandal Krallığının ezilmesine kımıldamadan seyirci kalmışlardı. Biraz sonra, sıra kendilerine gelmişti. Teodorik'in kızı Amala — Sonthe'in, kocası Theodat tarafından öldürülmesi Jüstinyen'e müdahale fırsatını verdi; fakat, bu sefer, harp daha sert ve daha uzun oldu. Belizer, Sicilya'yı zapt 
(535) etti, Napoli'yi aldı; daha sonra Ostrogotlar'ın yeni kralı 
(Vitiges) in ordusunu tam bir sene kuşattıktan sonra (mart 537 
— mart 538) Roma'yı ele geçirdi; müteakiben, Raven'i zaptederek Vitiges'i imparatorun ayaklarına esir getirdi; fakat bunlara rağmen, Gotlar, yetenekli ve azimli Totila'nın idaresinde kendilerine geldiler. Az kuvvetlerle, tekrar İtalya'ya gönderilen Belizer orada, acınacak bir halde, başarısızlığa uğradı (544 — 548); Taginae'de Ostrogotlar'ın direnişini kırmak (552), Kanpani'de Barbarların son toplanmalarını ezmek, yarımadayı Leutharis ve Butilin'in Frank sürülerinden temizlemek için (554) Narses'in azim ve gayreti lazım gelmişti. İtalya ancak yirmi senede tekrar 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zapt olunabildi. Bu defa da, Jüstinyen, pek çok istilanın bittiğini zannetmişti ve belki, Ostrogotlar'ın kuvvetlerini bir vuruşta kırmak için lazım gelen büyük gayreti vaktiyle sarf edememişti. 
Tamamen yetersiz ordularla, - ancak 25 yahut 30 bin asker — İtalya'nın imparatorluk nüfuzuna tekrar alınmasına teşebbüs olundu; ve netice olarak, harp pek uzun sürdü. 


İspanya'da da, Jüstinyen, Vizigot krallığının hanedan kavgalarına karışmak (554) ve memleketin güney doğusunu tekrar zaptetmek için fırsatlardan istifade etti. 


Bu başarılı seferler sayesinde, Jüstinyen hayallerini gerçekleştirdiğinden iftihar edebilirdi. İnatçı hırsı sayesinde Dalmaçya, İtalya, bütün doğu Afrikası, İspanya'nın güneyi, Akdeniz in batı havzasındaki adalar, Sicilya, Korsika, Sardenya, Balear'lar, tekrar Roma birliğine giriyorlardı; devletin genişliği iki misli artmıştı. Septe'nin (Septem, Ceuta) işgaliyle imparatorun nüfuzu Cebelitarık boğazına kadar uzanıyordu ve Vizigotlar'ın İspanya'da ve Septimanie'de, Franklar'ın Provans'ta ellerinde tuttukları sahil parçası hariç olmak üzere Akdeniz yeniden bir Roma gölü olmuştu. Şüphesiz, ne Afrika, ne İtalya, eski zenginlikleriyle imparatorluk birliğine tekrar girmiyorlardı; ve birçok harp senelerinden sonra yorgun ve yağma edilmiş bir halde idiler. Bununla beraber, bu fetihler imparatorluğa itibar ve şeref kazandırıyordu ve Jüstinyen bunu elde etmek için hiçbir şeyi esirgememişti. Tekrar fetholunan Afrika ve İtalya, eskisi gibi, iki genel valilik teşkil ediyorlardı ve imparator, halka, imparatorluğun eskisi gibi güçlü olduğunu hissettirmeye çalışıyordu. Tamir edici tedbirler, harbin sefaletlerini kısmen silebilmişti. 


Savunma tedbirleri — özel birliklerin, sınır askerlerinin işgal ettiği büyük askeri kumandanlıkların, sınır güvenlik bölgelerinin kurulması, kuvvetli kalelerden bir şebeke yapılması - memleketin emniyetini sağlamlaştırdı. Jüstinyen, batıda, hakikaten bir medeni devletin en belirgin vasfı telakki ettiği bu tam sulhü, bu tam asayişi ihya etmekle iftihar edebilmiştir. 


38 


3 
arnb 





Charles Diehl 


Doğu Savaşları. — Maalesef, bu büyük teşebbüsler, imparatorluğu kuvvetten düşürmüş ve ona doğuyu ihmal ettirmişti. 
Doğu, intikam aldı, en korkunç bir şekilde. 


İlk İran harbi (527 — 532), büyük tehlikenin henüz başlangıcıydı. Her iki hasım da, esaslı bir surette vuruşmak istemediğinden, mücadele neticesiz kalmıştı; Belizer'in Dara zaferini (530), Callinicum'daki mağlubiyeti takip ettiğinden ancak yarım bir sulh imzalanabilmişti. (532). Fakat faal ve hırslı yeni İran kralı Hüsrev Anuşirvan (531-579), bu neticelerle yetinecek adam değildi. Bilhassa Jüstinyen'in, gizlemeye lüzum görmediği dünyaya hakim olmak hususundaki projelerinden endişe içinde bulunan Şah, Bizans'ı batıda meşgul görünce, 540' da Suriye üzerine atıldı ve Antakya'yı yağma etti; 541 de, Lazların memleketini istila ve Petra'yı zaptetti; 542'de Camage- ne'i (1) tahrip etti; 543'de Bizansları Ermenistan'da mağlup etti; 544 te Mezopotamya'yı tahrip etti. Belizer bile onu mağlup edemiyordu. Birçok defalar yenilenen bir ateşkes ve 545 ve 
9262 de elli senelik bir barış imzalamak icap etti; bununla Jüstinyen, şaha vergi vermeyi ve İran arazisinde din propagandası yapmamayı taahhüt ediyordu. Lazların memleketi eski Kolkid'i muhafaza etmekle beraber, İran tehlikesi, bu uzun felaketli harpten sonra istikbal için gene korkunç olmakta devam ediyordu. 


Bu zaman zarfında, Avrupa'da, Tuna hududu, 540 da, Trakya'yı, İlirya'yı, Korent boğazına kadar Yunanistan'ı ateşe ve kana boğan ve İstanbul'un civarlarına kadar sokulan Hunların hucumlarıyla çözülüyordu; Slavlar, 547, 551” de İlirya'yı yağma ve Selanik'i tehdit ediyorlardı; gene Hunlar, 559'da, başkent önünde görünüyorlardı, İhtiyar Belizer'in cesareti güç bela bin bir zorlukla şehri kurtarabilmiştı. Ve bundan başka, diğer Barbarlar, Avarlar, cüretli ve tehdit edici bir şekilde, sahneye çıkıyorlardı. Şüphesiz, bu akınlardan hiçbiri, yabancı bir kavmin imparatorluk içersinde yerleşmesiyle neticelenmedi. 


1 Malatya ve Samsat havalisi 
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Fakat, Balkan yarımadası, böylece, korkunç bir şekilde yakılıp yıkılmıştı. İmparatorluk, Jüstinyen'in batıdaki zaferlerinin faturasını doğuda çok pahalı bir şekilde ödüyordu. 


Savunma tedbirleri ve diplomasi. — Jüstinyen, batıda olduğu gibi, doğuda da, ülkenin savunma ve emniyetini başarmaya çalıştı. Magistri Militum (Askeri hakim, kumandan) lara verdiği büyük kumandanlıklar idaresinde bütün sınırlarda, özel birliklerin işgalinde sınır güvenlik bölgeleri oluşturmak suretiyle Barbarların karşısında evvelce “Devletin kamuflaj düzeni” denilen teşkilatı yaptı. Fakat, bilhassa, bütün sınırlar üzerinde, stratejik noktalarda, istilalara karşı birbirini takip eden engeller oluşturan bitişik bir kaleler hattı vücuda getirdi; bu kalelerin gerisinde, daha ziyade emniyet için, bütün ülke sağlam şatolarla kaplandı. Bugün bile, vaktiyle imparatorluğun bütün vilayetlerinde yüzlercesi meydana getirilen bu kalelerin muhteşem harabeleri yer yer görünür. Bunlar, Procope'in sözüne göre, Jüstinyen in “Devleti kurtaran” gayretinin büyüklüğünü gösteren muhteşem eserlerdir. Bizans diplomasisi, askeri tedbirleri ikmal ederek, bütün dünyada, imparatorluğun nüfuz ve itibarını temine çalışıyordu. Münasip surette para ve hediyeler dağıtarak imparatorluğun düşmanlarını birbirinden ustaca ayırmakla imparatorluğun sınırları üzerinde dalgalanan Barbar kavimleri Bizans hakimiyeti altına sokuyor ve zararsız bir hale getiriyordu. Din propagandası ile de onları Bizans nüfuz dairesi içine alıyordu. Hıristiyanlığı Karadeniz kıyılarından Habeşistan yaylalarına, sahra vahalarına götüren din heyetleri orta zamanda Bizans politikasının en bariz vasıflarından biriydi. Bu suretle, imparatorluk, Suriye ve Yemen Arapları, Kuzey Afrika Berberileri, Ermenistan sınırlarında Lazlar ve Tzanesler; Tuna boylarında Heru'ler, Gepid'ler, Lombardlar Hunlar ve hatta kiliselerinde Roma İmparatoru için dua edilen uzak Gol kıt'asının hükümdarlarına kadar birçok kavimleri kendisine tabi yapmıştı. Jüstinyen'in, içinde Barbar hükümdarları kabul ettiği İstanbul dünya başkenti gibi görünüyordu. Saltanatının son senelerinde, ihtiyarlayan imparatorun askeri teşkilatın bozulmasına imkan verdiği ve Barbarlara bol para vermekle tehlikeli bir şekilde ihtiraslarını teşvik eden kötü bir diplomasiden fazlaca hoşlandığı doğrudur, diğer yönden imparatorluk kendini müdafaa edecek kadar kuvvetli olduğu müddetçe Bizans diplomasisi, silahlarının sayesinde, herkesin gözünde rasyonellik, incelik ve tedbirli olmak hususunda bir harika tesiri yapıyordu, Jüstinyen'in devlete pek ağır fedakarlıklara mal olan müthiş ihtiraslarına rağmen düşmanları bile bu hali “Yüksek-ruhlu bir imparatorun tabii rolü, imparatorluğunu büyütmek istemesi -ve-onu daha muzaffer yapması şeklinde kabul etmişlerdir. (Procope). 
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IV 


Jüstinyen'in dahili hükümeti. — İmparotorluğun iç idaresi, ülkenin müdafaası kadar Jüstinyanus (Jüstinyen) i meşgul etmişti. Acele bir idari reform kendisince zaruri görünüyordu. 
Korkunç bir dinsel kriz dikkatini çekiyordu. 


İdare ve adliye reformu. — Devlet, müthiş bir şekilde karışmıştı. İdarede rüşvet ve çürümüşlük, vilayetlerde sefalet ve düzensizlik hüküm sürüyordu. Kanunların açık ve anlaşılır olmaması nedeniyle adalet keyfi ve taraflı idi ve bu vaziyetin en kötü neticelerinden biri olmak üzere vergiler tamamen toplanmıyor, gelirler azalıyordu. Jüstinyanus, düzeni sever, idari merkeziyet taraftarı ve aynı zamanda halkın iyiliğini ister bir hükümdar olduğundan bu gibi halleri hoş göremezdi. Diğer yönden, büyük teşebbüsleri için şiddetle paraya muhtaçtı. 


Bundan dolayı çifte reforma girişti. İmparatorluğa “kesin ve tartışılmaz” kanunlar vermek için nazır İribonien'e büyük bir yasama görevi verdi. Kanunların ıslahı için 528'de toplanan komisyon, Hadriyen'den beri çıkarılan başlıca imparatorluk kanunlarını bir mecmua halinde topladı ve tasnif etti. Bu, 529'da Jüstinyen kanunnamesi ismi altında yayınlandı ve yeni bir baskısı da 534” de çıktı. 530” da başkâ'bir komisyon, ikinci ve üçüncü asır hukukçularının eserlerinden kararları birleştirdi, tasnif etti; bu büyük eser, 533' de bitti. Buna Digeste yahut Pandectes denir. Yeni hukukun prensipleri, talebe için, İnstitutes namiyle bir elkitabı halinde özetlendi. En sonunda, Jüstinyanus tarafından 534 — 565 arasında neşrolunan yeni emirnameler mecmuası, Corpus duris civilis ismiyle bilinen mükemrmel eseri tamamladı. 


Jüstinyanus, bu kanunlaştırma faaliyetiyle o kadar iftihar etti ki istikbalde bunlara dokunulmasını ve herhangi bir şerhle bozulmasını yasakladı ve İstanbul, Beyrut ve Roma'da yeni açılan hukuk mekteplerinde, hukuk öğrenimini bu bozulmaz esaslara göre yaptırdı. Ve hakikaten, muhakkak bazı hatalarına, tekrar ve çelişkiler doğuran çalışmanın çabukluğuna, Roma hukukunun en güzel abidelerinin pek acınacak bir şekilde parçalanmasına rağmen, pek büyük ve insanlığın ilerlemesi için çok verimli olacak bir eser ortaya çıkmıştır.  güstinyen hukuku, im- 


paratorluk nüfuzuna mutlak kudretinin esasını verdiği gibi Ortazaman aleminde devlet fikrini muhafaza etmiş ve daha sonra 


—— a. 


batıya bu fikri ve toplumsal örgütlenme prensiplerini tekrar öğretmiştir. Diğer yönden, eski Roma hukukuna, yeni hıristiyanlık fikriyle birlikte, o vakte kadar bilinmeyen sosyal adalet, ge-— nel ahlak ve insaniyet kaygılarını sokmuştur. 


Jüstinyen, idare ve adliyeyi düzeltmek için, 535” de iki emirname çıkardı; bunlarda bütün memurlara yüklediği yeni vazifeleri çiziyor ve her şeyden evvel halkın idaresinde son derece dürüstlük tavsiye ediyordu. İmparator, aynı zamanda, memuriyetlerin parayla alınmasını yasakladı, maaşları artırdı, lüzumsuz memuriyetleri kaldırdı ve düzeni daha iyi temin etmek için birçok vilayetlerde sivil ve askeri makamları birleştirdi. Bu tedbirler, imparatorluğun idare tarihinde büyük neticeler verecek olan bir reformun başlangıcıydı. Adliye idaresini ve başkent polisini yeniden düzenliyor; bütün imparatorluk içersinde bayındırlık işlerine büyük bir hamle veriyor, yollar, köprüler, su yolları, hamamlar, tiyatrolar, kiliseler yaptırıyor ve 532 isyanın- da kısmen yıkılan İstanbul'u görülmemiş bir ihtişamla yeniden kurduruyordu. Neticede, dikkatli bir iktisat siyasetiyle imparatorluğun sınai zenginliğini ve ticari faaliyetini geliştirmeye çalışıyordu (1) ve adeti üzere, “Muhteşem fikirleriyle devlete yeni bir çiçek verdiğinden” iftihar ediyordu. Durum böyleyken, hakikatte, imparatorun iyi niyetlerine rağmen, idari reformlar beklenen sonuçları vermenin çok uzağında kaldı. Masrafların son derece ağırlığı ve bunun neticesi olarak para ihtiyacı, imparatorluğu sefalete düşüren ve onu dermansız bir hale getiren 


1 Justinyen zamanında, 557 de iki rahip Çinden ipekböceği yetiştirilmesi 
sırrını getirdiler, bu suretle Suriye sanayii ipek yapabildi ve Bizansı kısmen yabancı ithalattan kurtardı. 
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müthiş bir mali despotizm meydana getirdi. Ve büyük reform gayretinden yalnız bir şey çıktı: 541' de, tasarruf maksadıyla konsüllüğün(1) kaldırılması. 


Din politikası. — Jüstinyen, Konstantin'den itibaren gelen diğer imparatorlar gibi, din münakaşalarından hoşlandığı ve aynı zamanda devletin menfaatleri bunu gerektirdiği için kilise ile uğraştı. Dindarlığını göstermek için, din muhaliflerini şiddetle takip etti, 529 da, içinde birkaç müşrik profesör gizlenen Atina üniversitesini kapattı ve muhalif itikatta olanları şiddetle cezalandırdı. Diğer yönden, kiliseyi, kendi fikrine göre idare etti ve ona gösterdiği himaye ve lütuflara karşılık, arzusunu despotça ve zorla kabul ettirerek kendini açıktan açığa “İmparator 

_ ve papas” ilân etti. Buna rağmen, birçok defalar, ne e yapacağını bilemedi. Batıdaki teşebbüslerinin başarısı için, papa ile varılan uzlaşmayı korumak lazımdı; doğuda siyasi ve manevi birliği canlandırmak için, Mısır'da, Suriye'de, Mezopotamya'da, Ermenistan'da çok ve kuvvetli olan monofizitleri darıltmamak zaruretindeydi. Din muhaliflerinin takibini isteyen Roma ile Zenon ve Anastaz'ın birleşme politikasına dönülmesini tavsiye eden Teodora arasında kalan imparator, birçok defalar, ne yapacağını şaşırdı; ve kararsızlık içinde, birçok çelişkiler arasında, her iki tarafın hoşuna gidecek anlaşma zeminini bulmaya çalıştı. Sırayla, Roma'yı memnun etmek için, 536' da İstanbul ruhani meclisine din muhaliflerini aforoz ettirdi, onları takip ettirdi (537 — 538), onlar için bir kale olan Mısır'a saldırdı; Teodoranın hoşuna gitmek için, monofizitlere, kiliselerini yeniden kurma müsaadesini verdi (543) ve 553 İstanbul ruhani meclisinde, Kadıköy kararlarının dolambaçlı bir surette kınanmasını papalıktan temine çalıştı. Üç fasıl(2) meselesi, yirmi seneden 


1 Eski Romada, bir sene için tayin edilen ve hükümdarın faaliyetine diğer bir 
arkadaşıyla birlikte iştirak eden hakim. (mütercim) 

2 Münakaşa Theodar de Mousueste, Theoderes de Cyr ve İbas d'Edesse adlı 
üç din aliminin eserlerinin hulasalari üzerinde olduğu için bu isim verilmişti. 
Kadıköy meclisi bunların nazariyelerini tasvip etmişti. Justinyen ise monofizit'lerin hoşuna gitmek için reddettirmişti. 
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fazla (543 — 565), imparatorluğu karıştırdı, batı kilisesinde, doğuda sükuneti iade etmeksizin, ayrılık vücuda getirdi. Jüstinyen'in hasımlarına karşı sarfettiği şiddet ve yaptığı keyfi muamelelerden — bunlara uğrayanların en meşhuru Papa Vigil'di.— hiçbir faydalı tesir çıkmadı. Teodora'nın tavsiye ettiği birleşme ve hoşgörü politikası şüphesiz çok yerinde ve akıllıcaydı; Jüstinyen'in açıktan açığa bu fikre katılmayarak kararsızlık göstermesi yüzünden, iyi arzularına rağmen, Mısır'da, Suriye'de ayrılma eğilimleri ve impataroluğa karşı milli kinler arttı. 
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V 


VI ıncı asırda Bizans medeniyeti. — Bizans medeniyeti tarihinde Jüstinyen zamanı oldukça parlak bir devirdir. Procope, Agathias, Efezli Jan yahut Evagrius gibi yetenekli yazar ve tarihçiler ,Paul le Silentiaire gibi şairler, Bizanslı Leontius gibi din alimleri klasik Grek edebiyatı geleneklerini parlak bir şekilde devam ettirdiler; ve Vİ ıncı asrın başlangıçlarına doğru “Şairler prensi Romanose” Bizans dehasının belki en güzel ve en orijinal eserleri olan dini şiirleri, ilahileri vücuda getirdi. Sanattaki ihtişam daha parlaktı. Bu zaman, doğu okullarının iki asırdan beri hazırladıkları ağır oluşumun istanbul'da tamamlandığı devirdir. Jüstinyen binalardan hoşlanıyordu, arzularına hizmet için yüksek sanatkarlar ve emirlerine verecek tükenmez hazine- ler bulmak saadetine nail olduğundan ilim, cüret ve ihtişam harikaları olan bu asrın abideleri, özgün eserler olarak Bizans sanatının en yüksek, en parlak devrini süslediler. 


Sanat, o vakitki kadar, hiçbir zaman daha çeşitli, daha verimli, daha serbest görünmemiştir; bütün inşaat metotları, bütün bina tipleri görülür: Ravenne'de San Apollinare Nuovo yahut Selanik'te Saint demetrius gibi büyük kiliseler, İstanbul'daki Saint — Serge — et — Baccus (1) yahut Ravenne'deki Saint Apotres (2) kilisesi gibi beş kubbeli haç şeklinde binalar; planı- nın özelliği, gövdesinin hafifliği, statiğindeki bilgili cesaret, denge düzenlerindeki ustalık, nispetlerindeki ahenkli güzellik itiba- 


1 Bugünkü Küçük Ayasofya camidir. 

2 Türkler Bizans mozaiklerini ve umumiyetle sanat eserlerini asla 
yıkmamışlardır. Ayasofya, cami yapıldıktan sonra mozaiklerin üzerinde çekilen badana bugün mütehassıslar tarafından kaldırılmakta ve eski sanat eserleri bütün güzellikleriyle meydana çıkmaktadır. Badananın moziikleri şimdiye kadar muhafaza ettiği aşikardır. Kariyedeki freskler, binanın cami olmasına rağmen, dikkatle muhafaza olunmaktadır. Son zamanlarda Ayasofya müze haline sokulmuş ve İstanbuldaki dağınık Bizans eserlerinin burada toplanmasına karar verilmiştir. Bu, Türklerin, Ayasofya'ya, Bizans eserlerine ve umumiyetle sanat eserlerine verdiği kıymet ve mevkii gösteren çok yerinde bir harekettir. 
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riyle bütün bu mimari eserler arasında itiraz götürmez şaheser, 
532 ve 537 arasında Aydın'lı Anthemus ve Miletli İsidore tarafından yapılan Ayasofya'dır. Bu binaların içinde, muhtelif renk- e mermerler, ince oymalar, mavi ve altın zemin üzerine yapılmış mozaikler eşsiz bir ihtişam teşkil eder; Saint — Apotres kilisesinin mozaikleri harap olmuş ve Ayasofya'dakilerin üzerine Türkler tarafından bir badana çekildiğinden bugün bunlara dair, ancak, Parnezo ve Ravenne kiliselerinin içinden, Selanik'teki Sain Demetrius'da kalan güzel süslemelerden bir fikir edinilebilir. (3) Her hususta, kuyumculuk eserlerinde, kumaşlarda, fil dişi işlerinde, el yazılarında yeni üslubun hakimiyetini bildiren aynı karakter, parlak süsler ve ihtişam görünür. Doğunun ve eski Grek geleneğinin birleşen tesirleri altında, Bizans sanatı, Jüstinyen zamanında ilk altın devrini yaşamıştır. 


Jüstinyen eserinin tasfiyesi (565 — 610) — Genel hatlarıyla Jüstinyen devri incelenecek olunursa itiraz götürmez büyüklügünü ve devlete geçici olarak verdiği emsalsiz itibarı inkar etmek mümkün değildir. Fakat, büyüklüğün, gerçekten ziyade görünüşte olup olmadığını ve doğu imparatorluğunun olağan gelişmesini durduran, sınırsız arzular peşinde onu yıprandıran bu parlak emperyalizm gayretinin, devlete faydadan ziyade zarar verip vermediğini düşünmek icap eder. Jüstinyen'in bütün teşebbüslerinde, takip edilen gaye ile, onu gerçekleştirmek için elde mevcut vasıtalar, kaynaklar arasında daima korkunç bir nispetsizlik vardır. Parasızlık, en muhteşem projeleri ağırlaştıran daimi bir yara idi ve en iyi niyetleri sürekli boşa çıkarıyordu. Buna çare olmak üzere, dayanılmaz bir dereceye kadar mali despotizmi arttırmak icap etti; ve diğer yönden devrinin son senelerinde, ihtiyar olan Jüstinyen her şeyi yüz üstü bıraktığından, bu hükümdar 565' de 87 yaşında öldüğü zaman devletin vaziyeti pek acınacak bir haldeydi. Paraca, askerlikçe, im: paratorluk kuvvetten düşmüştü; bütün sınırlar boyunca, ufuklarda korkunç tehlikeler yükseliyordu; vilayetlerde, büyük derebeylik mal ve arazisinin artması, başkentte yeşil ve mavilerin 


47 














Bizans İmpararorluğu Tariki 


bitmeyen kavgaları yüzünden dahilde devlet nüfuzu zayıflamıştı; artık, ancak geçici çarelerle yaşanıyordu; sefalet her yerde derindi; herkes hayretle “Romalıların servetinin nereye gittiğini”, soruşturuyordu. Bir tasfiye yapılması zaruri idi: Bu, güç ve felaketli oldu. Bu iş Jüstinyen'in halefleri, yeğeni Jüstin Il (565 — 578), Tibere (578 — 582) ve Maurice (582 — 602) in eseri olmuştur. 


Bunlar, kesin olarak yeni bir politika devri açtılar. Lombard istilası (568) imparatorluğa İtalya'nın yarısını kaybettirmişti, Jüstinyen'in halefleri, bu hadiselerin cereyan ettiği batıdan yüz çevirdiler ve Afrika ve Raven Eksarhlıklarını vücuda getirerek orada kuvvetli bir savunma kurmakla yetindiler. Bu suretle, dikkatlerini doğuya çevrip devletin düşmanları karşısında daha başı dik bir vaziyet alabildiler. Orduyu ıslah için emrettikleri tedbirler sayesinde 572' de tekrar başlıyan ve 591 tarihine kadar süren İran harbi, Bizans'a İran Ermenistanı'nı kazandıran faydalı bir anlaşmayla nihayet buldu. Avrupa'da, Avarlar ve Slavlar Tuna kalelerini zaptederek, Selanik'i kuşattılar ve İstanbul'u tehdit (591) ederek Balkan yarımadasını yakıp yıktılar; hatta devamlı bir şekilde yerleşmeğe başlamışlarsa da birçok zaferler en sonunda harbi, hudutların ötesine nakletti, Bizans orduları Theiss (Tais) ırmağına kadar ilerlediler (601). 


Maalesef, iç bunalımlar her şeyi bozdu. Jüstinyen, mutlak hükümetin yaylarını son dereceye kadar germişti; kendisi ölünce, aristokrasi tekrar baş kaldırdı, vilayetlerin ayrılma eğilimleri yeniden baş gösterdi, At meydanı partileri kımıldadı. Hükümet mali vaziyeti düzeltmekten aciz kaldığından, idari bozukluğun ve ordu isyanlarının eklenmesiyle, memnuniyetsizlik arttı. Dini politika, genel hoşnuşsuzluğu daha had bir safhaya soktu. Hakikaten, kısa süren bir hoşgörü ve serbestlik denemesinden sonra din muhaliflerini itaat ettirmek için baskı ve zorlama usulüne geri dönüldü. Moris (Mourice) buna nihayet vermekle beraber diğer yönden, ekümenik olmak iddiasında bulunan İstanbul Patriği ile Papa Büyük Greguvar (Gregoire) arasında çıkma- | 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sına sebebiyet verdiği lüzumsuz uyuşmazlık yüzünden doğu ile batı arasındaki eski kinlerin artmasına neden oldu. 


Ciddi kabiliyetlerine rağmen, Moris, sert icraatı yüzünden kendini halka hiç sevdiremedi. Siyasi kuvvetin gevşemesi, Fokası tahta çıkaran (602) askeri isyanın kolayca başarılı olmasını mümkün kıldı. 


o Yeni hükümdar, kaba bir asker olduğundan ancak. muhar-.. 
lifleri yıldırmak suretiyle tutunabildi (602 — 610); bu suretle devletin harabiyetini tamamladı. Maurice'in intikamını almak iddiasiyle atılan Husrev Il, tekrar harbe başladı; İranlılar, Mezopotamya'yı, Suriye'yi, Küçük Asya'yı zaptettiler. 608” de İstanbul karşısında Kadıköy'de idiler. Dahilde, isyanlar, suikastler, karışıklıklar birbirini takip ediyordu; bütün imparatorluk bir kurtarıcı istiyordu. O kurtarıcı Afrika'dan geldi. 610' da Kartaca eksarhının oğlu Heraklius, Fokas'ı devirerek yeni bir sülale kuruyordu. Yarım asırlık bir karışıklıktan sonra, Bizans, mukadderatını idare için, tekrar bir şef buluyordu. Fakat, bu yarım asır zarfında da, Bizans yavaş yavaş doğuya dönmüştü. Jüstinyen'in uzun saltanat zamanında kesintiye uğrayan doğuya doğru dönüş artık şimdi hızlanıyor ve tamam oluyordu. 
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Haracliyus sülalesi, Arap tehlikesi ve 
VII inci asırda imparatorluğun değişmesi 
(610 — 717) 


I.Heracliyus tarafından imparatorluğun yeniden kurulması. 
— İl. Arap tehlikesi. — IIl. Din politikası ve batı. 
— IV -VII inci asırda impartorluğun değişmesi 
— V. Heracliyus sülalesinin sonu ve imparatorluğun çözülmesi (685 — 718) 


Bizans tarihinde, VII inci asır en karanlık devirlerden biridir. Bu dönem, imparatorluğun mevcudiyetini bile tehlikeye koyan ağır bir bunalım devri ve geçmişe göre çok daha büyük tehlikelerin yaşandığı sıkıntılı zamanlrdır. Hariçte, korkunç tehlikeler, evvela İran, ve hemen sonra daha korkunç Arap tehlikesi, kuvvetten düşmüş devlet üzerine çöktü. Dahilde, Bizans devletine ve alemine yeni bir çehre veren derin bir değişiklik tamam oluyordu. O vakte kadar, devlet her şeye rağmen genel karakteri itibarıyla bir Roma imparatorluğu olarak kalmıştı; Latince, orada resmi dil kalmıştı, Roma geleneği, orada Roma'nın koyduğu ünvanları ve kadroları muhafaza ediyordu. Bilakis, VIII inci yüz yıl başında, bütün kuwetleri İstanbul etrafında toplanan ve karakteri gittikçe doğulu olan tamamen Bizans'lı bir imparatorluk teşekkül etmiştir. 
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Na 
İmparatorluğun, Herakliyus tarafından tekrar kurulması. — Herakliyus (610 — 641) tahta çıktığı sırada devletin vaziyeti hemen ümitsiz görünebilirdi. Her sene, İranlılar, yeni yeni başarılar elde ediyorlardı: 612’ de Antakya, Apama ve Kayseri yi; 614” de Şam'ı alıyorlardı; 615' de, Kudüs'ü işgal ettiler ve buradan, mukaddes haçı ve hıristiyanlığın en meşhur eşyasını Ktezifon'a (Medayin(1) a taşıdılar; 617' de Mısır'ı işgal ettiler, Asya'da Kadıköy'e (İstanbul karşısında) kadar geldiler. Bu sırada, Avarlar İstanbul önünde görünüyorlardı (619); Lombardlar, İtalya'da yer kazanıyorlar ve imparatorluk İspanya'daki arazisini tamamen kaybediyordu. Bu kadar felaketlerden ümitsizliğe düşen Herakliyus, bir an, İstanbul'u bırakıp devletin merkezini Afrika'ya nakletmeyi düşündü. Devrin bütün politikası üzerine tesiri pek büyük olan bir adam, Patrik Sergiyus, kırılmaz azmiyle ona cesaret verdi. Kolay etkilenmeye müsait, asabi, büyük sevinçlere ve ani ümitsizliklere kabiliyetli, dindar ve İranlıların hakaretinden hıristiyanlığın intikamını almak için yanıp tutuşan, en nihayet cesur asker, iyi idareci ve büyük general Herakliyus kendini topladı. Patrik, kilisenin hazinelerini emrine verdi; kendisi de, yorulmaz bir gayretle, orduyu yeniden kurdu. 
622' de, mücadeleye hazırdı. Hiçbir şeyle, hatta müttefik İranlılar'ın ve Avarlar'ın İstanbul'a karşı yaptıkları müthiş taarruzla bile (626) hedefinden geri kalmaksızın, altı yıl, harbi düşman ülkesine naklederek Şah ordularıyla Azerbaycan'da (623) ve İran Ermenistanı'nda (625) muharebe etti, Ninova'da (627). 
Ktezifon (628) kapılarında zaferler kazandı ve efsaneye haçlıların birincisi olarak girdi. Hüsrev İl nin ölümü (628) ve bunu takip eden ihtilal, İranlılar'a fena bir sulh kabul ettirdi; İranlılar bu sulhe göre bütün kazandıklarını ve ayrıca mukaddes haçı geri verdiler, Herakliyus da bunu, muzaffer olarak, Kudüs'e tekrar götürdü (629). ES 


1 Dicle üzerinde Bağdat civarında eski Sasani merkezi 
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Herakliyus, bu büyük askgri zaferlerinden sonra, dini politikası ile imparatorluğa maneti birliğini tekrar kazandırmaya çalıştı ve Suriye ve Mısır monofizitlerini kazanmak için, patrik Sergiyus ve İskenderiye'li Sirus'la birlikte, din muhaliflerini Ortodoksluğa döndürebilecek bir formül bulmaya uğraştı. Monothelite nazariye; “buradan doğmuştur, imparator, Ecthesis ismi 
(638) altında malum itikatla tarif ettiği bu nazariyeyi monofizitlere ve Roma kilisesine kabul ettirmeye uğraştı. 


İmparatorluk bu gayretler sayesinde, yeniden kurulmuş görünüyordu: İtibarı doğuda düzelmişti; Hırvatlar'ın ve Sırplar'ın hıristiyan olmalarıyla, nüfuzu, Balkan yarımadasının kuzeybatısında yeniden yayılmıştı. Fakat, bu parlak görünüşler, hakiki kuvwvetsizliği güçlükle saklayabiliyordu. Maliye, acınacak bir haldeydi; İranlılar'ın başarılı olmalarına yardımcı olan ayrılma eğilimleri büsbütün bertaraf olmamıştı. Birkaç sene içinde, Arap istilası, Herakliyus zaferlerinin neticesini sıfıra indiriyor, aynı zamanda dini politikası da uzun ve ağır ihtilafların tohumunu hazırlıyordu. 
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Arap tehlikesi. — VII inci yüzyıl, büyük bir hadise olan an islamın doğmasıyla başlar. Yeni din yirmi senede, olağanüstü yayılma kabiliyeti sayesinde, doğu dünyasının en büyük kısmını 

zapt ve İran ve Bizans'ın zararına Ceyhun (Oxus) kenarların- 

dan Trablusgarp'ta Bingazi körfezi (Büyük Syrte) sahillerine kadar uzandı. 


637'de, “Halife Ömer'in orduları Suriye'ye taarruz ediyorlardı. Bizans orduları Agnadain'de mağlup oldular (634); Şam, Müslümanların eline düşüyordu (635); Yermuk felaketi (636) Heracliyus'a Suriye'den ebediyen elini çektirdi. Grekler'e düşman olan ahali çok çabuk galip tarafa geçiyordu. Kudüs, 637 
de teslim oldu; Antakya, 638” de alındı. Bundan sonra Amr, önemli bir direniş görmeden, iki senede (640 — 642), Mezopotamya'yı, Mısır'ı zaptetti. İhtiyarlaşan, hastalanan Heracliyus, ümitsiz bir halde öldü. Halefi, Il. Konstantin zamanında Araplar ilerlemelerine devam ettiler. Bingazi (Cyrenaigue), Trablusgarp (Tripolitaine) ellerine düştü (642 — 643); 647' de, ilk defa olarak, Kuzey Afrika'yı istila ediyorlardı. Küçük Asya'yı (651) tahrip, Ermenistan'ı zaptediyorlardı (653). Bir donanma yapmakla da Bizans'ın o vakte kadar doğu denizlerindeki üstünlüğünü tehlikeye sokuyorlardı. Kıbrıs'ı zapt (649), Rodos'u yağma (654) ve bizzat imparatorun kumanda ettiği Bizans donanmalarını Muğla (Lycie) sahillerinde mağlup ediyorlardı. İstanbul tehlikedeydi ve doğunun kaybolduğuna hükmeden Konstantin ll, hayatının son günlerini geçirmek üzere batıya gidiyordu (663 — 668). 


Bu, 660'dan beri Şam'da hüküm süren Emevi halifeleri- nin teşebbüslerini kolaylaştırmak demekti. Bundan sonra, her sene, bir Arap istilası Küçük Asya'yı yıkıyordu; 668'de, Müslümanlar Kadıköyü'ne kadar giriyorlardı. Aynı zamanda, batıda tekrar taarruza geçiyorlar, Kuzey Afrika'da yerleşerek orada Kayruan'ı kuruyorlar (669), Sicilya'yı tehdit ediyorlardı. En nihayet, 673'te, en büyük işe girişerek İstanbul'a taarruz ediyorlardı. Fakat, yeni imparator, IV. Kostantin (668 — 685), azimli bir hükümdardı. Araplar, boş yere, tam beş sene (673 — 678), karadan ve denizden Bizans başkentine hücum ettiler; fakat zaptedemediler. Son zamanlarda icat edilen ve su üstünde yanabilen bir ateş sayesinde(1) Grek donanması biraz bir üstünlük kazandığından Müslüman donanmasını püskürttü ve Syllaeum sahillerinde müthiş bir mağlubiyete uğrattı. Karada, halifenin orduları, Asya'da mağlüp olmuşlardı. Muaviye sulh imzasına karar verdi (678). Bu, İslamın ilk duruşu idi. Kostantin IV, yaptıklarıyla iftihar edebilirdi. Devletin itibarı, imparatorluğun bütün düşmanlarını önünde baş eğdirecek kadar düzelmişti: Tarihçi Teofan şu şahadette bulunmaktadır: “Şarkta ve garpta büyük bir sükunet hüküm sürüyordu. 


1 Feu Gregeois 
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III 

Dini politika ve Batı. — İmparator, ayni zamanda kilise içi sulhü tekrar tesis ediyordu. 

Heracliyus'un dini politikası, ağır neticeler doğurmuştu.. 
Monethelisme, Afrika ve İtalya'da, şiddetli memnuniyetsizlik uyandırmış ve bunun neticesi olarak Kartaca (646), Raven 
(650) ekzarhları imparatorun nüfuzuna karşı isyan etmişler, İtalya halkı, hükümetten soğumuş ve Roma papaları muhalif bir vaziyet almışlardır. Konstantin Il, fikir anarşisini bitirmek için, boş yere, Type (648) denilen emirnameyi çıkardı. Boş yere, Papa Martin I i tutuklayıp mahkum ettirdi (653). Boşu boşuna, bizzat kendisi de batıya gitti. Roma itaate mecbur olmuştu; fakat, Lombardlar, bu hadiseler dolayısıyla, yeni yerler zaptetmişlerdi. Konstantin IV, başka bir politika takip etmenin zaruretini anladı. Mısır ve Suriye'nin kaybı, monofizitlerle artık bir anlaşma aranmasını faydasız kılıyordu; Roma ile anlaşma neticesinde dini süküneti iade etmekle hükümdar, İtalya dan elinde kalan kısmı devlete daha kuvvetle bağlıyabileceğini ve imparatorluğun sadece siyasi ve askeri işlerine bakmak için zaman bulabileceğini ümit ediyordu. İstanbul umumi ruhani meclisi (680 — 681), dini birliği canlandırma vazifesini üzerine aldı ve papalıkla ayni fikirde olarak monothelite muhalefetini red ve Ortodoksluğu yeniden tesis etti. 


Bunlar, büyük neticelerdi. 685'te, Konstantin IV öldüğü zaman imparatorluk, içinde batacak gibi zannolunan bunalımdan çıkmış gibiydi. Şüphesiz, bu bunalımdan küçülmüş olarak çıkıyordu; imparatorluğun buğday ambarı olan olan Mısır” m, 

© bereketli sanayi servetlerine sahip Suriye'nin ve parlak ticari faaliyet merkezleri olan İskenderiye, Gazze, Beyrut, Antakya gibi limanların kaybedilmesiyle iktisadi refahı, şüphesiz ciddi olarak sarsılmıştı. Hiç şüphesiz, başka bir siyah nokta ufukta yükseliyordu: 679'danberi, Tuna'yı geçen Bulgarlar, bu ırmak- la Balkanlar arasında yerleşmişlerdi. Fakat, umumiyetle, devlet. 
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islamın müthiş hücumlarına dayanmıştı; ülkenin müdafaası, büyük bir idari reform sayesinde temin olunabilmişti; Doğudaki bölünme tehlikesinden ve batının ölü ağırlığından kurtulmuş olan imparatorluk daha toplu ve uyumlu bir halde (İspanya'yı ve İtalya'nın yarısını kaybettiği gibi 698 de Afrika'yı kaybediyordu) VII inci asırda aldığı yeni ve tamamen doğulu şekliyle sağlam ve yaşayabilecek kadar canlı görünüyordu. 
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IV 


VII inci yüz yılda imparatorluğun şeklini değiştirmesi. — Hakikaten , bu zamanda, derin bir değişiklik meydana gelmişti. 


Öncelikle, ahalide değişiklik olmuştu. Yıkılan ve ahalisi azalan Balkan yarımadasında, yavaş yavaş yeni kavimler yerleşmişti. Kuzey batıda, hıristiyanlığı kabul etmeleri ve imparatora bağlı olmaları şartiyle Hırvatlar'ın ve Sırplar'ın yerleşmesine Hrakliyus göz yummağa mecbur olmuştu. Başka yerlere de, Slavlar girmişlerdi. Mezi (Mesie) (1) de ve Makedonya'da Slav yerleşim bölgeleri, Sclavinie'ler vücut bulmuştu, ve birçok defalar, Barbarlar Selanik kapılarına kadar hücum etmişlerdi ve az kalsın şehri alacaklardı. Tesalya'da, Orta Yunanistan'da, Peloponez ve Ege adalarında bile Slavlar vardı; Fallmerayer'in iddia ettiği gibi bu bölgelerin tamamen Slavlaştığına inanmak güçtür, fakat çok miktarda yabancı unsurların Elen (Helen) ahali ile karıştıkları ve bu istilacıların VII inci yüz yılda imparatorları pek çok uğraştırdıkları da doğrudur, imparatorlar bunları güçlükle itaat altına almışlar ve temsil edebilmişlerdir. Yarımadanın Kuzey doğusunda Bulgarlar kitle halinde yerleşerek Slav ahali ile temas neticesinde zamanla Slavlaşmışlar ve kuvvetli bir devlet kurmuşlardı. Bütün bu hadiseler, imparatorluk için, şüphesiz, ciddi tehlikelerdi; fakat, ırkların bu karışmasından bir fayda da görüyordu; bu yeni kan aşısı devleti gençleştiriyordu. 


O sıralarda, mühim bir idari değişiklik daha meydana gelmişti. 


Jüstinyen devrinden itibaren, bazı vilayetlerde, Roma tarafından kurulan hükümet sistemi, askeri ve sivil memuriyetlerin aynı ellerde birleştirilmesiyle değiştirilmişti. Kendisinden sonra, sınırların savunmasını daha iyi temin için bu usul genelleştirilmişti. Bu maksatla, VI inci yüz yıl sonunda Morik (Maurice), Berberi'lere karşı Afrika eksarhlığını, Lombrard'lara karşı Raven eksarhlığını kurmuştu. 


ITuna ile Balkan dağları arasındaki mıntıka. 
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VII inci yüz yılda da, Arap tehlikesine ve Bulgar tehlikesine karşı, doğuda da buna benzer tedbirler alınmıştı. Herakliyus ve halefleri, Theme ismi verilen eyaletleri vücuda getirdiler, bu kelime önceleri kolordu manasına gelirdi ve daha sonra bu kolordu tarafından işgal olunan araziler için kullanılmaya başlandı. 
Bu dairelerde, idare ve kuvvet Stratege ismi verilen bir askeri kumandana bırakılırdı, sivil idare onun emrinde mevcuttu, fakat ikinci derecede. Bu suretle, Asya'da, Ermeni, Anadolu ve Opsikion daireleri, Avrupa'da Trakya dairesi meydana geldi. 
Sahil bölgeleri ve adalar da, ayni suretle teşkilata bağlandı. 
Bunlar, denizciler dairesini teşkil etti. VII inci yüz yıl sonunda imparatorluk, Roma devrinde olduğu gibi eperchie'lere ayrılacak yerde, çok geniş yedi, yahut sekiz daireye ayrılmıştı. VII inci yüzyıl imparatorları tarafından getirilen ve genelleştirilen daireler usulü, imparatorluk kadar yaşamıştır, ve bu usul, bütün Orta çağ devletlerinin bariz bir vasfı olan askeri açıdan mükemmelleşmeyi gösterir. 


Fakat bilhassa, VIII inci yüz yılda imparatorluk “Grek” leşiyordu. Eski Roma unvanı yerine bundan sonra bütün Bizans imparatorlarına mahsus bir unvan olan “Allaha sadık Besileus' ün grekçesi Haracliyus zamanında, 627 de meydana çıkmıtır. 
Aynı zamanda, Grekçe de resmi dil oluyordu. Jüstinyen, latinceyi, imparatorluğun “Milli dili telakki etmekle beraber kanunlarından birçoğunu, daha kolay anlaşılmaları için yaygın dil olan Grekçe” neşretmişti. VII nci yüz yılda, imparatorun bütün emirnameleri ve hükümetin bütün muameleleri Grek dili ile yazılmıştı. İdarede, eski Latin unvanları kaybolmuş veya Elenleş-.. 
miştir. Logothete, epargue, stratege, drongaire gibi yeni tabir- ler kullanılmağa başlandı. Asya'lı ve Ermeni unsurların hakim olduğu orduda Grekçe kumanda dili olmuştu. Ve son güne kadar Bizans imparatorluğuna “Romalılar imparatorluğu denmekte devam olunmuşsa da, orada Latince hiç kimse anlamıyordu ve Pwmaioi yani Rum, Romalı kelimesi Grekler manası- 


na geliyordu. Neticede V inci ve VI inci yüz yılda yazarların 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kullandıkları klasik, biraz suni, ince ve nazik dil yerine kaba Grekçe meydana çıkmış ve bu dil imparatorluk halkının ekseriyeti tarafından konuşulan bir dil olmuştur. 


İmparatorluk Elenleşmekle beraber kilisenin genel ve sosyal hayatta gittikçe büyük bir yer tutması nedeniyle dini tesir daha derinleşiyordu. Devlet içinde, dini meseleler esaslı bir yer tutar; Heracliyus'un harpleri aynı zamanda din harpleridir ve din meseleleri imparatorları heyecanlı bir şekilde ilgilendirmektedir. Bu andan itibaren, Ortodoksluk, Bizansta milliyetle karışmıştır. Diğer yönden, Araplar, İskenderiye, Antakya ve Kudüs'ü zaptettiklerinden beri Bizans kilisesinin yegane başı kalan İstanbul patriği, hükümet içinde nüfuzu mutlak olan pek büyük bir şahsiyet olarak görünür. Rahipliğin gelişmesi, manastırların çokluğu ve zenginliği, rahiplerin vicdanlar üzerinde yaptıkları tesir, şahıslarına ve manastırlarındaki mukaddes resimlere gösterilen hürmet daha az manalı vakıalar değildir. Böylece, Vİ ıncı yüz yıl sonundan itibaren putperestlik kaybolmuş fakat onunla beraber kadim fikir de yok olmuştur; VII inci yüz yıl başından itibaren, Bizans edebiyati, tamamen dini bir şekil almış ve aynı zamanda halk edebiyatı olmuştu. Fikir ve san'at bakımından bu devir, Bizansın en fakir devirlerinden biridir. İşte, bu suretle, Doğuda daima kilise dili olan Grekçe, imparatorluğa hakim oluyordu; ve Roma hassaslığını hiçe sayan İstanbul partrikleri- nin ihtirasları, Papalara kötü muamele eden ve onlarla mücadele eden imparatorların dini politikası, Doğu ile Batı arasında gittikçe büyüyen anlaşmazlık ve husumet, iki dünya arasında kesin kopuşu hazırlıyor ve Bizans İmparatorluğunun doğuya doğru atılmasına yardım ediyordu. 
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Heracliyüs hanedanının sonu ve imparatorluğun gerilemesi (685 — 717) — Bu suretle şeklini değiştiren imparatorluğu refaha kavuşturmak için kuvvetli bir el kafi gelebilirdi. Maalesef Jüstinyen Il (685 — 695) nin tedbirsizlikleri ve delilikleri babası tarafından elde edilen bütün neticeleri tehlikeye koydu. Bulgarlar (689) ve Slavlar'la harp yeniden başladı; Araplar'la da tekrar başladı ve felaketli oldu (692); diğer yönden, dini politika _ Roma ile kopuşa ve İtalya'da isyanlara neden oldu. 695'debir isyan Heracliyüs sülalesini devirdi ve : yirmi yıllık bir anarşi devresini (695 — 717) açtı. Altı askeri hükümet darbesiyle altı imparator, tahtta birbirini takip ettiler; bu karışıklıklar yüzünden  . 
Bizans Afrikası; kesin olarak Müslümanların eline düştü (693 — 698). Doğuda, Tibere II’ ün (698 — 705) gayret ve geçici başarılarına rağmen Araplar, küçük Asya'yı tahrip, Bizans'a isyan eden Ermenistan'ı (703), Kilikya'yı (711) istila, Amasya (712) ve Pisidya Antakyası'nı (1) (713) zapt, Galatya (2) yı (714) yağma ederek Amoryon (3) u kuşatıyorlar (716) ve Bergama'yı alıyorlardı. Bu sıralarda, 705 de Jüstinyen Il yi tahta tekrar çıkaran Terbel Han idaresindeki Bulgarlar, imparatorluğu istila 
(708) ediyorlar ve İstanbul'a kadar geliyorlardı (712). Devlet, ümizsiz bir halde idi. 


İçerideki durum, hiç te daha iyi değildi. O zamanın sosyal sınıflarında korkunç bir fikri ve ahlaki düşkünlük görünür. İç mücadelelerde, bir vahşet, gaddarlık, hiyanet rüzgarı her yere nüfuz etmiştir; her yerde, Cherson (4) da ve İtalya'da, patlayan isyanlar, sürekli ihtilaller, baş gösteren ihtiraslar aşırı bir sadakatsizlik ve başıbozuk bir hal gösteriyordu. Batıl itikatlara son derecede fazla inanılıyordu: Ruhbanlardan kalmış eski eşyalara ibadet, kutsal resimlerin mucize yaratan faziletlerine inanma, harikalara ve gerçeküstü olaylara iman, - 626 da İstanbul kuşatmasında Meryem'e isnat olunan rol ve Selanik savunmasında Saint Demetrius'a atfolunan müdahale göz önüne getirilmelidir, - kaderciliğe meyletme, bu zamanda mutlak surette ruhlara hakimdir: Papazların ve ahalinin ahlakına dair olan bilgilerimiz, ahlak bozukluğunu açık olarak göstermektedir. Rahiplerin sahip oldukları nüfuz, yaptıkları kışkırtmalar, karşılıklığı doğuran sebeplerden birisi idi. Bütün bunlardan dolayı, birçok insanlar, haklı olarak, endişe ve ıstırap içinde idiler ve nefret du- 


yuyorlardı. 

İmparatorluk, bir kurtarıcı bekliyordu, bir baş istiyordu. 
Bu, izoryalı Leon olmuştur. 717' de, Anadolu kumandanı, Ermenistan kumandanı ile anlaşarak, Ospikyon askerlerinin ilan ettiği imparatora karşı ayaklandığı ve İstanbul'a karşı yürüdüğü zaman, herkes, Senato ve ahali, patrik ve askerler, bu imparatora taraftar oldular. Kendisiyle tahta çıkan İzorya sülalesi, imparatorlukta düzen ve emniyeti yeniden sağlıyor ve devleti şerefli bir şekilde yeni baştan düzenliyordu. 


1 Bugünkü Yalovaç. 

2 Bugünkü Ankara vilayeti 
3 Sivrihisar civarında 

4 Kırım 
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İzorya'lı imparatorlar ve resimler kavgası 
(717 — 867) 


1.İzorya'lı ilk iki imparator zamanında imparatorluğun yeniden kuruluşu (717 — 775). — 11. Resimler kavgası (726 — 780). 
— II. İrene ve resimlerin geri gelmesi (780 — 802). 
IV. Resimler kavgasının ikinci devresi (802 — 842). 
- V. İmparatorluğun harici politikası ve hükümdarlığın dirilişi. 


İzorya'lı (1) ilk iki imparator zamanında imparatorluğun yeniden kuruluşu (717- 775) — Yeni imparator Leon III dikkate değer bir adamdı: İyi bir general olarak Asya'yı, Müslümanlara karşı, oldukça başarılı bir şekilde savunmaya çalışmıştı; usta diplomat, iyi teşkilatçı idi, bir devlet adamının bütün özellikleri kendisinde vardı. Sülaleyi takviye için erkenden hükümete iştirak ettirdiği oğlu Konstantin V (740 — 775), düşmanlarının savurdukları küfürlere ve iftiralara, onu Copronyme (gübre isimli) ve Caballiinos (seyis) lakaplarile kirletmeğe çalışmalarına rağmen seçkin bir hükümdar idi. Zeki, savaşçı ve büyük teşkilatçı idi; ve babasından ziyade amir, şiddetli, sert ve hırslı idi. Bununla beraber ilk iki İzorya'lılar, şerefli hatıraları uzun müddet 


lİzorya, bugünkü İçel (Silifke) mıntıkasıdır. 
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orduya ve Bizans halkına aziz olan ve hasımlarının bile takdir- den çekinmedikleri pek büyük imparatorlardı. İznik ruhani meclisi rahipleri, Leon II ve Konstantin V in dini politikalarını kınamakla beraber cesaretlerini, kazandıkları başarıları, tebaalarının iyiliği için aldıkları akıllıca tedbirleri, neşrettikleri kanunları, sivil müesseselerini, halkı memnun eden her şeyini methetmişlerdir. Ve, hakikaten, ilk iki İzorya'lı hükümdarın, imparatorluğun yeniden düzene girmesinde büyük payları vardır. 


Dış politika — Leon Ill ün tahta çıkmasından birkaç ay sonra Araplar İstanbul önünde görünüyorlar ve karadan ve denizden taarruz ediyorlardı; pek şiddetli olan kış bile herakatı durduramadı. Fakat, Müslüman donanmaları, birçok muharebelerde bozuldu; kıtlıktan kuvvetsiz düşen kara ordusu ağır bir bozgunluğa uğradı. Bir senelik faydasız uğraşmadan sonra 
(717 Ağustos — 718 Ağustos) Araplar kuşatmayı kaldırdılar. 
Bu, Leon III için şerefli bir saltanat başlangıcı, İslamiyet için büyük bir felaket ve Poitiers ovalarında Charles Martel tarafından on beş yıl sonra (732) kazanılan zaferden daha başka mahiyet- te bir hadise idi. Arap hamlesi kesin olarak kırılmıştı, dindar Bizans'lılar, Allah ve Meryem'in, hıristiyan şehrini ve imparatorluğunu daima koruduğunu görerek haklı olarak iftihar edebilirlerdi. 


Bununla beraber, bu felakete rağmen, Araplar yine korkunç olmakta devam ediyorlardı. Birkaç yıl aradan sonra, tekrar taarruza geçiyorlar ve yeniden, hemen her yıl Küçük Asya, istilalarına uğruyordu. Fakat, ilk iki imparatorun Akroinos'ta (1! 
Araplar'ı mağlup etmeleri onlar için acı bir ders oldu. Konstantin V, Suriye'de taarruz (745), Kıbrıs'ı geri almak (746), Fırat sahillerinde ve Ermenistan'da muharebe için (751) bu başarılardan istifade etti. Arap İmparatorluğunu karıştıran iç mücadeleler, halifeler başkentinin yakın olan Şam'dan uzaktaki Bağdat'a naklini gerektiren Abbasiler'in hükümet başına geçmesi (750), Bizanslılar'ın başarısına yardım etmiştir. Konstantin V in 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bütün saltanatı müddetince harp Grekler için iyi gitti; ve kendisinden sonra oğlu Leon IV, 778 de, yüz bin kişilik bir ordu ile Suriye'yi istila etti ve 779 da, Müslümanları küçük Asya'dan başarıyla çıkardı. VII inci yüz yılda korkunç olan Arap tehlikesi, imparatorluk için tehdit edici vaziyetini kaybetmişti. Konstantin V, Bulgar tehlikesinin de önüne geçmeğe çalıştı. 755 de taarruza geçerek biribirini takip eden dokuz seferde, Barbarları Marcellai (759), Anchialos (762) de ağır surette mağlup etti, korkan Bulgarlar, savunma bile yapmadan 764' de sulhu kabul ettiler. 


772 de tekrar başlıyan ve saltanatın sonuna kadar devam 
ettirilen harp de başarılı geçti; ve Konstantin V Bulgar devletini yok edemediyse de hiç olmazsa Balkan yarımadasında Bizans silahlarının itibarını iade edebilmişti. Diğer taraftan, Trakya ve Makedonya Slavları'nın isyanlarını bastırıyor (758) ve Jüstinyen lI gibi Küçük Asya'da Ospikion (1) dairesinde Slav kabilelerinden bir kısmını yerleştiriyordu (762). 


İçerde Reform - İlk iki İzorya'lı imparator devletin düşmanlarını imparatorluğa hürmete mecbur ettikleri gibi içeride de onu yeniden kurmağa çalıştılar. İdari, iktisadi ve sosyal teşkilat sahasında başarılan iş pek büyüktü. 


Leon IlI ve oğlu, sınırların korunmasını temin için theme (askeri bölge teşkilatı) usulünü genelleştirerek VII inci asrın büyük vilayetlerini daha çok, daha dar ve savunması daha kolay dairelere parçaladılar; bu suretle, kumandanlara büyük bölgelere sahip olmanın vereceği kudreti ve bundan çıkacak olan isyanlar tehkilesini azaltmış oluyorlardı. Askeri kanun, orduda stkı düzeni iade ettiği sırada, dikkatli, genellikle sert bir mali idare hazineye kaynaklar aktarıyordu. Arazi kanunu, büyük arazilerin endişe verecek şekilde artmasını durdurmağa, serbest küçük mülklerin kaybolmasını önlemeye, köylüye daha iyi şartların teminine çalışıyordu. Deniz kanunu, ticaret gemilerinin ge-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Resimler kavgası (726 — 780) — Leon lll ve Konstantin V, tamir edici eserlerini tamamlamak için, gerçekte, büyük bir dini reforma giriştiler, Kutsal resimleri yasak ettiler, bunları savunan papazları takip ettiler ve sebep oldukları resimler kavgası denilen büyük ihtilaftan dolayı tarihte, iconoclaste, resim kaldıran, resimleri kıran lakabını aldılar. 


Genellikle, İzorya'lı imparatorların dini politikalarının karakteri hakkında adlanılmış ve bu husustaki maksatları ve bu işin önemi oldukça eksik olarak anlaşılmıştır. Onlara ilham veren sebepler, ayni zamanda dini ve siyasi idi. VIII inci asırın başında, birçok dindar ruhlar, batıl itikatlara fazla inanılmasından, bilhassa resimlere tapınmak adetine verilen önemden, onlardan beklenilen mucizelerden, onları bütün dünya iş ve menfaatlerine karıştırma tarzından ızdırap duyuyorlardı ve birçok iyi insan bu adetlerin dine yaptığı kötülükle haklı olarak meşgul oluyorlardı. Bilhassa Asya'da, resimlere düşmanlık kuvevetli idi: Asyalı olan Leon II, bu fikirlere iştirak ediyordu. Ne kendisi, ne oğlu bazen düşünüldüğü gibi, serbest düşünceli, rasyonalist, reform veya ihtilal öncüleri değillerdi; bunlar, zamanlarının adamları, dindar, inançlı, hatta din alimi, kendilerince putperestlik sayılan şeylerden dini samimi olarak temizlemek isteyen insanlardı. Fakat, bunlar, aynı zamanda, imparatorluğun büyüklük ve sükunetini düşünen devlet adamları idiler. Manastırların çokluğu, servetlerinin sürekli artması, devlet için ciddi tehlikeler doğuruyordu. Kilise mallarının faydalandığı vergi muafiyeti hazine gelirlerini azaltıyordu; rahiplik sınıfına giren adamların çokluğu, ziraatten işçiler, ordudan askerler, genel hizmetlerden memurlar kadrosunu daraltmış oluyordu. Fakat, rahiplerin ruhlar üzerindeki nüfuzu ve bundan çıkan kuvvet ve kudret onları korkunç bir tahrik unsuru haline koyuyordu. İzorya'lılar — bilhassa Konstantin V — işte bu hallere karşı gelmeğe çalıştılar: resimleri yasak etmekle resimlerde ve resimlere gösterilen hürmette en kuvvetli hareket vasıtalarından birini bulan rahiplere nişan almış oluyorlardı. Şüphesiz, giriştikleri mücadele ile İzorya'lı imparatorlar uzun bir karışıklık devri açtılar; şüphesiz, bu mücadeleden pek vahim siyasi neticeler de çıktı.- Resimleri kaldıran hükümdarlar hakkında adilane bir hüküm vermek istenirse şurası unutulmamalıdır ki bunlar, teşebbüslerinde, rahiplerin nüfuzlarını kıskanan yüksek ruhaniler arasında, çoğunlukla Asya'lı olan ordu kadrolarında ve yalnız resmi çevrelerde değil, fakat halkın bir kısmında bile birçok yardımcılar buldular ve giriştikleri iş de ne mantıksız, ne de azametsiz değildi. 


726 da, Leon İl, resimlere karşı birinci emirnameyi çıkardı. Bununla, anlaşılıyor ki, resimleri mahvetmekten ziyade ahalinin tapınmasından uzaklaştırmak için onları daha yukarı asmayı emrediyordu. Ancak bu tedbir, sonsuz tahriklere neden oldu. İstanbul'da şiddetli hadiseler, Yunanistan'da, çabuk bastırılan bir ihtilal (727); İtalya'da genel bir ayaklanma (727) çıktı; Papa Gregoire Il resim kaldırma bid'atine karşı protesto ile yetindi, halefi Gregorie III hemen daha cesurane bir politikaya başladı ve resim düşmanlarını sadece kınamakla memnun olmadığı için bir an imparatora karşı Lombard'ların yardımını aradı. Suriye'de Jean Damascene de, Leon IlI e karşı ateş püskürüyordu. Bununla beraber, emirname, büyük bir ihtiyatla tatbik edilmişe benziyor; resimleri müdafaa edenlere karşı bir sistem dahilinde takibat yapılmadı; Patrik Germanos azil ve yerine reform taraftarı diğer birisi getirildi (729), ruhban okullarına karşı tedbirler alındı, diğer yönden Yunanistan'daki isyan şiddete başvurmadan bastırıldı. 


Fakat, mücadele zaruri olarak şiddetlenecekti. Hakikatte, din hususunda imparatorun nüfuzu ile devletin vesayetinden kurtulmak isteyen kilise arzusunun çarpıştığı bir ihtilafta çaburcak prensip meseleleri söz konusu oluyordu. Diğer yönden, babasından ziyade din ilmine vakıf olan Konstantin V, yalnız resimlere değil, fakat, Meryem'e tapılmasına ve evliya şefaatine de karşı olmak itibariyle mücadeleye şahsi fikirler getirdi: ve aynı zamanda daha ateşli olduğu için mücadeleyi, daha bağnaz 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bir hararetle, daha sistematik ve daha şiddetli bir şekilde idare etti. 


Bir zaman, Artavasde ayaklanması ile (740 — 742) sarsılan tahtını on senelik şeref ve refahla kuvvetlendirdikten sonra Hieriall) da, resimleri resmen yasaklayan ruhani bir meclis topladı. Bundan böyle, hükümdar, muhalifleri yalnız imparatora karşı asi sıfatiyle değil, fakat bizzat Allah'ın kendisine de isyan etmiş adamlar gibi vurabilecekti. Bununla beraber, başlangıçta, hasımlarını iknaya çalıştı. Hakiki baskı ve zulüm ancak 765' te başladı. Resimler imha edildi. Manastırlar kapatıldı yahut laikleştirildi, kışla veya yemekhane yapıldı; manastırların emlakına el kondu, rahipler tevkif ve hapsedildiler, kötü muamelelere maruz bırakıldılar, sürüldüler; bazıları, genç Saint Etienne gibi, işkenceler içinde öldüler; diğerleri, alay halinde, at meydanında toplanan halkın önünden geçirilerek hakaretlere uğratıldı. Devletin birçok yüksek memurları idam yahut sürgün edildiler. Evvela sürgün edilen Patrik Konstantin idam olundu (767). Bu temizlik hareketi, bütün imparatorluk içinde, imparatorun düşmanlarının iddia ettikleri kadar sert olmasa bile— idamların; umumiyetle, nadir olduğu zannolunur -son derece şiddetle beş yıl devam etti. Muasırlardan biri şöyle diyor: “Hükümetin maksadı, rahipler sınıfını kökünden yok etmek” gibi görünüyordu. 
Rahipler, şiddetle karşı koydular; cesaretle “adalet ve hakikat namına” ıstıraplara katlandılar. Bununla beraber, birçokları teslim oldular, birçokları kaçtılar, bilhassa İtalya'ya, o kadar ki, biraz abartılı olmakla beraber, bir muasırın dediği gibi, “Bizans ta rahipler sınıfı kalmamıştı.” 


Mücadelenin, tarif edilemez şiddetlere, vahşetlere neden olduğu ve devlet içinde derin tahrikler yaptığı muhakkaktır. 
Bundan başka, pek ağır neticeleri oldu. 


Leon Ill, papalığın muhalefetini kuvvetle ortadan kaldırmağa çalışmakla, Kalabra, Sicilya, Girit ve Batı İlirya'yı İstanbul 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patriğinin idaresine vermek için Roma nüfuzundan ayırmakla 
(732) Papaların memnuniyetsizliğini ve İtalya'nın husumetini ağırlaştırmıştı. 751° de, Raven Eksarhlığı, Lombard'ların darbeleri altında mahvolunca Etienne Il, muhalif itikatlı ve yardım ve iyi savunmadan aciz imparatorluktan ayrılarak Frank 'larda daha masrafsız ve daha etkili bir himaye aramakta tereddüt etmedi ve muzaffer Pepin'den vaktiyle Bizans'a ait toprakları kabul etti, ki bunlar bundan böyle Papalığın dünyevi ülkesini teşkil etmiştir (754). Bu, imparatorluk ile Roma arasında iplerin kopması demekti. Konstantin V, hain ve hilekar bir teba sayabileceği ve efendilerine ait olanı gayri meşru olarak gasbeden adamı cezalandırmak için hiçbirşey esirgemedi. Fakat, çalışması, bir netice vermedi. 


Şarlman, yeniden İtalya'da, 774” de müdahale ederek Pepin'in verdiğini resmen teyit ediyordu. Bizans, İtalya'da ancak Venedik ile yarımadanın güneyinde birkaç şehri muhafaza edebiliyordu. Bu suretle, imparatorluk biraz daha doğuya doğru atılmış bulunuyordu, diğer yönden bu kopuşla da istikbal için korkunç karışıkıkların ve ağır tehlikelerin tohumları hazırlanı- 


yordu. 
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İrene ve resimlerin geri gelmesi (780 — 802) — İlk İzoryalıların din politikası, pek çok ayrılık, memnuniyetsizlik ve kargaşalık tohumları ekmişti. Konstantin V in ölümü ile beraber bunun farkına varıldı. 


Leon IV (775 — 780) kısa saltanat zamanında kendisinden evvelki hükümetlerin geleneğini devam ettirdi; fakat, dul karısı İrene biraz sonra, < gefiç Konstantin VI nın vekili olarak Ortodokslara dayanmayı ve resimler ibadetini tekrar geri getirmeyi kendi ihtirasları için daha faydalı buldu. Bütün enerjisini büyük maksadına vermek için 782 de İstanbul karşısında Chrysopolis (1) e kadar tekrar gelen Müslümanlara karşı mücadeleyi ihmal etti ve halife ile oldukça onursuz bir barış imzaladı (783); diğer taraftan, papalığa yaklaştı, bilhassa, içerde, hükürmetten resim düşmanlarını temizlemeğe çalıştı, yakın biraderlerini, Konstantin V in oğullarını uzaklaştırdı; ve bu şekilde yolunu hazırladığından, Patrik Tarasios'un yardımı ile, İznik Ruhani Meclisinde (787) resimler aleyhindeki mücadelenin resmen kınanmasını temin etti ve bu zaferde kilisenin devlete karşı istiklalinin teminatını gören dindarlar partisinin alkışlarıyla resimler ibadetini geri getirdi. 





Kazandığı zaferle mestolan ve dindarane gayretinin temin ettiği halk sevgisinden cesaret alan İrene büyüyen oğluna karşı mücadeleye girmekte ve taht kavgasına girişmekte tereddüt etmedi. İlk seferinde, Konstantin V in hatırasına sadık kalan ordunun memnuniyetsizliği karşısında ve Araplar'ın, Bulgarların ve Lombardlar'ın imparatorluk ordularını mağlup etmelerinden ümidi kırılarak çekilmeğe mecbur oldu (790). Fakat, inatçı bir gayretle hükümete tekrar dönüşünü hazırladı: 797' de, oğlunu devirdi ve gözlerini oymakta tereddüt etmedi. O vakit kendi ismiyle devleti idare eden ilk kadın, hakiki imparator olarak saltanat sürdü (797-802). Fakat, her ne kadar mücadele ile kuvvetlenen, yenilenen kilise, onun sayesinde Bizans cemiyetinde eski saygın yerini tekrar almış, runban ve mütaassıplar partisi Stoudion'lu Theodore gibi adamların idaresinde her vakitten ziyade daha kuvvetli ve daha aktif olmuş ise de İrene'in din politikasına gösterdiği aşırı özen, imparatorluk için kötü neticeler doğurmaktan geri kalmamıştı. Konstantin VI nın Arap ve Bulgarlar'a karşı kazandığı geçici başarılara rağmen (791 — 795), Harunürreşid zamanında Bağdat halifeliği, Doğuda başarılı bir şekilde tekrar taarruza geçerek Bizanslılar'ı kendisine vergi vermeğe mecbur ediyordu (798). Batıda, Şarlman'a karşı, Grek Hükümeti aynı zaafı gösteriyordu. 800' de Frank Kıralı lehine Roma Batı İmparatorluğunun yeniden dirilişi, Bizans sarayı için onur kırıcı bir durum olmuştu. 


Dışarıda küçülen imparatorluk, hükümetin kiliseye gösterdiği yumuşak muamele, resimler kavgasının bıraktığı derin ayrılıklar ve sülale ihtilalleri devrini tekrar açmakla verdiği kötü örnek dolayısile içerde de zayıflamıştı Süphesiz, resimlerle mücadele devri, büyük bir fikir ve san'at hamlesi doğurmuştur; İzorya'lı imparatorlar tam manasıyla bağnaz değillerdi; dini resimleri yasak etmekle beraber gösterişi, saray hayatının asri parlaklığını severlerdi ve saraylarını süslemek için eski gelenekten ve Arap modellerinden ilham alan bir laik san'atı teşvik etmişlerdi; bu yüzden ve sekizinci yüz yılda Asyalılar'ın işgal ettikleri konum dolayısıyla imparatorluk büsbütün doğululaşmıştı. Fakat, İslama karşı Hıristiyanlığın savunucusu, Barbarlığa karşı medeniyetin koruyucusu sıfatıyla ifa ettiği büyük rolü ne olursa olsun VIII inci yüz yıl sonunda imparatorluk, her tarafta korkunç tehlikelerin tehdidi altında ve pek zayıftı, Nicephore hükümet darbesi ile devrilen İrene'in yokluğu (802), felaketlere ve anarşiye kapıları açıyordu. 
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Resimler kavgasının ikinci devri (802 — 842) — Nicephore (802-811) zeki bir prens ve hazinenin sıkıntısına çare arayan, bunun için kilisenin mallarına bile el koymaktan çekinmeyen, yetenekli bir maliyeci idi. Resimlere muhalif imparatorların şiddete başvuran sert politikalarını tasvip etmeyen ılımlı bir fikirdeydi; fakat diğer yönden, bu imparatorların reformlarını muhafaza etmek istiyordu ve bilhassa zaferle mestolan ve hürriyetini geri almak ve açıkça devletin nüfuzunu sarsmak isteyen Bizans kilisesisin eğilimlerini kabul edilemez görüyordu. Resimler kavgasının ikinci safhasının gösterdiği özellik budur; o vakit, Bizans ta, batıda ruhani derecelerin dağıtımındaki kavgalara oldukça benziyen haller olmuştur. 


Saint — Jean de Stoudion manastırının rahip Theodore idaresindeki papazları, kilisenin isteklerini savunmada en çok ateşli ve en çok çetin davrananlardır. Bunlar, resimler mücadelesinin hatıralarını silmeğe çalışan Patrik Nicephore (800-815) un akıllı uysallığına, imparatorun mali politikasına ve din işlerindeki hakimiyetine karşı aynı şiddetle mücadele ediyorlardı. 
Hükümet bunlara karşı şiddetle hareket etmek (809), kendilerini dağıtmak ve sürmek mecburiyetinde kaldı; Roma kilisesinin üstünlüğünü tanımağa hazır olan rahipler, bu pahaya da olsa, Doğu kilisesinin devlete karşı istiklalini temin için Papaya müracaatta tereddüt etmediler. Bu gibi bir vaziyetin resimler mücadelesi lehine bir reaksiyon yapacağı muhakkaktı. Bu hareket, Ermeni Leon V (813 — 820) ve Frikya sülalesinden iki imparatorun, Michel II (820 — 829) ve Theophile (829 — 842) in eseri oldu. Yeniden, otuz sene, imparatorluk müthiş şekilde karıştı. 


815 de, Ayasofya'da toplanan bir meclis, yeniden resimleri yasak etti ve 753' de resimlere karşı çıkarılan emirnameleri tekrar yürürlüğe koydu. Netice olarak, dini resimleri, yeniden mahvetmeğe başladılar; bilhassa rahiplerin muhalefet ve gösterileri mahkumiyetler, kötü muameleler ve sürgünlerle merhametsizce bastırıldı. Theodorg udion sürgünde öldü (820) ve zulüm ve haksızlık, şiddetli res "aleyhtarı ve inatçı bir din alimi olan İmparator Theophile'in zamanında daha sert oldu. 
Resim taraftarlarına karşı şiddetli bir emirname çıkarıldı 
(832) ve sihirbaz lakabıyla bilinen Patrik Jean bunu tatbike memur oldu. Manastırlar kapatıldı, rahipler takip ve hapsolundu; yeniden yıldırma devri hüküm sürdü. Fakat, 120 sene muharebeden sonra, bu yorucu ve boş mücadeleden bıkılmış idi. Theophile'in ölümünün ertesi günü, dul karısı saltanat naibi Theodora, kardeşi Bardas'ın nasihatleri üzerine resimler ibadetine izin vermekle sükuneti tesise karar verdi. Bu, yeni patrik Methode'un idare ettiği 843 meclisinin eseri oldu, alınan kararlar debdebeli merasimle ilan olundu. Grek kilisesi, bu hatırayı her sene 19 Şubatta, bugün bile, Ortodoksluk bayramı olarak kutlar. EN 


Fakat, resimler serbest bırakılıp bu şekilde kilise zafer kazanmış olmakla beraber resimler mücadelesini yapan imparatorların en önemli arzuları gerçekleşmiş oluyordu. Onlar, kiliseyi devletin emrinde tutmak, kilisenin üzerindeki imparator nüfuzunu arttırmak istemişlerdi; bu iddiaya karşı stouditler şiddetle mücadele etmişler; imparatorun inanç ve iman meseleleri üzerinde karar vermek hakkını inatla reddetmişler ve sabırla kilisenin laik kuvvete karşı istiklalini istemişlerdi. Bu noktada, Stoudit ler mağlup olmuşlardı. 


Resimler mücadelesinin en bariz neticesi, kiliseyi, imparatorun nüfuzu karşısında her vakitten ziyade daha itaatkar yapmak olmuştur. 
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V 


İmparatorluğun dış politikası ve devletin tekrar kurulması (302-867) — Devlet bu şekilde din kavgasıyla meşgul iken vahim hadiseler, içerde sükuneti bozuyor ve dışarıda emniyetini sarsıyordu. 


İrene'in İzorya sülalesini tahttan uzaklaştırmakla oğluna karşı işlediği cinayet, ihtilaller devrini tekrar açmıştı. Nicephoreu tahta çıkaran hükumet darbesini (802) 5.Leon' u çıkaran ihtilal(813) ve Leonu öldürerek yerine 2.Mişel' i geçiren isyan(820) takip etti; ve başarılı olmuş ihtilallerin yanında, sonuçsuz kalan teşebbüslerin listesi uzundur. Bunların en korkuncu, aşağı sınıflara dayanarak ihtilale hemen sosyalist bir karakter veren Thomas isyanı (822 - 824) olmuştur. Yirmi sene, imparatorluk anarşi içinde yüzmüştür. 


Dışarıda devlet işleri daha iyi gitmiyordu. Şarlman'a imparator unvanını tanıyan 812 anlaşması, İtalya'nın kaybolduğunu da tasdik ediyordu, Bizans burada yalnız Venedik'i ve yarımadanın güneyinde bazı yerleri muhafaza edebildi. Araplar'la tekrar başlayan muharebe (804), vahim felaketlerle sonuçlandı, İspanya Müslüman korsanları Girit'i işgal (826) ve buradan karşılık görmeden Doğu Akdenizi tahrip ettiler, Afrika Müslümanları Sicilya'yı (827) ve 831' de Palermo'yu zaptettiler. korkunç Kurum Han İmparatorluğunu Hemusl!) dan Karpat'lara kadar yayalıdanberi bilhassa Bulgar tehlikesi korkunç olmuştu. Nicephore, Bulgaristan'ı istila etmekle onunla mücadeleye çalıştı: dönerken kanlı bir felakette mahvoldu (811) ve yeniden Edirne'de muzaffer olan Bulgar'lar İstanbul'un duvarlarına kadar geldiler (813). Leon V in Mesembria!2) daki zaferi (813) devleti kurtardı. Fakat, bu muhtelif tehlikelere, Peloponez Slav'ları gibi 
(807) tamamen itaat altına alınamayan kavimlerin isyanları da 


1 Balkan Dağları 
2 Misivri 
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ilave olunursa yirmi senelik anarşiden sonra İzorya'lı büyük imparatorların eserleri tamamen mahvolmuş gibi görünebilirdi. 


İmparatorluk, buna rağmen, bu krizden de çıkmayı başardı. Theophile devri (829 — 842), Bağdat Halifeliğinin zamanla zayıflaması sayesinde, doğuda uğranılan felaketleri kısmen tamir etti ve eğer, hakikatte, Dasiomon'l! bozgunluğundan ve Amorion!2) un zaptından sonra (838), Araplar'dan barış istemek mecburiyetinde kalınmış ise de, diğer yönden, hükümetin içerideki şiddeti, maliyenin iyi idare olunması, diplomasınin becerisi dolayısıyla Bizans itibar ve refahını tekrar bulmuştur. Yapıların haşmeti, mukaddes sarayın lüksü, medeniyetin parlaklığı sayesinde, İstanbul, dokuzuncu yüz$brtasına doğru halifeler başkenti Bağdat ile rekabet ediyordu. Ve resimler kavgası, sükünet bulduktan sonra, Bizans, daha parlak ve daha kuvvetli göründü. Gerçekten, bu uzun karışıklıklar devrinden çıkılınca edebiyat ve san'at yeni bir canlılık bulmuş gibiydi ve Sezar Bardas tarafından (850 ye doğru) Magnaure sarayında yeniden kurulan İstanbul Üniversitesi Selanikli Leon'un idaresinde tekrar dikkate değer bir fikir, kültür merkezi olmuştu. 


Mücadeleden gençleşerek çıkan kilise, aynı zamanda, yeni faaliyetini devletin hizmetine veriyordu. Kilise, din muhalefetini, bilhassa Theodora hükümetinin Küçük Asya'da takip ettiği Paulicien(9) leri ezmekle ve Peleponez Slavları'nın hıristiyanlığa girmelerini tamamlamakla Bizansın nüfuzunu, bütün doğuda yayıyordu. Cyrille ve Methode (Sllavların havarileri) Büyük Moravya Prensinin daveti üzerine hıristiyanlığı Macaristan ve Bohemya'da yaşıyan Barbar kabilelere götürüyorlardı (863). Bunlar daha fazlasını yaptılar. Yeni hıristiyan olanlar için mukaddes kitapları Slavcaya tercüme ettiler; eserlerini yazabilmek için glagolitigue yazıyı keşfetmek suretiyle bütün Slavlar'a alfabelerini ve edebi dillerini verdiler; bunlar Slavca vaaz ediyorlar, din 


1 Turhal civarında 
2 Sivrihisar civarında 
3 Havarilerden Paul tarafından kurulan Hristiyan tarikatı taraftarları 
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merasiminde duaları ve ilahileri Slavca okuyorlar, bir Slav ruhani heyeti kurmağa çalışıyorlardı; ve bu akıllıca ve yumuşak anlayışla Slav dünyasını Ortodoksluğa soktular. Selanikli bu iki kardeş, yirmi sene (863 — 885), Moravwya'da hıristiyanlık yolunda çalışmalarına devam ettiler. Bu çalışma, bir müddet sonra Alman husumeti ve Macar istilası karşısında zaafa uğradı, fakat, aynı usuller, başka yerlerde, Bizans'a daha kalıcı başarılar getirdi. Don kenarlarında, hıristiyanlık, Hazarların Yahudi devletine giriyordu. Bilhassa, 864' de Bulgar Çarı Boris Ortodoksluğu kabul etti ve takip eden yıllarda, bu yeni hıristiyan, bir an Bizans ve Roma arasında tereddüt etmiş ise de ve ülkesinde Latin ayinini tesis için Papa Birinci Nikola ile münasebete girmiş ise de (866) Bizans nüfuzu bundan böyle Bulgaristan'a derin bir şekilde girmiş bulunuyordu. 


Bunlar, büyük başarılardı. Şüphesiz, Mişel HI ün (842- 
867) delilikleri, bilhassa anası Theodora (856) ve amcası Bardas'ın vesayetinden kurtulduktan sonra, elde edilen geçici neticeleri tehlikeye soktu. Girit Arapları'nın korsanlığı doğu denizlerini yağma etti; Küçük Asya'da, yirmi yıl (844 — 863), başarılarla felaketler birbirini kovaladı; Batıda, Müslümanlar, 843 
den 859” a kadar, Sicilya'nın zaptını tamamladılar. En nihayet, Ruslar, ilk defa İstanbul önünde göründüler (860) ve halkın inancına göre başkenti Meryem'in bir mucizesi kurtarmıştır. 


Daha ağır ve daha manalı başka bir hadise Mişel I devrinde vuku bulmuştu. Cesar Bardas tarafından azledilen İgnace'ın yerine Photius, İstanbul patriği olmuştu (858). Paya Nikola I, azlolunan ruhaninin şikayeti üzerine mesele hakkında tahkikat yapılmasına adamlarını memur etti. Photlius'un ihtirası, asırlardan beri Doğunun, Papaların iddiaları karşısında duyduğu memnuniyetsizlikten ve Batıya karşı husumetinden mükemmel bir şekilde istifade etmesini bildi; Roma üstünlük iddiaları karşısında şahsi davasını, hakiki bir milli dava yapmak yolunu ustalıkla buldu. Nikola I in kendi aleyhinde neşrettiği aforoza karşı (863), Roma ile münasebeti kesmekle cevap verdi. İstanbul 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Meclisi (867), Papayı aforoz etti, Doğu kilisesi işlerine karışmasını gayri meşru ilan ederek ayrılığı tamamladı. Bu, aynı zamanda, Roma'nın Bulgaristan'daki istilacı politikasının yol açtığı heyecanla ortaya çıkan Bizans milli hissinin parlak bir kanıtı idi (866). 


Bu şekilde, IX uncu yüz yılın ortasına doğru bu karışık hadiseler arasında yavaş yavaş gerçek anlamda bir Bizans milliyeti oluşuyordu: Resimler kavgasının sonunda, imparatorluk din birliğini, siyasi kuvvetini, fikri büyüklüğünü tekrar elde etmişti, bilhassa açıkça, bir Doğu İmparatorluğu olmuştu. Bu impara- 


torluğun büyüklüğünün son derecesine varacağı zaman yakın- 


dı. Mişel II ün gözdesi ve kendisi tarafından saltanata ortak edilen Makedonyalı Vasil (1), rakibi Baradas'ı bertaraf ettikten sonra (866) velinimetini öldürdü (867) ve tahta yeni bir sülale çıkarmakla Bizans İmparatorluğuna yüz elli yıllık ihtişam, refah ve şeref verdi. 


1 Bu aileye,umumiyetle Makedonya'lı denir. Maamafih Vasil ailesinin Ermeni 
olduğunu ve yakın zamanlarda Makedonyada yerleştirilmiş olduğunu göz önünde bulundurmak lazımdır. 
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| Ermeni sülalesi zamanında 
İmparatorluğun en parlak devri (867 — 1081) 


I. Ermeni hanedanı hükümdarları ve sülalenin kuvvetlenmesi (867 - 1025). — Il. Makedonyalı imparatorların dış politikası (867 — 1025). 
- II. İmparatorluğun dahili hükümeti ve X uncu asırda Bizans medeniyeti. 
- IV. İmparatorluğun zayıflamasının sebepleri. 
— X. XI inci yüz yılda imparatorluğun gerilemesi (1025 — 1081) 


Makedonya hanedanı hükümdarlarf ve sülalenin kuvvetlenmesi. — Bizans Imparatorluğu, 867 den 1025” e kadar, yüz elli yıl kıyas kabu cunez bir ihtisam içinde yaşadı. Bir buçuk yüz yıl boyunca imparaioriuk, yetenekli hükümdarlar tarafından idare edilmek gibi bir şansa sahip olmuştur. Meşru hükümdar ünvanıyla saltanat süren muzaffer gasıplar, sülalenin kurucusu Vasil I (867-886), Romain Lecapene (919 — 944) Nicephore Phocas (963 — 964), Jean Tzimisces (969 — 796), nihayet, tam yarım asır hükümdarlık yapan Vasil Il (976-1025), genellikle tasavvur etmeğe alışık olduğumuz tarzda Bizans İmparatorları değillerdi. Bunlar, kendilerini sevdirmekten ziyade korkutmak endişesinde, genellikle merhametsiz, şiddetli ve sert insanlar, kuvvetli ve iradeli şahsiyetlerdi; fakat, bunlar imparatorluğun büyüklüğünü düşünen, devletin kuvveti olarak gördükleri ve bu yönüyle sevdikleri askerler arasında ömürleri geçen devlet adamları idiler; ülkenin iyiliği söz konusu olunca hiçbir şeyden çekinmeyen, inatçı ve bükülmez iradeli yetenekli idarecilerdi. Lüzumsuz masraflardan çekinirler, sadece milli serveti arttırmak endişesindedirler; sarayın parlak debdebesi, alayların ve merasimin boş ihtişamı, ancak politikalarına yardım ettikçe ve imparatorun ve imparatorluğun itibarına faydalı oldukça onları alakadar eder. Kendi hüküm ve nüfuzlarına ait işlerde pek kıskanç oldukları için genellikle musahip ve müşavirleri yoktu, kırk seneden fazla (944 — 988) ve beş hükümdar zamanında hükümetin ruhu olan Romain Lecapene'in gayri meşru oğlu baş mabeyinci Vasil gibi nüfuzlu birkaç kişi bir tarafa bırakılırsa kullandıkları müşavirler çoğunlukla karanlık ve emirleri altında kalan insanlardı. Ermenili'ler, zafer aşığı idiler ve kalpleri en yüksek ihtiraslarla dolu idi. Bizans İmparatorluğunu, Doğu dünyasının büyük devleti ve Ortodoksluğun şampiyonu yapmak istediler; ordularının gayreti, diplomasilerinin kıvrak yeteneği, hükümetlerinin şiddeti sayesinde hayallerini gerçekleştirdiler ve bu devri, hakiki bir Rönesans devri, Bizans'ın uzun tarihinin en şerefli zamanlarından biri yaptılar. 


Vasil I tahta çıktığı sıralarda devlet hala pek zor bir durumdaydı: Bütün devlet yeni baştan düzeltilmeğe muhtaç bir halde görünüyordu. Yaptığı cinayetle en yüksek makama çıkan kaba köylüde bu ağır vazifenin gerektirdiği bütün vasıflar vardı. 
Zeki idi, içerde düzeni tekrar kurmak ve dışarıda devletin itibarını düzeltmek istiyordu; iyi idareci ve mükemmel asker idi, her şeyden evvel imparator nüfuzunu sağlamca kurmak arzusunda idi. Yirmi senelik saltanatı esnasında imparatorluğun işlerini hep birden iyi bir hale koydu ve yaptığı hizmetlerin verdiği itibar sayesinde ailesinin siyasi geleceğini sağlamlaştırdı. 


Saltanatı, imparatorluğun idare tarihi bakımından pek mühim olan oğlu Leon VI (886 — 912) — Dışarıya çıkmamak, ukalalık göstermek, dostları karşısında zayıf davranmakla babasından farklı ise de - sülalenin kuvvetlenmesini aynı gayretle takip etti: Tahta bir veliaht temin etmek için dört kadınla evlenmek suretiyle herkesin dedikodusundan ve kilise ve Patrik Nikola ile ihtilafa girmekten çekinmedi. Fakat, bu şekilde, Bizans ta ilk defa olarak, bir prens ailesi lehine meşruiyet fikrinin doğduğu görüldü. O vakit birisinin yazdığı gibi: “Sülalesinden güzel dallar çıkarmak için imparatorluk nüfuzuna kuvvetli kök- ler vermek” gibi mühim bir işi ilk iki Makedonya'lı imparator başarmışlardır. Bundan böyle bu kadar kuvvetle kökleşen ağacı devirmek daha güçleşmiştir; artık, bütün mensupları Prophyregenete yani ihtişamda doğmuş unvanını alan bir imparator ailesi meydana gelmiştir. Halk, aileyi sevmiş ve kendilerine sadıkça bağlanmıştır. Bu hal, o zamana kadar birçok ihtilallerle karışan bu devlette mutlu edici ve neticeleri büyük bir yenilikti. 


Şüphesiz, bu devrede bile, ihtilaller eksik olmamıştır. Leon VI nın oğlu Konstantin VII nin sansıntılı geçen küçüklüğü zamanındaki karışıklıkların yardımı ile Romain Lecapene (912 - 959) bir çeyrek asır için iktidarı gasbetti. Biraz sonra, Konstantin VII nin oğlu Romain Il, dört senelik bir saltanattan sonra (959 — 963) öldüğü zaman oğulları Vasil II ve Konstantin VII nin küçüklükleri sırasında ortaya çıkan iktidar zaafı Nicephore Phocas (963 — 969) ı iktidara getiren isyanı ve Nicephore'un öldürülmesiyle Jean Tzimisces (969 — 976) i imparator yapan feci hükümet darbesini getirdi. Fakat, bu gasıpların hiçbiri Vasil l in meşru çocuklarını tahttan uzaklaştırmağa cesaret edemedi. 
Romain Lecapene resmi olarak Konstantin VII ile iktidarı paylaştı, hakikatte onu hoşlandığı karanlık ilmi araştırmalara mecbur etti. Nicephore Phocas ve Jean Tzimiscees ismen ve zahiren Romain II nin çocuklarının saltanatlarına dokunmadılar ve imparator ailesinden prenseslerle evlenmekle konumlarını meşrulaştırmaya çalıştılar. Ve kendilerinden sonra, tabiatıyla, iktidar, Makadonya ailesinin yaşı müsait olan temsilcisine, büyük İmparator Vasil Il ye dönüp geldi. Sülale o kadar kuvvetlenmişti ki bu Doğu devletinde kadınlar bile saltanata geçtiler: Vasil II nin yeğeni Zoe (1028 — 1050) — birbirini takip eden üç kocasıyla tahtı paylaşmıştır — ve Theodora (1054 — 1056); Zoe'yi tahttan indirmek isteyen Mişel V in devrildiği 1042 ihtilalinin ve her iki imparatoriçeyi uzaklaştırmak istediğinden şüphe edilen Konstantin Monomak'ın karşılaştığı hoşnutsuzluğun gösterdiği gibi bu prensesleri halk seviyordu. O vakite kadar Bizans'ta böyle bir şey görülmemişti ve kamuoyu, “İstanbulda en son saltanat süren daima muzafferdir” fikrinde bulunuyordu; bu hal, gasbı, yalnız bir cinayet değil, fakat, daha fena bir şey, bir ahmaklık derecesine sokuyordu. 


Diğer yönden, gasıplar da büyük adam ve büyük kumandan olduklarından imparatorluk bir Konstantin VII nin siyasi iktidarsızlığına, bir Romain Il nin eğlenceli yaşayışına ve oğullarının uzun süren küçüklüklerine kazasız dayanabildi ve işlerini yürütmek için, bir buçuk asır Bizans, uzun zamandan beri görmediği bir görüş birliği ve idare sağlamlığı bulabildi. Makedonya sülalesi imparatorları, Courcouas'lar, Phacas'lar, Skleros'lar gibi generaller, baş mabeyinci Vasil gibi nazırlar ayarında kıymetli iş arkadaşlarının yardımıyla devleti şaşılacak bir şekilde genişletmişler ve imparatorluğa kıyas kabul etmez bir ihtişam vermişlerdir. Bütün cephelerde tekrar girişilen ve parlak zaferlerle neticelenen taarruzlar; askeri projeyi tamamlayan ve imparatorluğun etrafında çok sayıda tabi devletler toplayan diplomasinin başarısı; bütün Doğu dünyasına ve batıya kadar yayılan Bizans nüfuzu; büyük yasama eserleriyle şöhret kazanan kuvvetli bir hükümet; ırk ayrılığının kendisine reddeder gibi göründüğü birliği, Yunanlılığın müşterek alameti ve ortodoksluk ortak paydası sayesinde temin etmesini bilen yetenekli ve bilgili bir merkezi idare Makedonya'lı imparatorların Bizans'ı idare ettikleri yüz elli yılın devlete kazandırdığı özelliklerdir. Bu imparatorlar bütün gayretlerine rağmen bu refahı tehdit eden korkunç tehlikeleri bertaraf etmeğe ve azami bir şekilde kendini gösteren tarımsal ve sosyal meseleyi halletmeğe muvaffak olamamışlar, daima ayaklanmaya hazır derebeylik aristokrasisini yenememişler, doğu kilisesinin muhteris reislerini dini ayrılık çıkarmak ve bu şekilde Bizans'ı Roma'dan ebedi olarak ayırmakla devletin sağlamlığını sarsmaktan alıkoyamamışlardır. Bundan 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başka, sonuna varan Makedonya'lı aile, imparatorluğu Norman'lar ve Türk'ler karşısında zayıf bırakmış ve kapıyı uzun bir anarşiye (1057 — 1081) açmıştır. Bununla beraber, Vasil I in kurmuş olduğu sülalenin Bizans'a birçuk asır fevkalade bir parlaklık verdiği de muhakkaktır. X ve XI inci yüzyılda, İstanbul, Avrupa medeniyetinin en parlak merkezi ve denildiği gibi “Orta Zamanın Paris'i” idi. 
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Makedonya'lı imparatorların dış politikası (867 — 1025). 
-Araplar'a karşı mücadele.- Araplar, 826 da Girit'i zaptettikten sonra Bizans denizleri için bir afet kesilmişlerdi. Adanın merkezi Chandax (1) Müslüman korsanlığının yuvası olmuştu ve Arap korsanları. Tarsus ve Şam Trablusu'nda olduğu gibi, buradan da bütün Ege denizini kasıp kavuruyorlardı. Vasil I in ordu ve donanmayı yeniden düzeltmek için sarfettiği gayretlere rağmen düşman donanmaları Adalar denizine hakimdi. 904 de, Trabulus'lu Leon Selanik'i almış ve hemen bütün halkını esir etmişti. 907 ve 924 de Bizans donanmasının, bilhassa Limnos sularında, bazı başarılarına rağmen Girit'e karşı yapılan seferler felaketlerle neticelendi (911 ve 949). Adaya karşı imparatorluğun en iyi generali Nicephore Phocas'ı göndermek icap etti (960). Kumandan, Girit'e çıkmağa muvaffak oldu ve birkaç aylık bir kuşatmadan sonra Chandax'ı zaptetti (961 mart). Zaptedilen ada hıristiyanlaştırıldı. Doğu denizlerinin hakimiyeti Bizans'lılara geri geldi. 


Aynı zamanda, uygun bazı vaziyetler sayesinde Küçük Asya'da tekrar taarruza geçildi. Daha Vasil I. İmparatorluğun srnırlarını yukarı Fırat'a kadar tekrar götürmüş ve Samsat (873) ı geri almış, Kapadokya ve Kilikya'da başarılı seferler yapmıştı (878 — 879). X uncu asırda Müslüman aleminin karışıklığı, bilhassa 927 den itibaren imparatorluk Bulgar tehlikesinden kurtulunca, Bizans başarılarını kolaylaştırdı. Yirmi iki yıl Küçük Asya'da (920 — 942) kumanda eden ve kendisine İkinci Tranyan, İkinci Belisaire ünvanın verilen Jean Courcouas, daha sonra Bardas Phocas ve oğulları Nicephore, Leon, Konstantin gibi meşhur generaller idaresinde mücadele şiddetle ileri götürüldü. 


928” de, Theodosiopolis (Erzurum) zaptolundu; 934” de Melitene (Malatya), 944” de Edesse (Urfa) alındı ve burada saklı 


1 Aslında Hendek. IX asır, başlarında müslümanlar tarafından bugünkü 
Kandiye civarında kurulmuş ve X asır sonlarında Nikoforos Fokas tarafından tahrip olunmuştur. 
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olan İsa'nın mucizevi resmi İstanbul'a getirildi, 949” da Germanika (Maraş), 957° de Amida (Diyarbekir), 958” de Samsat işgal olundu. Bizans sınırları Halys (Kızılırmak) tan Fırat'a ve Dicle'ye kadar tekrar götürülmüştü. Yeniden kurulan birçok vilayetler Sebastee (Sivas), Mezopotamya, Seleucie (Silifke), Lykandos (Malatya) vilayetleri Bizans fetihlerinin önemini gösteriyordu. Ermenistan ve İberya (Gürcüstan) İslamın boyunduruğunu sarsıyor ve Bizans nüfuz bölgesine giriyorlardı. Bütün X uncu yüz yıl esnasında Ermeni'ler imparatorluğun işlerinde mühim bir rol oynadılar ve devlete asker, generaller, idareciler, diplomatlar ve hatta imparatorlar bile verdiler. Sülaleye dahil olmayan darbeci Jean Tzimisces ve Romain Lecapene'in her ikisi de aslan Ermeni idiler. 


Hakiki bir haçlılar hareketi, Bizanslılar'ı müslümanlara karşı harekete geçiriyordu. Nicephore Phocas, Kilikya ve Kuzey Suriye'de Halep “Hamadani” emirlerinin kuvvetini eziyordu. Anazarbe, Adana, Mopsueste (Misis) (964), Tarsus (965), Laodicee, Hierapolis, Emes (Humus), Halep ve nihayet Antakya (968) yı aldı. 


Halefi, Jean Tzimisces, Mezopotamya'dan Edesse (Urfa) ve Nusaybin'i (974), Suriye'de Şam ve Beryte (Bedtut) (976) u zaptediyor ve Filistin'de Kudüs kapılarına kadar ilerliyordu. Bir tarihçinin dediğine göre “Milletler, Tzimisces'in gazabı önünde büyük korku içinde idiler ve hıristiyanların kılıcı kafirleri orak gibi biçiyordu”. Vasil II, Doğunun tekrar istilası hareketini sona erdirdi. 
995 te Halep, Humus, Schaizar'ı aldı. Güzel zaferlerle Müslüman hükümeti harap edildi, doğuda büyüyen imparatorluk yeni taarruzlara karşı kuvvetli kalelerle müdafaa edilmişti. Vasil Il tarafından, Ermeni prensliklerinin — belki tedbirsizce — imparatorluğa katılması ve İberya'nın (Gürcistan) itaat altına alınması bu parlak neticeleri tamamladı. Jüstinien zamanından beri, imparatorluk, Doğuda nüfuzunu bu kadar uzaklara götürememişti. 


Bulgarlara karşı mücadele. — Arap harbinden ziyade Bulgar harbi, Bizans'ın X uncu yüz yıl tarihinin en önemli hadisesidir. X uncu yüz yılın başında, Bulgar tehlikesi, her zamankin- den daha korkunçtu. Ülke itibarile Bulgar devleti Tuna kuzeyinde bulunan bölgelerden Balkanlara kadar ve batıda Pindos dağlarına kadar uzanıyordu. 


Manevi açıdan Bulgar unsuru ile Slav unsuru arasında şimdi tam olan kaynaşma dolayısıyla Bulgaristan, ülke içi birliği sağlamış homojen bir devlet olmuştu, bu devlette hükümdar nüfuzu kuvvetli bir şekilde gelişmiş ve Bizans'la temas neticesinde ülke oldukça yüksek bir medeniyet derecesine yükselmişti. Bütün bunlar, Bulgar hükümdarlarına Balkanların hegomonyası için Bizans imparatorlarıyla mücadeleye girme hevesini veriyordu. Bu ihtiraslı arzuları gerçekleştirmek için bir adamın çıkması yeterliydi. Bu aranılan adam, Boris'in oğlu Çar Simeon (893 — 927) olmuştur. Rehine olarak bulunduğu Bizans'ta yetiştirilen, lükse ve Bizans'lıların medeniyetine pek düşkün olan bu Çar İstanbul'u işgal ile ele geçirerek Konstantin'in haleflerinin tacını başına koymayı hayal etti. Hakiki bir ırklar savaşı, Bizanslı'ları ve Bulgar'ları yüz yıldan fazla bir zaman birbiriyle boğuşturdu. 


Mücadele 889” da başladı ve tuhaftır ki sebebi de ekonomik nitelikte oldu. Leon VI Bulgar tacirlerinin İstanbul'daki antrepolarının Selanik'e naklini emrettiğinden Simeon harp ilan etti. Bizanslılardan yardım gören Macar'ların hücumları netice itibarıyla Bulgar kıralını geri çekilmeye mecbur etti (893). Fakat, Leon VI nın ölümünden sonra Konstantin VII nin küçüklügünde çıkan karışıklıklar, ona tekrar gelmek fırsatını verdi. 
913” de İstanbul önünde göründü; 914 de Edirne'yi aldı; 917 
de, Anchialos civarında imparatorluk ordularını ezdi. Muzaffer Simeon kendini “Bulgarlar Çarı ve Romalılar İmparatoru” ilan ediyordu; başkentte Preslav'da, bağımsız bir Bulgar patrikliği kurdu, yalnız İstanbul'u zaptetmesi kalıyordu. 924” de ona da teşebbüs etti. Fakat, Bizans başkentini almak için oraya karadan ve denizden hücum etmek lazımdı ve Simeon'un deniz kuvveti yoktu. Romain Lecapene ile yaptığı mülakatta, vaktiyle 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Saint Leon karşısında Attila gibi, bu eski şahane ihtişamda itibar ve medeniyet namına mevcut olan her şeyin tesiri altında kaldığı tahmin olunur. Geri çekildi, beslediği tatlı rüyadan vazgeçti. Simeon, ülkesinde, bilhassa başkenti büyük Preslav'da, kendisine Bulgaristan'ın Şarlman'ı unvanını kazandıran büyük bir fikir ve san'at kültürü kurmuştu. Bununla beraber, İstanbul önünde durması, Bulgar ihtiraslarının kaybolmasına neden oldu. Simeon öldüğü zaman (927) çöküş başlamış bulunuyordu. 


Gerileme, oğlu Pierre (927 — 968) in uzun saltanatı esnasıda hızlandı. Bu kırk yıl içinde Bulgaristan, gittikçe imparatorluğun uydusu gibi oldu; ve Bizans kuvvetlendiği halde eski rakibi her gün biraz daha zayıflıyordu. Zayıflayan kıral kuvveti önünde derebeylik başını kaldırıyordu; din birliği, Bogomile'lerin dinsel sapkınlığı yüzünden bozulmuştu; Bulgar milliyeti dagılıyordu. Bizanslılar için intikam saati yaklaşıyordu. 


Bu saat, 967' de çaldı. Nicephore Phocas, imparatorluğun Bulgarlar'a vermekte olduğu vergiyi vermedi ve Kiyef Büyük prensi Sviatoslav kumandasında Ruslar'ın yardımı ile Bulgaristan'a taarruz etti. Fakat Sviatoslav zaptettiği memleketi beğendi; orada yerleşti ve çıkmak istemedi (968) — Çar Pierrein ölümü, Nicephore'un katli (969), vaziyetin zorluğunu ağırlaştırdı. Jean Tzimiscese tahta çıktığı zaman Rus istilası, imparatorluğu bile tehdit ediyordu; Sviatoslav Balkanlar'ı geçiyor, Filibe'yi yağma ediyor (970), başkente kadar panik salıyordu. Bereket versin, Ruslar Lüleburgaz (Arkadiapolis) da mağlup oldular (970) ve imparator bunlara karşı büyük bir sefer hazırlayabildi (971). Bizans donanması, Tuna'ya çıkarken Tzimisces Balkanlar'ı aşıyor, Preslav'ı alıyor, Sviatoslav'ı Silistre (Dorostal) de kuşatarak onu itaate ve memleketi boşaltmağa mecbur ediyordu. Bulgaristan imparatorluğa katıldı, bağımsız patriklik kaldırıldı; muzaffer Bizans'lılık, devletin sınırlarını yeniden Tuna ya götürüyordu. 


Bununla beraber, Pindos Bulgaristanı'nda, Presbe ve Ohri etrafında, milli unsur, Kont Şişman ve oğullarının idaresinde direnmekte ısrar ediyordu. Vasil Il saltanatının ilk zamanlarındaki karışıklıklar sayesinde Şişman'ın oğullarından biri, Çar Samuel 
(977 ve 979 — 1014 arasında) Bulgaristan'ı yeniden kurdu. On senede, 977° den 986' ya kadar, Tuna Bulgaristanı'nı kurtardı, Makedonya'yı, Tesalya'yı zapt etti ve Peloponez'e kadar girdi. 
Tuna'dan Adiyatik'e kadar uzanan bu müthiş imparatorluğu devirmek için Bizans'lar otuz yıl harbetmek mecburiyetinde kaldılar (986 — 1018). Bu, sertliği ve kanlı zaferleriyle Bulgar öldürücü unvanını alan Vasil Il nin eseri olmuştur. 


/ 986 da Vasil Il, taarruza geçerek Bulgaristan'a girdi; fakat Balkanlarda, Trayan kapısı geçidinde feci bir şekilde yenildi. İmparatorun tekrar mücadeleye başlayabilmesi için on sene geçti ve bu on sene içinde Samuel, devletini, Tuna'dan Adriyatike ve Ege denizine kadar büyütmekten vaz geçmedi. Fakat, Çar, 996 da Sperchios kenarlarında mağlup oldu; Yunanistan'ı kaybetti; Selanik önünde de başarılı olamadı, Tuna Bulgaristanı'nın bir kısmı Bizanslılar'ın eline düştü (1000). Bununla beraber Batı Bulgaristan sağlam kalmıştı. Vasil Il, 1001 de, orasını da almağa teşebbüs etti. Zamanla oraları, Berrhoea, Servia, Vodina'yı zaptetti. Dağlarda kuşatılan Samuel kurtularak Edirne'yi yağma etti. (1003). Fakat imparator harekata devamla Üsküp'ü zapt, aşağı ve orta Makedonya'yı istila (1007) ve harbi zalimane bir sertlikle yaparak ablukayı sıklaştırıyordu. 
Samuel açık muharebelerden çekiniyordu; sonunda, ordusu, Serez — Menlik yolu üzerinde Cinbalongou geçidinde ezildi (29 temmuz 1014). Çar, bu bozgunluktan sonra yaşamadı; birkaç gün sonra öldü (1 Eylül 1014). Bu Bulgaristan'ın sonu idi. 


Şüphesiz, daha dört yıl, büyük Bulgar çarının halefleri, taht kavgası yapmakla beraber, mücadeleyi devam ettirdiler. 
1018 de memleket tamamen ele geçmiş idi, imparator bir zafer seyahati esnasında idareyi düzenlemeye uğraştı. Bu işi, mağlupların idare adetlerine ve ahlaklarına riayet, büyük derebeylerini kendine çekmeğe uğraşmak, başlarında müstakil Ohri piskoposu bulunan eski dini teşkilatı muhafaza etmek suretiyle 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pek ustaca bir ihtiyatla başardı. Bu suretle, birçok yıllardan sonra, Bizans, bütün Balkan yarımadasına tekrar hakim olmuştu ve Vasil II Atina'ya kadar Yunanistan'da yaptığı seyahatta olduğu gibi İstanbul'da büyük ihtişamla yaptığı zafer bayramında (1019) imparatorluğa asırlardan beri görmediği kudreti vermekle haklı olarak iftihar edebildi. 


Güney İtalya'nın tekrar zaptı ve Batıda Bizans politikası. — Makedonya hanedanı prensleri, Doğuda imparatorluğun sınırlarını muhteşem bir şekikde genişlettikleri sırada Batıda da Bizans politikasının ihtiraslı geleneklerini tekrar ele alıyorlardı. 


Bizanslılar, hiçbir vakit, imparatorluğun İtalya üzerindeki haklarından vaz geçmemişlerdi; Roma dünyasının eski başkenti Roma'nın hatırası, eksarhlığın eski başkenti Raven'in hatırası hayallerini sürekli işgal ediyordu. Şarlman oğullarından son imparatorların zayıflığı, Lombard prensleri arasında bölünmüş İtalyan anarşisi ve gittikçe büyüyen Müslüman tehlikesi Basil I'e yarımadada müdahale ve ihtiraslarını gerçekleştirmek için istediği fırsatı verdi. İmparator, bütün Akdeniz'de Bizans itibarını düzeltmek, Adriyatik'ten ve Tirene denizinden Müslüman korsanlarını kovmak, Afrika ve Sicilya Arapları ile mücadele etmek istiyordu. Böylece Batıda faal bir politika güttü. Şüphesiz, 878' de Müslümanlar'ın eline geçen Siraküz'ün bulunduğu Sicilya'yı tekrar almağa muvaffak olamamıştı. Fakat, Adriyatik 'te düzeni sağladı, Venedik'le ittifakı tazeledi, Hırvatlar'ı Bizans hakimiyeti altına tekrar soktu. Bilhassa Bari'yi (876) ve Tarantı (880) tekrar işgal, Kalabra'yı (885) tekrar zaptediyor, Lombard prenslerine Bizans himayesini kabul ettiriyordu. Güney İtalya'da yeni iki eyalet, Longobardi ve Kalabra eyaletleri kurulmuştu: Bu, kaybolan Sicilya için güzel bir taviz idi. 


Leon VI nin zaafı, bu mutlu edici neticeleri bir an için bozar gibi olmuştu. Araplar, Taormin'i (902) zaptetmekle Sicilya'nın fethini tamamladıktan sonra Kalabra'yı istila ederek Kampani'ye kadar yerleştiler. Fakat, Garigliona zaferi (915) yeniden İtalya'da Bizans üstünlüğünü temin etti ve Bizanslar, 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Arap istilasının devam etmesine ve Alman komutanlarının rekabetine rağmen İtalya'nın güney yarısında bir asır süreyle hakimiyetlerini muhafaza ettiler. Vasil Inin başarılı devri, orada da Makedonya ailesinin çalışmalarını kuvvetlentirdi. İsyan eden Apulie halkına karşı imparatorluk askerleri tarafından kazanılan Cannes zaferi (1018) Bizans itibarını Reggio ve Bari'de Papa hükümetinin kapılarına kadar yeniden düzeltti. Güney İtalya, imparatorluk idaresi altında, Yunan'lılık nüfuzunu yaymaktaki becerisiyle, bilhassa, Grek ruhanilerin ve Grek manastırların sayesinde yeniden bir hakiki büyük Yunanistan oldu: X ve XI inci yüz yılda Bizans İmparatorluğunun büyüklüğünü yapan yayılma ve medeni temsil kuvvetinin parlak bir örneği. 


Bununla beraber, X uncu yüz yıl ortalarına doğru Alman Sezar'larının sahneye çıkışı Bizans politikasına bazı engeller oluşturdu. Oton |, İtalya'ya girip te imparator ünvanını alınca kendisine bir gazap gibi görünen bu işi Bizans gururu hiç sindiremedi. Oton, hakimiyetini Bizans'a bağlı Lombard prensleri üzerine yayarak Bizans arazisini istila ve Bari'ye hücum (968) edince bu hal daha fena oldu. Nicephore Phocas şiddetle cevap verdi. Fakat, ölmesi, Bizans politikasını değiştirdi: Oton I ve Teodora'nın evlenmeleri suretiyle bir anlaşma yapıldı (972). 
Bununla beraber anlaşma kısa sürdü: Cermen ihtirasları Bizans emelleriyle uzlaşamazdı. Fakat, Alman imparatorları vasat neticeler aldılar. Otto II Kalabra'yı istila etti ve Stilo'da yenildi (987); Henri Il, Apulie isyanına yardım etmekten bir şey kazanamadı ve Bizans İtalya'sına karşı hücumları sonuç vermedi (1022). Vasil Il öldüğü zaman Bizans, Asya'da, Bulgaristan'da olduğu gibi İtalya'da da tamamen hakim idi. 


Diplomatik eser: İmparatorluğa bağlı devletler- Bizans İmparatorluğu, askeri başarıları sayesinde X.uncu yüzyılda Tuna'dan Suriye'ye, İtalya kıyılarından Ermenistan yaylalarına kadar uzanıyordu. Fakat usta bir diplomasi, devletin hareket sahasını bu sınırların çok ötesine götürüyordu. İmparatorluğun etrafında birçok tabi devletler toplanmıştı, bunlar sınır ötesinde, dünyaya bilhassa Bizans'ın siyasi nüfuzunu ve medeniyetini yayan bir ilk savunma hattı teşkil ediyorlardı. 


İtalya'da, esası ve ahlakı itibarıyla tamamen grek olan Venedik, imparatorluğa bağlı olanlar arasında en sadık ve en itaatkar olanıydı. Bu sebeple, imparatorlar Adriyatik'te polis vazifesini ona vermişler ve X. uncu yüz yılın sonundan itibaren 
(992) müstakbel azametini hazırlayan o geniş ticari imtiyazları bağışlamışlardı. Güney İtalya'da, bilhassa Napoli, Gaete, Amalfi Cumhuriyetleri Bizans izinde yürüyorlardı, Salerne, Kapu, Benevent Lombard prensleri ise daha az emin olmakla beraber genellikle Bizans himayesini kabul ediyorlardı. Balkan yarımadasının kuzey batısında ve bütün Adriyatik boyunca, Vasil I. tarafından hıristiyanlığa ve Bizans nüfuzuna sokulan Slav devletleri, Hırvatistan ve Sırbistan, imparatorluk için bilhassa Bulgarlar'a karşı faydalı müttefiklerdi. — Doğuda, Karadeniz kıyısında, Bizans himayesi altında olan Chersont1), civar step bölgelerin- de yaşayan Rus, Peçenek, Hazar gibi Barbar kavimler karşısında kıymetli bir istihbarat kaynağı, siyasi ve iktisadi bir hareket vasıtası idi. Kafkasta, Alanie, Abasgie, Albanie!2) prensleri Bizans unvanlarını taşımaktan ve Bizans paralarını almaktan gurur duyarlardı. X uncu yüz yılda Arap nüfuzundan koparılan Ermeni hükümetleri imparatorluğa binlerce asker ve generaller yetiştiriyordu. Ve Ermenistanın Pagratide kıralı Vaspurakan, Taron, İberie prensleri, ülkeleri vasil Il. tarafından birbiri ardınca Bizans hakimiyeti altına alınıncaya kadar, imparatorluğun müşterileri ve sadık hizmetkarları idiler. 


Dini eser: Rusya'nın Hıristiyanlığa girmesi. — Grek himayesindeki bu bölgelerin ötesinde, Bizans'ın hristiyanlığı yayma faaliyeti daha uzaklara yayılıyordu: her vakit olduğu gibi, misyonerler, diplomatların amaçlarına yardım ediyorlardı. Rusların | hıristiyan yapılmaları bunun parlak bir örneğidir. 


1 Kırım 
2 Azerbaycan 
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IX uncu yüz yıl ortasından itibaren, Bizans, Rusya ile münasebette idi. 860° dan beri, Kiyef serserileri, birçok defalar, hücumlar ile İstanbulu tehdit etmişlerdi (907 ve 941); diğer yönden, imparatorlar, bu cesur savaşçılar arasından asker toplarlar ve Rus tacirleri Bizans pazarına gelirlerdi. Çariçe Olga'nın Bizans'ı ziyareti (957) ve hıristiyan dinine girmesi bu münasebetleri daha da sıklaştırdı. Fakat, X.uncu yüzyıl sonunda Kiyef Büyük Prensi Vladimir'in hıristiyan olması kesin sonucu veren bir hadise oldu. 988” de, derebeylerin isyanlarını bastırmak için, Vasil II, Kiyef prensinden 6000 kişilik bir ücretli asker kuvveti elde etmişti, buna karşı, Vlademir, bir Bizans prensesiyle evlenmek talebinde bulundu ve imparator sarayının tereddüdünü yenmek için Cherson'u zaptetti Vasil Il, Barbar kralın istediklerini kabul etti, fakat onu vaftiz olmağa ikna etti. 
Vladimir, Cherson'da vaftiz edildi (989), sonra Kiyef'te halkı da vaftiz olmağa zorladı. Ve bundan sonra hıristiyan olan Rusya, Bizans medeniyetini örnek aldı; Bizanstan, Ortodokslukla beraber san'atını, edebiyatını, ahlakını aldı. Vladimir'den sonra oğlu Yaroslav (1015 — 1054) babasının eksik bıraktıklarını tamamladı ve başkenti Kiyef'i İstanbul'un rakibi ve doğunun en güzel şehirlerinden biri haline getirdi. Vladimir Rusyanın Clovisi olmuştu; Yaroslav'da onun Şarlman'ı oldu. Fakat her ikisi de büyüklüklerinin unsurlarını Bizansa borçludurlar. 
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İmparatorluğun iç bürokrasisi ve X uncu yüzyılda Bizans medeniyeti. — Böylece, X uncu yüz yıl dünyasında, Bizans İmparatorluğu, nüfuzu ve ihtirasları medeni dünyanın hemen her yerine uzanan hakikaten bir dünya imparatorluğu idi. Dahili teşkilatı, o tarihte bize göründüğü gibi, kudret ve itibarını kuvvetli bir şekilde temin edebilecek bir halde idi. 


İmparatorluk hükümeti. — Bizans İmparatoru — resmi unvanıyla Vasilieus hakikatte pek büyük bir şahsiyetti. Roma Sezarlarının varisi, onlar gibi, orduların başkumandanı ve kanunun canlı ifadesiydi. Doğu krallıkları ile temas neticesinde de mutlak hakim (Despot, otocrator), tam manasıyla imparator, büyük kıralın rakip ve halefi (Basileus) haline geldi. Hıristiyanık, ona fazla olarak bir kudsiyet ve bir itibar vermişti. Allah'ın sevgilisi, Allah'ın emrine nail olmuş, yer yüzünde Allah'ın vekili sıfatyla bir bakıma ilahlıkta ortaklık ediyordu. Saray debdebesi içinde, şaşaalı ve aynı zamanda çocukça olan bu merasimin karışıklıkları içinde imparator, insanüstü bir varlık gibi görünüyordu. Konstantin Porfirojenet, teşrifat kitabında, gösteriş ve ihtişam politikasının bütün tezahürlerini; merasim şeklinde kanun haline sokmuştu; Bizans, daima, bu merasim ve ihtişamla, Barbarların gözlerini kamaştırmakla ve onları hayrete düşürmekle iftihar etmiştir. İmparatorun şahsına ait her şey “mukaddes” sayılırdı ve ressamlar, ilahi şahıs ve evliya resimlerinde yaptıkları gibi başının etrafında bir ışık halkası çizerlerdi. 


Allahın iradesi ile hükümdar, mutlak ve despot olan imparator, bütün hüküm ve nüfuzu elinde toplamıştı; dizginleri tutan el kuvvetli olunca imparatorluğun bu idare birliğinden ne kazandığı kolaylıkla görülebilir; ve çoğunlukla bu, böyle olmuştur. 
Bizans anayasasında bu en yüksek kuvvet ve kudreti hiçbir şey dengeleyemezdi. Senato, itaatkar yüksek memurlardan ibaret bir devlet şurasından başka bir şey değildi; halk, beslenmesi ve eğlendirilmesi icap eden, genellikle gürültücü ve asi bir kalabalıktan başka bir şey değildi. Kilise, Bizans sosyal hiyerarşisinde- ki konumuna, zenginliğinden ve hırsından doğan tehlikeye rağmen, resimler kavgasının sonundan beri, devlete her vakitten ziyade itaatkardı. Çoğunlukla, askeri ayaklanma ve isyanlarla kendini gösteren ordu, çekinilecek tek kuvvetti. Meşruiyet fikirlerinin ilerlemesi, bu tehlikeyi tamamen ortadan kaldırmamakla beraber hanedan için daha tehlikesiz ve daha seyrek bir hale sokmuştu. 


Bizans idaresi ve eseri. -— Maddi sahada olduğu kadar manevi sahada da şaşmayan ve o derecede de mutlak olan bu despot hükümetin idare makinesi bilgili, kuvvetli, merkeziyetçi ve dikkate değer bir surette düzenli idi. Başkentte, hükümdarın etrafında, nazırlar, büyük daire reisleri yukardan devleti idare ediyorlar, devletin her yerine efendilerinin iradesini naklediyorlardı. Bunların emirleri altında, işlerin tüm detaylarıyla incelendiği ve kararların hazırlandığı sayısız bürolar çalışıyordu. Vaktiyle Roma'nın da yaptığı gibi, Bizans, dünyayı bürokrasinin kuvvetli teşkilatıyla idare etmiştir. İdare teşkilatında askeri daire (Tem) usulünün yegane esası (X uncu yüz yılın ortasına doğru 18'i Asya'da, 12' si Avrupa'da olmak üzere 30 Tem vardı) olan vilayetlerde bütün nüfuz, imparator tarafından tayin olunan ve doğruca ona bağlı Startej denilen mutlak kudret sahibi bir şahsiyetin elinde idi. Bunun gibi, idare merdiveninin yukarısından aşağısına doğru, bütün memur kadrosu sıkı bir surette hükümdara bağlı idi. İyi seçilmiş, iyi hazırlanmış, vazifesine bağlı ve hükümdar tarafından vazife ve makamların sırası içinde zamanla yükseltilmenin verdiği şevkle iyi hizmet etmeğe teşvik olunan bu memurlar imparatorların kendilerinden istediği iki türlü vazifeyi dikkat ve gayretle yapıyorlardı. 


İdarenin vazifesi, öncelikle, hükümete para yetiştirmekti: Ağır bir işti bu; çünkü, Bizans'ta hazinenin geliri ile politikanın sınırsız masrafları ve imparatorun lüksü arasında denge yoktu, muazzam projelerle kaynakların yetersizliği arasında daima nisbetsizlik vardı. İdarenin öteki vazifesi, belki daha güçtü. Bizans 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devletinde ne ırk birliği, ne dil birliği vardı: Bu, denildiği gibi “yirmi ayrı milliyeti idare eden ve onları bu formül çinde birleştiren sun'i bir teşekküldü: tek bir hükümdar, tek bir iman.” 


Milliyetsiz bu devlete, Yunanlılık damgasıyla, Ortodokslukla icap eden irtibat ve birliği vermek idarenin parlak eseri olmuştur. Grekçe, idarenin, kilisenin, medeniyetin dili oldu; kozmopolit imparatorlukta sahte bir milli dil vaziyetini aldı. İmparatorluk idaresi, Helen kültürünü yaymakta, mağlup kavimleri idare ve temsilde gösterdiği ustalık sayesinde devleti teşkil eden zıt unsurları bir ortak payda altında birleştirebildi. İmparatorluğun yayılma kudreti ve canlılığı bunu pek güzel göstermektedir. 
İdare, Ortodoksluğu yaymakla, silahla zaptettiği yerleri manevi yönden kiliseye fethettirmekle muhtelif ırkları biribirine yaklaştırdı ve kaynaştırdı. Bu idare makinesi, devleti tutan ve onu uyumlu ve kuvvetli bir cisim haline koyan hakikaten kuvvetli bir vasıta idi. 


Kodifikasyon Çalışması. — Makedonya ailesinden olan imparatorlar, bu irtibatı, büyük bir hukuk reformuyla kuvvetlendirmeğe çalıştılar: Justinyen'in yaptığı eski hukuku, sosyal hayatın yeni şartlarına uydurarak revize ettiler. Vasil I, Corpusjuris Civilisin başlıca konularını, Prochiros Nomos (879) da birleştirmekle ve Epanagoge ismi altında (886) bir kamu hukuku kitabı hazırlatmakla bu büyük teşebbüse girişti. Oğlu Leon VI, basiligues unvanı altında altmış kitaplık tam bir kanun (887-893) yazdırarak eseri tamamladı, bu kitaplar, Justinyen zamanında neşrolunan hukuki eserlerin özet ve toplanmasından meydana getirilmişti. İlk iki Makedonya'lı imparatorun halefleri bu sahada daha az faaliyet göstermediler, hukukçular ve memurlar yetiştirmeğe mahsus İstanbul hukuk mektebinin, 1045 de, Constantin Monomague zamanında kurulması bu teşebbüsü en yüksek bir dereceye çıkardı. Devletin birliği bu suretle kuvvetlendirildi. 

Askeri teşkilat. — Bilgili harp usulleriyle yetiştirilen ve dini hamle ve vatan hissinde kuvvetli cesaret ve gayret sebepleri 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bulan mükemmel bir ordu ve zaferleri, Bizans'a deniz hakimiyetini kazandıran ve XI. inci yüz yılın bir yazarının dediği gibi “Romalılar'ın şerefi” olan güzel bir donanma, imparatorluğun kuvvet ve itibarını bir kat daha arttırıyordu. Devletin en iyi hizmetkarları saydıkları bu askerlere, Makedonya hanedanının büyük asker imparatorları daima dikkat ve özen göstermişlerdir: onlara imtiyazlar verdiler, iltifatlar ettiler, çocuklarına miras brrakabilme şartıyla topraklar bağışladılar, aynı zamanda imparatorluğun ve hıristiyanlığın savunucularına icap eden hürmet ve riayeti temin etmek istediler. Asya muharebelerinin takdire değer destanı, Bulgarlar'a karşı yapılan mücadelenin sertliği, askerlikte pişmiş, bütün sıkıntılara, yorgunluklara, yoksulluklara dayanabilen bu mükemmel askerlerden neler beklenebileceğini göstermiştir. Şüphesiz bu askerlerin bir kısmı ücretli idi ve ücretli orduların bütün kusurları kendilerinde vardı: Bununla beraber o vakit kendilerine kumanda eden meşhur şefler idaresinde devlete parlak hizmetlerde bulunmaktan ve bayraklarını şerefle dalgalandırmaktan geri kalmamışlardır. 


İktisadi refah. — İyi bir mali idare, sanayi ve ticaretin takdire değer bir şekilde gelişmesi, imparatorluğa, kuvvet ve kudret- le beraber zenginlik de getirdi. XI. inci yüz yılda devlet gelirinin 
650 milyon tuttuğu hesap olunmuştur ki bugünün altını ile üç 
milyardan fazla eder; Vasil II öldüğü zaman kasalarda 220 milyon yedek akçe vardı, bu paramızla bir milyar altından fazla demektir. Devletin sanayiyi ince bir takım nizamlara tabi tutmasına rağmen — İstanbul'un, tekel ve korumacılık cenneti olduğu söylenmiştir — Bizans sanatkarlarının ellerinden çıkan şaheserler, parlak renkli ve işlemeli ipek kumaşlar, parlak minelerle süslü muhteşem süslemeler, göz kamaştırıcı kıymetli taşlar ve inciler, ince oyulmuş fil dişi işleri, gümüş işlemeli tunç eşya, yaldızlı bardak, sürahi gibi camlar, lüks sanayinin bütün bu harikaları Grek imalathanelerine bütün dünyada olağanüstü bir itibar kazandırıyordu. İmparatorluğun iktisadi politikasının hatalarına ve ticari muameleleri tabi tuttuğu sıkıcı usullere rağmen ticaretin gelişmesi daha az dikkate değer değildi. Bizans; tacirlerinin faaliyeti, gemiciliğinin kuvveti, limanlarının ve büyük pazarlarının birer takas merkezi olması sayesinde, bütün dünyanın servetini kendine çekiyordu. Dünya ticaret yollarının birleştiği noktada bulunan İstanbul, doğu ile batı arasındaki konumu dolayısile bütün milletlerin koştuğu, bütün dünya üretimi- nin değiş tokuş yapıldığı büyük bir antrepo vazifesi görüyordu. 
Yalnız başkentte, pazar ve gümrük vergilerinin yılda hazineye 7.300.000 altın akçe, bugünkü para ile 500 milyon altın getirdiği hesap olunmuştur. 


Edebiyat ve güzel san'atların parlaklığı. — San'at ve ticaret hayatının bu derece gelişmesine karşı fikir hayatı da buna benzer bir halde ilerde idi. Yeniden kurulan İstanbul üniversitesinde, hükümdarların dikkatli himayesi altında, meşhur üstatlar, felsefe, retorik, fen okutuyorlardı; ve kürsülerinin etrafında, Bizans doğusunun ve Arabistan'ın her tarafından gelen talebeler üşüşüyordu. Tekrar kavuşulan eski medeniyetle temas neticesinde, resimlere karşı mücadelenin akşamında, düşüncenin her sahasında yeni doğuşlar meydana geldi ve imparatorlar bile edebiyat eserleri yapmaktan çekinmediler. Konstantin VII Prophyrogenete'in teşebbüsü üzerine X uncu yüz yıl, kendisine mazinin miras bıraktığı zenginlikleri bir arada toplamıştır; bu asır, tarih, hukuk, idare, gramer, ilimler, din ansiklopedileri asndir. Orijinal düşünce, daha ileri gitmek için bu temeller üzerine dayanmıştır. Makedonya'lı imparatorlar asrı birbiri ardınca, IX uncu asırda. harikulade alim, cesur ve kuvvetli mütefekkir bir Photius'un, XI inci asırda, evrensel deha, Ploton felsefesini yeniden dirilten, zamanının en yenilikçi, en parlak ve en meraklı fikir sahibi ve yazar olarak en büyüklerle beraber tutulmağa değer bir Psellos'un yetiştiğini görmüştür. Bunların etrafında, birçok kıymetli adamlar, Konstantin Porphyrogenete, Leon Diacre yahut Michel Attalinte gibi tarihçiler, Symeon Magistros yahut Skylitzes gibi vakanüvistler, filozoflar, din alimleri ve şairler. Edebiyat ve ilimin yanında halk şiirleri de iyi bir yer tutmuştu ve Fransa'da Roland'ın İspanya'da Cid'in destanlarıyla kıyas olunabilecek Digenis Akritas'ın destanı Bizans edebiyatından 


yeni ve bilinmiyen bir nefes geçirmiştir. 


San'atlar için de Makedonya'lı imparatorlar devri, yeni bir altın çağ gibidir. Vasil I ve halefleri, Jüstinyen gibi, büyük yapıcı idiler ve kullandıkları mimarlar, becerikli ve yaratıcı bir fikir kuvvetiyle Ayasoyfa'da yaratılan tarzı, bir sıra güzel kiliselerle yenilemişlerdir. Edebiyatta olduğu gibi bu zamanın san'atı da, tekrar kavuşulan eski zamanın laik geleneğinin tesirleri altındadır. Bizans, Elenistik kavramlara, sadeleştirilmiş tertiplere, heykeltıraşi vaziyetlere dönmüştür, Müslüman doğunun daha iyi tanınması, bunlara ince ve muhteşem süs zevkini ve parlak renkler aranmasını katmıştır. Dini san'atın yanında, imparatorlar ve büyükler için çalışan, klasik tarih ve mitolojiden ilham alan ve eşya konularından, tarihi resimlerden veya portrelerden hoşlanan laik bir san'at ortaya çıktı. Sarayların ve kiliselerin süslenmesinde parlak bir lüks ve fevkalade ihtişam zevki görünmektedir. 


Bizans san'atının şaheseri Saint — Luc manastırı, bilhassa Daphni mozayikleri, yahut bu sanatın bütün doğudaki harikulade tesirini gösteren Kief Ayasofyası'nın mozayikleri, Gregoire de Nazianze (1) yahut Paris milli kütüphanesinde bulunan Mezamir Kitabı gibi, Vatican'ın Grek takvimi, yahut Venedik teki Marcienne Mezamir Kitabı gibi imparatorlar için süslenmiş çok güzel el yazmaları; Limbourg çekmecesi, yahut Saint — Marc hazinesinde saklı Saint Michel'i temsil eden mineler; ve daha fildişleri, kumaşlar, Bizans san'atının ne gibi şaheserler yaratmağa muktedir olduğunu göstermeğe yeter. Bu san'at, dikkate değer başka bir şey olarak , resimleri kilise hizmetinde bir ders vasıtası yapan, dahili süsleri rasyonel bir şekilde düzenleme usulünü, IX uncu yüz yılın Rönesansına tekabül eden muhtelif ve zengin yeni mukaddes resimleri yarattı. Bizans san'atı, bütün bunlarla, bütün dünyada, Bulgaristan'da olduğu gibi Rusya'da, Ermenistan'da olduğu gibi Güney İtalya'da kuvvetli bir şekilde nüfuzunu yayıyordu. 
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İstanbul, bu dikkate değer gelişmenin göz kamaştırıcı ocağı, incelikler kraliçesi, medeni dünyanın başkenti idi. Kuvvetli savunma duvarları gerisinde, “Allah'ın koruduğu” bu şehir, sinesinde sayısız güzellikler saklıyordu. Bütün ziyaret edenleri ahenkli güzelliği ve muhteşem merasimiyle hayrete düşüren Ayasofya; on neslin, güzelliğini arttırmak için çalıştıkları mukaddes saray, hükümetin halkı eğlendirmek için bütün oyunları içinde topladığı At Meydanı, etrafında Bizans hayatının toplandığı üç kutuptu. Bunların yanında, birçok kilise ve manastırlar, sarayların debdebesi, pazarların zenginliği, meydanları ve sokakları dolduran ve şehri müzelerin en dikkate değeri haline koyan eski san'atın şaheserleri. İstanbul, X uncu asırda, yalnız başına, yedi olağanüstü güzellik (acaibi seb'ai âlem) — vaktiyle bütün eski dünyanın bildiği kadar — arzetmekle gurur duyardı. 
Bir yazarın dediği gibi “O, yedi yıldız gibi bunlarla süslenmişti.” 
Doğuda olduğu gibi batıda da, yabancılar Bizans'ı, altın yaldız- lar içinde parıldayan, dünyada eşsiz bir şehir diye tasavvur ederlerdi. Araplar'da olduğu gibi Slavlar'da, uzak Fransa'da olduğu gibi İtalya'da Bizans cazibesi ve medeniyetinin yaptığı tesir derin idi; Makedonyalı imparatorlar zamanında Grek devleti mevcut devletlerin en kuvvetlisi idi; ve takdirle beraber, Bizans, dünyanın hırsını — ilerisi için ağır tehlike — artırıyordu. 
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IV 


İmparatorluğun zayıflığının sebepleri. — Bu refahı, daha yakın, başka tehlikeler tehdit ediyordu. 


Sosyal mesele ve derebeylik ayaklanmaları. — IX uncu yüz sonunda ve bütün X uncu yüz yıl içinde korkunç bir sosyal mesele Bizans İmparatorluğunu bulandırdı. İki sınıf, fakirler ve kuvvetliler meydanda idi; kuvvetlilerin, sürekli olarak fakirlerin mallarına ve hürriyetlerine tecavüz etmeleri yüzünden, yavaş yavaş imparatorluk içinde, bilhassa Asya vilayetlerinde, geniş araziye sahip bulunan ve adamları, tabileri olan ve nüfuzları, ellerindeki yüksek idare memuriyetleri, orduyu ellerinde tutan kumandanlıklar dolayısile bir kat daha artan bir büyük derebeylik aristokrasisi vücut bulmuştu. Zengin, kuvvetli, halk tarafından sevilen bu asiller sınıfı hükümet için sosyal olduğu kadar siyası bir tehlike idi. İmparatorlar, bunu anladılar ve hükümdara kafa tutmakla iftihar eden, haiz oldukları muafiyetler dolayısile hazine gelirini azaltan ve askerlere verilen tımar arazilerine tecavüz eden, ordunun en iyi asker aldığı kaynaklardan birini kurutan bu serkeş beylere karşı mücadele ettiler. 


Vasil I, her şeyde olduğu gibi bunda da, hanedan politikasını açtı ve büyüklerin tecavüzlerine bir sed çekmeğe çalıştı. 
Kendisinden sonra gelenler, onu takip ettiler. Romain Lecapene I (922 ve 934), Konsatntin VII (947), Romain Il, Nicephore Phocas tarafından küçük mülk sahiplerini himaye ve derbeylerini “fakirlerin mallarını yutmaktan” alıkoymak için bir sıra emirnameler çıkarılmıştır. Bu tedbirlerin daima yenilenmesi de tehlikenin daima büyüdüğünü gösterir. X uncu yüz yılın ikinci yarısının olayları bunu açık bir surette göstermiştir. Nicephore Phocas'ın öldürüldüğünün ertesi günü, ölen imparatorun yeğeninin idaresinde Anadolu'da, ilk derebeyi ayaklanması çıktı (971). Ayaklanma kolaylıkla bastırılamadı. Vasil il devrinin ilk yıllarında daha korkunç olarak tekrar başladı. 976' da, bir hakiki iç savaş oldu. Bardas Skleros isminde bir büyük derebeyi, 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bu ayaklanmanın başında idi ve ihtilal sayesinde bir şeyler kazanmayı ümit eden bütün gayri memnunları, bütün serserileri etrafına toplıyarak birkaç hafta içinde Asya'ya hakim oldu ve İstanbul'u tehdit etti (978). Hükümet, bu derebeyine karşı başka bir derebeyine baş vurdu. Bardas Phocas, Skleros'u, Pankalia (979) gününde yendi ve ayaklanmayı bastırdı. Fakat Vasil Il nin kuvvetlenen nüfuzu, aristokrasiyi tehdit edecek bir hal alınca, yeni bir ayaklanma patladı. Sklerios ve Phocas, dünkü düşmanlar, imparatora karşı ayaklanmak için barıştılar (987). Vasil Il nin yüksek şiddeti her şeye galebe çaldı. Kuşattığı İstanbul karşısında Chrysopolis de mağlup olan Phocas, Skleros teslime mecbur oldu. Fakat, imparator bu derebeyi isyanlarını asla unutmadı ve 996 emirnamesinde büyük derebeylerini şiddetle vurdu. Saltanatın, Anadolu'da isyan eden derebeylerinden intikam aldığı zannolunurdu. 


Hakikatte, bütün bu tedbirler faydasız oldu. Hükümetin büyük arazi sahipliğini sınırlandırması, derebeylerini vergilerle ezmesi, ordu üzerindeki nüfuzlarını azaltmağa çalışması hiçbir fayda vermedi. Derebeyleri imparatorluk nüfuzuna galebe çaldılar ve Xİ ıncı yüz yılın ikinci yarısındaki zaaf ve anarşi içinde, bir derebeyi ailesi, Komnen (Comnenes) ler ailesi devletin selametini temin etti. 

Din aristokrasisi. — Laik derebeyliği yanında dini derebeylik, daha az kuvvetli ve daha az tehlikeli değildi. 


X uncu yüz yılda, VIII inci yüz yılda olduğu gibi, arazinin mühim bir kısmı, hazine ve ordunun zararına, papazların elinde atıl kalıyordu. X uncu yüz yıl imparatorları, manastır emlakı- nın çoğalmasını durdurmağa çalıştılar; Nicephore Phocas, yeni manastır kurulmasını ve mevcut manastırlara vakıf yapılmasını yasak bile (964) etti. Fakat, Bizans imparatorluğunda, kilise bu gibi tedbirleri uzun müddet devam ettirmeyecek kadar kuvvetli idi ve imparatorluk çoğunlukla ona muhtaç olduğundan idare edilmesi lazımdı. 988° de Vasil, Phocas'ın emirnamesini bozdu. Ruhban partisi galebe çalmıştı. 
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Kilise papazları karşısında, son söz daima imparatorun değildi. İstanbul patriği, selahiyetinin genişliği, kilisedeki rolü, emrindeki papaz ordusu, haiz olduğu siyasi nüfuz ve bu kuvvetin kendisine telkin ettiği geniş ihtiraslar dolayısıyla korkunç bir şahsiyetti. Hükümete sadık bir patrik ne kadar büyük hizmetlerde bulunabilirse düşman bir patrik de son derece tehlikeli idi ve muhalefeti imparatoru bile başarısızlıklara uğratabilirdi. Leon VI bunu, Patrik Nikola'ya karşı tecrübe etti ise de (907), bu hükümdarın ölümünden sonra Nikola tekrar eski gücüne ulaştı (912); Konstantin VII nin çocukluğu müddetince, müdür nazırlık yaptı ve devletin iç ihtilallerinde ve dış politikasının idaresinde mutlak bir rol oynadı; vaktiyle patriğin imparatorla bozuşmasına sebep olan dördüncü evlenme meselesini tanzim eden Tomusunionis (920), imparatorun nüfuzuna karşı parlak bir intikam teşkil eder. Aynı şekilde Patrik Polyeucte, Nicephore Phocas'a kafa tuttu; ve sonunda her ne kadar boyun eğdiyse de Tzimisces (970) de kiliseye uygun gelmeyen bütün tedbirlerin geri alınmasını sağladı. Fakat, İstanbul patriklerinin hırsı, daha ağır neticeler doğuracaktı: Bu hırs Roma ile mutlak kopuşu ve her iki kilisenin ayrılmasını getirdi. 


Daha önce, ilk defa, Photius'un hırsının bu kopuşu tahrik ettiği malumdur. Vasil | in tahta geçmesi başka bir din politikası açtı; patrik gözden düştü ve İstanbul'da toplanan (869) umumi ruhani meclis Roma ile birliği tekrar kurdu. Photius, bununla beraber, 877' de tekrar makamına geçti. Yeniden 979 meclisinde Papalıkla münasebeti kesti; her ne kadar Photius en nihayet 886' da düşmüş, kiliseler arasında birlik 893” de resmen tekrar kurulmuş ise de iki kilise arasındaki gizli ihtilaf, itikat ve kilise düzeni gibi ikinci derecede meselelerden ziyade Grek'lerin Roma üstünlüğünü kabul etmemekteki inatlarından ve doğunun Papaları olmak isteyen İstanbul patriklerinin hırsları yüzünden, devam etti. X uncu yüz yılın sonundan itibaren husumet son derecesini bulmuştu: XI inci yüz yılın ortasında, mutlak ayrılığı tamamlamak için Michel Ceroularios'un hırsı kafi gelmişti. 
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XI inci yüz yılda (1025 — 1081) imparatorluğun gerilemesi. — İmparatorluğu tehdit eden ciddi tehlikelere rağmen, devletin itibar ve kuvvetini yerinde tutmak için becerikli ve kuvvetli politika geleneklerine devam eden şiddetli hükümdarların başta bulunması yeterliydi. Ne yazık ki, kadınlar hükümeti veyahut orta ve ihmalci hükümdarlar geldiler ve bu da yeni bir krizin başlangıcı oldu. 


Vasil Il nin ölümünden itibaren, kardeşi Konstantin VIII (1025 — 1028) ve bunun kızları evvela Zoe ve kendileriyle birlikte tahtı paylaştığı üç kocası Romain lll (1028 — 1034), Michel IV (1034 — 1041), Konstantin Monomague (1042 — 1045), ve daha sonra Theodora (1054 — 1056) zamanında gerleme başladı. Makedonya sülalesinden sonra bu kadın daha kaba göründü. Askeri bir hükümet darbesi İsaak Commene'i tahta çıkardı (1057 — 1059); tahttan feragat etmesi ikitidara Konstantin X Doucas (1059 — 1067) ı getirdi. Daha sonra Romain IV Diogene (1067 — 1071) geçti, onu da Mişel VII Doucas devirdi (1071 — 1078); yeni bir ihtilal tacı Nicephore Botaniate (1078 — 1081) e verdi. Ve bu kısa saltanatlar esnasında anarşi arttı ve imparatorluğun muztarip olduğu iç ve dış korkunç kriz daha vahim oldu. 

Normanlar ve Türkler. — Bizans, şimdi, bütün sınırlarda geriliyordu. Tuna boyunda, Türk ırkından göçebe Peçenekler, ırmağı geçerek Balkanlara kadar ülkeyi işgal ediyorlardı. Batı Bulgaristan, Çar Samuel'in torunlarından Pierre Deljan idaresinde isyan ediyordu (1040); Thessalonigue (Selanik), asilerin tehdidinde idi ve bu hareketin tamamen sonuçsuz kalmasına rağmen; Bizans despotizmi altında ezilen memleket ayrılmağa tamamen hazırdı. Sırbistan'da ayaklanıyor ve istiklalini istiyordu. Adriyatik'te, Venedik, imparatorluğun mirasını topluyordu. 
Fakat, bilhassa iki düşman korkunç görünüyorlardı, Avrupa'da Normanlar, Asya'da Selçuk Türkleri. 

XI inci yüz yıl ortalarına doğru Güney İtalya'da yerleşen ve papa tarafından tutulan Normanlar, Robert Guiscard'ın idaresinde Bizans imparatorluğunun yarımadadaki bütün arazisini peş peşe alıyorlardı. Bizans'ın İtalya valisi Georges Maniakes, 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Sicilya Arapları'na galip geldikten sonra (1038 — 1040), bir an, Normanlar'ın ilerlemelerini durdurmuştu. (1042). Kendisi 
ayrılınca, her şey çöktü. Troja 1060' da düştü. Otrant 1068 
de, en son Bizans toprağı Bari 1071 de elden çıktı. Pouille dükasının hırsları biraz sonra Adriyatik'in öbür yakasına uzandı: bir donanma yapıyor ve İllirya'da işlere karışmağa hazırlanıyordu. 1081' de, oğlu Bohemond Epir sahiline asker çıkardı ve Guiscard, 30.000 kişi ile peşinden gitmeğe hazırlanıyordu. 
Asya'da, vaziyet buna benzer bir halde idi. Selçuk Türkleri, Tuğrul Bey, Alp Arslan (1065 — 1072), Melik Şah (1072 - 1092) gibi üç büyük reisin idaresinde, imparatorluğa hücum ediyorlardı. Evvela Vasil Il nin yaptığı kuvvetli kaleler hattında durdular; fakat kendisine yapılan dini baskılardan memnun olmayan ve Bizans'a bağlılığı zayıf olan Ermenistan imparatorluğa sadakat açısından kendi içinde birlik halinde değildi. Türkler 1064” de Ani, arkasından Kayseri (Cesare) ve Hınıs'ı (Chones) aldılar. Şiddetiyle meşhur Romain Diogene, Türk ilerlemesini durdurmak için boşyere yere uğraştı. Van gölünün kuzeyinde Malazgirt (manizikiert) de (1071) bozuldu ve Türkler'e esir düştü. Bizans bu büyük felakettin izlerini artık ebediyen silemeyecekti. Bundan böyle, imparatorluğun, en iyi askerlerini, en meşhur generallerini temin ettiği küçük Asya'nın doğu tarafları, Ermenistan, Kapadokya, bütün bu bölgeler bir daha geri gelmemek üzere elden çıkmştı. İmparatorluğun artan anarşisi içinde, bundan böyle, Türkler müsait vaziyette bulundular: Konya (İconium) ellerine geçti, Türkler'i İznik'e (Nice) Bizanslılarin kendileri çağırdılar; Türkler, 1079” da İstanbul'un karşısında Üsküdar'ı (Chrysopolis) zaptettiler. 

Acaba Normanlar ve Türkler, Bizansın vaktiyle mağlup ettiği düşmanlardan daha korkunç mu idiler? Hayır, fakat imparatorluk daha zayıftı. X uncu yüz yılda beliren bütün tehlikeler, tehditlerini gerçekleştirmişlerdi. 

Ayrılık ve iç anarşi. — 1054 yılında, Patrik Michel Ceroularios'un hırsı ağır bir ihtilaf doğurmuştu. Roma, Güney İtalya dairelerine nüfuzunu yeniden kurmak isteyince oraya hücum etmişti. Papa Leon IX ayni şiddetle karşı koymuş ve İstanbul'a gelen papanın temsilcileri, mağrur tavırlarıyla Bizans gururuna dokunmuşlardı. Bunun üzerine ipler çabuk koptu. Papanın vekilleri resmen patriği aforoz ettiler. Ceroularios, imparator Konstantin IX Monomague'a isyan yoluyla arzu ettiği ayrılığı kabul ettirdi. Her iki kilise bir daha birleşmemek üzere, artık tamamen ayrılmıştı. Papalıkla bu ayrılık, imparatorluk için pek ağır neticeler doğuracaktı. Bu ayrılık, yalnız, italya'da Bizans hakimiyetinin düşmesini hızlandırmakla kalmadı; bilhassa Bizans'la batı arasında hiçbir şeyin dolduramayacağı bir uçurum açtı. Latinlerin nazarında, Bizanslar artık ne hürmete, ne de hoşgörüye layık olmayan ve kendilerine güvenmemek için en haklı sebepler mevcut olan kader inkarcılarından başka kimse- ler değillerdi. Diğer yönden Bizanslı'lar, kinlerinde ve Roma'ya karşı düşmanlıklarında inat ettiler. Papalık'la Ortodoks kilisesi arasındaki münasebet meselesi, bundan böyle devletin mukadderatı üzerine ağır basmıştır. Nihayet, dahilde, ayrılığın, içinde meydana geldiği ortam, mutlak kudret sahibi patriğin karşısında imparatorluk kudretinin zaafını açıkça göstermişti: Michel Ceroulârios bunu hiç unutmayacaktı. 


Fakat, derebeylik korkusu her gün daha tehlikeli oluyordu. İmparatorluk, pek kuvvetli aristokrasiyi devirmek için derebeylerin dayandıkları ve o vakit bile, Sicilya ve İtalya muharebeleri kahramanı Georges Maniakes (1043) in veyahut Leon Tornikios (1047) in isyanı gibi ayaklanmalarla kuvveti tehlikeli bir şekilde görülen orduya karşı mücadele etmeği faydalı buldu. 
Askerlere karşı güvensizliklerini gösteren sivil bir parti kuruldu. 
Konstantin Monomgue'ın devri, onların ilk zarferi oldu. Zevkperest ve savaşçı olmayan bu imparator zamanında, ordu, oldukça küçültüldü; milli birlikler yerine, her zamandan ziyade daha fazla güvenilebilir zannolunan Norman, İskandinav, Rus, Anglo — Saksonlar'dan gönüllüler alındı. Askeri bütçe azaltıldı; kaleler ihmal olundu, generaller bir kenara atıldılar, yahut gözden düştüler. Hükümet, Psellos, Xiphilin, Jean Mauropous ve saire gibi ediplerin eline geçti. Hukuk mektebi, başlıca, bu hükümete sivil memurlar yetiştirmek için kuruldu. Senatoya dayanan mutlak hakim bürokrasi ile ordu arasında ihtilaf çıkmakta gecikmedi. Bu şiddetli oldu. 1057' de, patrik Ceroularios'un yardım ettiği bir isyan bir meşhur generali, İsaac Comnene'i tahta çıkardı. Fakat, cesaretini kaybeden İsaac saltanatı terk edince (1059), Doucas'ların tahta çıkışı askeri partiye karşı bir 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reaksiyon doğurdu ve yeniden ve her vakitten ziyade bürokrasinin zaferini temin etti. Bir an, Romain Diogene idareyi orduya geri verdi ve birleşen hasımlarının şiddetli hücumları altında mahvoldu; ve Başvekili Psellos olan Mişel VII nin devri sivil partinin kesin zaferi gibi göründü. Bütün bunlar, ağır neticeler doğurdu. Dışarıda, imparatorluk, her yerde geriliyordu; pek zayıf bir hükmet tarafından müdafaa olunan ve zaten ağır vergi yükü altında ezilen halk Bizans'tan ayrılıyor ve Roma İmparatorluğunun son günlerinde olduğu gibi, barbarları (1) çağırıyordu. İçerde, yaygın anarşi içinde derebeylik aristokrasisi başını kaldırıyordu; kendisine gösterilen husumetten memnun olmayan ordu bütün isyanlara taraftardı. Ücretli askerler de ayaklanıyorlardı. İmparatorluk hizmetindeki, Herve'ler; Robert Crepin'ler, Roussel ve Bailleul'ler gibi Norman ücretli asker kumandanları yalnız kendi menfaatları için çalıştılar. İhtilaller birbirini kovalıyordu. Nicephore Botaniate Asya'da Mişel VII ye karşı isyan ederken Nicephore Dryenne de Avrupa da ayaklanıyordu (1078). Daha sonra, imparator olan Nicephore Botaniate (1078 ; 1081) a karşı, başka asiler, Basilaces, Melissene isyan ediyorlardı. Ve istilaya uğrayan, kuvvetsiz düşen gayri memnun imparatorluk, yüksek sesle bir kurtarıcı istiyordu. Bu imparatorluğun en iyi generallerinden Alexis Comnene olmuştur. Onu tahta çıkaran, hükümet darbesi (1 Nisan 1081) otuz senelik anarşiye son verirken derebeylik aristokrasisinin ve ordunun sivil parti üzerine zaferini, aynı zamanda taşranın başkente karşı galibiyetini getirmiştir. Fakat, bu değişiklik, imparatorluğa bir yeni büyüklük asrı verecekti. 


1 Barbar esasında başka dil konuşan demektir. Eski Yunanıstan ve Roma 
kendisinden olmayınlara (barbar) ismini verirdi. Bununla beraber zamanla, bu kelime ayni zamanda, medeniyetten mahrum manalarında kullanılmıştır. 

Eski Yunanistan, Roma ve hatta Bizans, “medeni dünya”yı yalnız kendisinden ibaret ve kabul ederdi. Bu batıl ve yanlış itikadın, uzak ve yakın milletler ve alemler hakkındaki bilgisizlikten ileri geldiği muhakkaktır. 

Halbuki eski Yunanistan ve Romadan evvel, muhtelif Türk kavimleri Türk devletleri daha yüksek bir medeniyet seviyesine varmışlardı. Niketim, Türklerle sonraları temasa gelen Bizans elçileri, devlet adamları ve seyyahları karşılaştıkları yüksek Türk medeniyeti karşısında hayretlere düşmüşlerdir. 
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Komnenler asrı (1081 — 1204) 


I.Komnenler sülalesi hükümdarları. — Il. Komnenlerin harici politikası (1081 — 1180). — iil. Komnenler hükümeti ve XII inci yüz yılda Bizans medeniyeti. — VI. XII inci yüz yıl sonunda Bizans İmparatorluğu (1180 — 1204) 


Komnenler sülalesi hükümdarları. — Komnene'ler, Fransa'da Capet'ler gibi, bir büyük derebeyi ailesi idi ve gelişleri büyük askeri aristokrasinin zaferi gibiydi. Capet'ler gibi, Komnenler sarsılmış olan hükümdarlık otoritesini yeniden tesis ve otuz yılık anarşi yüzünden kuvvetsiz düşen devleti diriltmek yolunu buldular ve ezici engellere rağmen imparatorluğa daha bir asırlık ihtişam ve zafer verdiler. Şüphesiz Komnenlerin Bizans'a eski parlaklığını ve refahını verebilmeleri için zaman pek kötü, şartlar pek zordu. Türkler Konya'da idiler ve orada kaldılar. 
Balkanlarda Slav milletler, büyümekte olan Macaristan'ın yardımı ile hemen bağımsız devletler haline geliyorlardı; batıda, Bizans emperyalizminin büyük ve münasebetsiz arzularının, Haçlılar mücadelesinden doğan siyasi ihtirasların, Venedik'in iktisadi aç gözlülüğünün neticesi olarak endişe veren tehlikeler baş gösteriyordu. Buna rağmen, Komnenler, imparatorluğa son bir ihtişam parlaklığı vermişler ve takip eden asırların sıkıntısı içinde milletler, Komnenler asrını devirler arasında parlak ve mes'ut bir devir gibi ekseriya hatırlamışlardır. 


Aristokrat ve asker bir aileden gelen Komnenler hanedanı 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imparatorları, her şeyden önce asker idiler. Fakat, daha fazla bir şey oldular. Aynı zamanda sülaleyi kuran Alexis (1081 — 1118) zeki, ince ve metin bir adamdı; büyük general, usta diplomat, iyi idareci olduğu için devletin bunalımı içinde tam aranılan adam gibi görünüyordu. Ve, hakikaten, hariçteki düşmanları durdurduğu gibi dahilde de düzen ve kuvveti geri getirdi. Oğlu ve halefi Jean (1118 — 1143) da daha aşağıda kalır bir hükümdar değildi. Sıkı bir terbiye gören, sağlam ahlaklı, süs ve zevk düşmanı, yumuşak ve alicenap tabiatlı, dirayetli olan bu zat yüksek manevi şahsiyeti dolayısıyla Kalojeon (iyi Jean) lakabına hak kazanmıştır. Çok cesur ve askeri 


zafere ihtiraslı idi. 


Krallık sıfatının kendisine yüklediği vazifeleri tamamen bilirdi ve siyasi idealini çok yüksek tutardı. Babası sınırları müdafaa etmişti; kendisi bu sınırları genişletmek, devletin kaybolmuş vilayetlerini geri almak ve devlete eski ihtişamını vermek arzusunda idi. Jean'ın oğlu Manuel (1143 — 1180) Komnenlerin en cazibi idi. Akıllı, sevimli, alicenap, ayni zamanda, okumuş, kültürlü hatta din alimi bir Bizans hükümdarı ve bir batı şövalyesi idi. Hayrete layık bir surette cesur olan Manuel, bütün Bizans hükümdarlarından ziyade batı ahlak ve adetlerinden zevk alırdı. Birçok hususça kendilerine benzediği için, Latinler onu her imparatordan ziyade takdir etmişlerdir. Lüks ve zevke pek düşkün idi, XII inci asrı, maceralarının parlaklığı ile doldurmuştur. Büyük politikacı ve pek ihtiraslı olduğu için ekseriya aşırı ve hayali emperyalizminin tasavvurlarını zamanının bütün Avrupasına yaymıştır. Fakat, devletten istediği ölçüsüz gayret ve fedakarlık dolayısıyla onu kuvvetten düşürmüş ve çöküntüye yaklaştırmış olmakla beraber beslediği maksatların büyüklüğü ve onları gerçekleştirmek için sarfettiği devamlı gayret dolayısıyla Bizans tahtına oturan büyük hükümdarların belki sonuncusu idi. En nihayet Andronik (1183 — 1185), Komnenlerin sonuncusu ve en harikuladesi, en parlak siyasi zeka, askeri cesaret, en nadir zerafet ve cazibe özellikleriyle entrika ve macera fikrini, ahlaksızlığı, gaddarlığı birleştirmiştir, bu özelliklerin hepsi, kendisini, Bizans alemini en ziyade temsil eden simalar- dan biri yapmıştır. XII inci asrı, çok söylenilen maceraları ve hayatının rezaletleriyle doldurduktan sonra tahta çıkınca yüksek kabiliyetleriyle “en büyüklerle beraber olabileceğini” çağdaşlarına düşündürmüştür. İmparatorluğun kurtarıcısı ve yeni hayat vericisi olabilirdi: Onun zayıflamasını hızlandırmaktan başka bir şey yapmadı. Kendisinden yirmi yıldan daha az bir zaman sonra — anarşi dolu yirmi yıl — İstanbul Latinlerin eline geçmişti (1204) ve Komnenler tarafından canlandırılan imparatorluk parça parça oluyordu. 
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Komnenlerin dış politikası (1081 — 1180) — Balkan politikası. — XI inci yüz yılın sonunda imparatorluğun Balkanlardaki hakimiyeti pek sarsılmıştı. Memnun olmayan Slav beylikleri Bizans'tan ayrılmağa başlamışlardı. Hırvatistan 1076' dan beri bir bağımsız krallık olmuştu. 1071' de yeniden ayaklanan Sırbistan güçlükle Bizans hakimiyetini kabul ediyordu; Tuna Bulgaristan'ı Peçenekler'in işgalinde idi, Batı Bulgaristan'ı Bizans boyunduruğunu sabırsızlıkla taşıyordu. Trakya'da, endişe verici bir dini muhalefet görünüyordu: Paulicienler'le, Paul itikadı taraftarlarıyla meskun bir ülkede X uncu yüz yıldan beri çok yayılan Bogomil din muhalefeti, her vakit olduğu gibi Bizans'ta etnik çelişkilerin meydana çıkmasına vesile olmuştu. Fakat bilhassa, Tuna'nın ötesinde, büyümekte olan Macaristan bir rol oynamağa ve imparatorluğun zararına, Balkan işlerinde onun yerini tutmağa çalışıyordu. 


1084'de, Trakya mütezilesi (din muhalifleri, kadere inanmazlar ) isyan ediyorlar ve Peçenekler'i yardıma çağırıyorlardı. 
İki defa Barbar orduları, (1086 ve 1088) Bizans ordularını ezdiler ve barış istemek mecburiyeti ortaya çıktı (1089). Fakat, Peçenekler bir daha hücum ettiler. Bu sefer Aleksi Kommen, onları, bir nesil için mahvolmuş zannolunacak kadar, Leburnion kenarlarında bir kanlı bozguna uğrattı. Kommen, onları yeniden bozdu (1122). Peçenekler bundan böyle, artık tarihten kayboldular. Fakat, Bizanslılar, uzun müddet onları unutmadı- lar, bozuldukları günün her yıl dönümünde bayram yaptılar. 


Bu, ancak bir hadise idi. Sırbistan daha endişe verici bir halde idi. Konstantin Bodin, Diyoklenin memleketi, Bosna'yı, Rascie'yi, hükmü altına almış ve Aleksi Komnenin hakkından gelemediği (1091 — 1094) tek milliyetli bir devlet kurmuştu. 
Fakat anarşinin genç krallığı çabuk parçalaması Bizanslılar'ın işine yaradı. Jean Komnen, ülkenin bir parçasını Grek hakimiyeti altına koymak için bu karışıklıktan istifade etti; fakat, Res- 


110 











g yu ar 
> . 


Charles Diehl 


cie bağımsız kalıyordu: Burası milli direnişin merkezi ve tekrar kalkınmanın hareket noktası olacaktı. En nihayet, Hırvatistan, Bosna, Dalmaçya yönlerinde yayılan ve Sırbistan'da nüfuzunu hissettiren Macaristan'ın ilerlemesini durdurmak için, Bizans imparatorluğu, diplomasisinin eski adetlerine göre, kendine itaatli bir prens yerleştirmeğe çalıştı. 


Alman İmparatorluğu ile Bizans İmparatorluğu arasında bulunan Macaristan Avrupa haritasında mühim bir yerdi. İstanbul hükümdarları bundan istifadeye çalıştılar. Jean Komnen, tahttan indirilen Kral Kolomon'ın oğlu kör Bela'ya yardım için Macarlar'ın kavgalarına karıştı ve onu tahta geçirememekrle beraber hiç olmazsa 1126 barışıyla kıymetli Branicevo köprü başını aldı. Manuel Komnen Macar müdahelelerinin önüne geçmek ve Slav devletlerini vesayetinden kurtarmak için daha şiddetli davrandı. Sırplar'ı tekrar Bizans hakimiyetine aldı (1151) ve yaşadıkça, bazı aykırılıklara rağmen, itaatkar ve sadık bir tabi gibi hareket eden Etienne Nemanya'yı prens tayin ettirdi. Macarları, birbiri ardınca birkaç seferde mağlup etti (1152 — 1154) ve 1156' da onlara İmparatorluk için faydalı bir sulh kabul ettirdi. Daha sonra, Kral Geisa Il. ölünce (1160), taht için açılan mücadelelere karıştı ve Etienne II.’ e karşı hatta damat yapmağı düşündüğü genç Bela'yı tuttu. Fakat, Macaristan gittikçe Almanya ya dönüyordu. Manuel, tekrar harp açtı (1165). Zeugmin ve Sirminm Greklerin eline düştü; çoktan beri kaybolan Dalmaçya tekrar alındı; en nihayet Zeugmin zaferi Macaristan'ı anlaşmaya mecbur etti (1168). İmparatorluk bununla Dalmaçya'yı ve Hırvatistan'ın bir kısmını kazandı. Ve birkaç sene sonra, Manuel'in himaye ettiği Saint Etienne tahta çıktı. Bela II. (1173 — 1196), Sırp hükümdarı Etienne Nemanya gibi, İmparator hayatta oldukça Bizans'a bağlı oldu. 


Doğu politikası. — Asya, Balkanlardan ziyade, Komnen'lerin dikkatini çekti. Selçuk Türkleri'nin devamlı başarıları Bizansları hemen bütün doğudan kovmuştu. Bir Türk Hükümdarı, Süleyman, Cyzigue (Erdek civarında) ve İznik'te yerleşmişti ve daha öncelikli kaygıların tesirinde bulunan Aleksi Komnen Türk fetihlerini tanımak mecburiyetinde kaldı (1082). 1085' de Antakya Türkler'in eline geçti. İzmir'de, Türk hükümdarı Çaka bir donanma yapıp İstanbul'u tehdit etmişti (1089 — 1090). 
Melikşah'ın ölümü (1092) Selçuk İmparatorluğunu parçaladı, Bizanslar bundan istifade ederek Bitinya'ya tekrar ayak bastılar ve yeni Selçuk hükümdarı Kılıç Arslan I. (1092 — 1106) sulhu kabule mecbur oldu. Aleksi Komnen birinci Haçlı seferinden istifadeden geri kalmadı. İznik'in Latinler tarafından zaptı (1097) Anadolu sahillerinden mühim bir kısmının, İzmir, Efes vesaire- nin geri alınmasını mümkün kıldı. İmparator, biraz sonra, Haçlılarla bozuşmuş olmakla beraber bunların Türkleri taciz etmelerinden de ustalıkla istifade etmekte kusur etmedi. Kılıç Arslan lin vefatı da Selçuk devletini pek çok zayıflatmıştı. İmparator 
1116 da, şiddetle taarruza geçti ve Philomelion zaferi neticesinde Türklere suhu kabul ettirdi. 


Kommen'lerin birincisi öldüğü zaman İmparatorluk, Anadolu'da, Trabzon ve bütün Karadeniz sahillerini, Antakya'ya kadar bütün sahili ve Sinop, Çankırı, Ankara, Philomelion, Amorion mevkilerinden geçen bir hattın batısındaki bütün memleketi almış bulunuyordu. 


Balkanlarda olduğu gibi Asya'da da, Aleksi, Bizans kuvvet ve nüfuzunu muzaffer bir şekilde yeniden kurmuştu. 


Jean Komnen Asya işleriyle daha fazla uğraştı. Doğuda iki hedef takip etti: Bizans sınırlarını Antakya ve Fırat'a kadar götürmek ve hakimiyetini Ermeni prenslerine ve Haçlı seferinin doğuda doğurduğu Latin devletlerine tanıtmak. 

Hükümdarlığının başından itibaren (1119 — 1120) Menderes vadisiyle Antakya arasındaki bütün yerleri aldı, bu suretle Müslüman arazisinin Kuzey Anadolu ile Güney Anadolu arasına girmiş olan sıkıcı köşesini ortadan kaldırmış oldu. 1130' dan itibaren Paphlagonya'ya döndü ve Bizans orduları Kızılırmak'a kadar vardırlar. 
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Çankırı, Kastomonu Türkler'den geri alındı (1134) ve çoktan beri kaybolan arazi imparatorluğa geri geldi. İmparatorun, Kilikya ve Suriye'de nüfuzunu nasıl hissettirdiğini, Ermeni ve Latin prensler karşısında, bunları Müslümanlara karşı sevketmeğe hazır bir efendi ve bir harp şefi gibi nasıl göründüğü daha ilerde görülecektir. Devrinin sonuna kadar Müslümanlara karşı mücadele, Asya'nın geri alınması büyük düşüncesi idi. 
1139 da Kayseri'de (Neo — Cesaree) karşı sefer idare ediyor, 
1142” de, ölümünün arifesinde, Suriye'yi geri almağı düşünüyordu. | 

Manuel Komnen, önce babasının politikasını takip etti. 
1146 da, Konya surları dibine kadar varıyordu. Fakat, Normanların hücumu ve İkinci Haçlı seferi dikkatini başka tarafa çekti (1147). Ancak, pek sonraları, bakışlarını tekrar doğuya çevirebildi. Fakat, babası gibi her ne kadar hakimiyetini Ermeni ve Latin devletlerine kabul ettirmeği düşünmüş ve bunda başarılı olmuş ise de Türkler'e karşı politikası daha tereddütlü ve zayıf olmuştur. XII inci yüz yılın ortasına doğru Konya Sultanlığını yıkmak, Toros'a kadar bütün Asya'yı tekrar ele geçirmek için biraz gayret kafi gelirdi. Batı politikasının hırslı arzularıyla mestolan Manuel bu hamleyi yapamadı. 


Yetenekli Konya Sultanı Kılıç Arslan I (1156 — 1192) nın görünüşte itaatkar hareketlerine aldanarak kuvvetlenmesine, rakiplerini birer birer ezmesine, rekabetleri imparatorluğun işine pek yarayan küçük beyliklerin yerine uyumlu ve kuvvetli bir devlet kurmasına ihtiyatsızca müsaade etti. Hareket edecek yerde, Manuel, on bir sene (1164 — 1175), sınırlarını takviye ederek tamamen savunmaya dönük bir politika ile yetindi; sonunda tehlikeyi sezip te taarruza geçtiği vakit pek geç kalmıştı. 
Bizans ordusu Myriokephalon'da (1176) müthiş bir mağlubiyete uğradı. Şüphesiz, Bitinya (Kocaeli) ve Menderes vadisindeki başarılı seferler, bu mağlubiyetin felaketli tesirini kısmen (1177) tamir etti. Manuel devrinin sonunda, Müslümanlar, bu devrin başında olduğundan daha ziyade kuvvetli idiler. Konya Sultanlı- 


113 








Bizans İmpararorluğu Tariki ğı bir korkunç devlet olmuştu ve 1174” den itibaren Selahaddini Eyyubi Suriye'de hüküm sürüyordu. 


Batı politikası, Normanlar ve Venedikliler. — Komnenlerin bütün devrince Bizans'ın batıyla daha sıkı münasebetleri imparatorluğa yeni ve sürekli meşguliyet ve onu idare edenlerde de yeni ihtiraslar doğurmuştu. Bizans politikasının ekseni devletin zararına ve ona tehlike olacak şekilde değişmiş oldu. 


Aleksi Komnen tahta çıktığı zaman Robert Guscard'ın Normanları Epir kıyılarına çıkıyorlardı (1081). İmparator onlara karşı Venedik'in ittifakını, pek pahalı olarak, elde edebildi. 
Fakat, imparatorluk ordusu Draç civarında fena halde mağlup oldu (1081) ve Guiscard burasını biraz sonra zaptetti. Takip eden yıl içinde, Bohemond Epir'de, Makedonya'da ve hatta Tesalya'da yıldırım hızıyla ilerledi. Bununla beraber, Larisa, onu altı ay durdurdu ve biraz sonra, imparatorun azmiyle talih değişti. Hastalıktan kırılan, Bizans taarruzları ile zayıf düşen ve daha ziyade imparatorluk diplomasisi yüzünden teşkilatı bozulan Norman ordusu çekilmeğe mecbur oldu. Denizde, Venedikliler, Norman donanmasını mahvediyorlardı (1085). Robert Guiscard'ın ölümü (1085) Bizans talihini tamamen düzeltti. 
Norman tehlikesi ortadan kalkmıştı. 


Bu tehlike, biraz sonra tekrar doğacaktı. 1105'de, Antakya prensi olan Bohemond, Bizanslara karşı bütün batıda bir büyük Haçlı seferi tahrik ediyordu ve 1107'de Avlonya'ya asker çıkarıyordu. Norman prensi, 1108'de kendisini imparatorluğun vesayeti altına koyan oldukça küçültücü bir anlaşmayı imzaya mecbur oldu. Bu Bizans için güzel bir muvaffakiyetti. 


Fakat, soraki yıllarda, iki Sicilya Norman Krallığı çok büyümüştü. Jan Komnen Roger Il den endişe etmeğe başlamış olduğundan ona karşı Almanya'nın ittifakını arıyordu (1137). 
On yıl sonra ipler yeniden kopuyordu. 


1147 de, Norman donanması Adalar Denizinde görünüyor, Eubee ve Attigue'i harap ediyor, Korent ve Tebes'i yağma 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ediyor ve bu iki sanayi şehrinin ipek fabrikalarında çalışan işçieri Palermo'ya taşıyordu. Başka yerde meşgul olan Manuel Komnen, önce bu istilaya karşı bir şey yapamadı. Fakat, biraz sonra, Venedikliler'in ittifakı sayesinde Korfo'yu geri alıyor (1149) ve harbi İtalya'ya kadar götürerek orada Ankona'yı işgal ediyordu (1151). Bununla beraber, Roger IV nin ölümüne (1154) ve Bizans diplomasisinin Sicilya kralına karşı bir an için kurmağa muvaffak olduğu büyük ittifaka rağmen Bizanslar ne karada ne denizde, muzaffer olamadılar. 


Manuel, 1158' de Guillame | ile iki devlet arasındaki münasebetleri gergin bırakan topal bir sulh imzalamaya mecbur oldu. Batı, hiçbir suretle, Bizans nüfuzu altında bir İtalya istemiyordu ve özellikle imparatorluğun eski müttefiki olan Venedik bundan son derece endişe ediyordu. 


Venedikliler, önceleri Normanlar'a karşı Bizans İmparatorluğuna memnuniyetle yardım etmişler ve buna karşı, Aleksi Komnen'den, doğudaki ticaretleri için geniş imtiyazlar elde etmişlerdi (1082). Fakat, iyi siyasi münasebetlere rağmen, Venedik müzakerecilerinin sertliği Bizansları çabuk endişeye düşürdü. Aleksi, Venedikliler'in imtiyazlarını azaltmak için, Pizahlar'a da aynı imtiyazları veriyordu. (1111) 


Jan Komnen, Venedik'le anlaşmayı yenilemek istemiyordu ve dört yıl harpten sonra (1122 — 1126), imparator kabule mecbur oldu ise de, hiç olmazsa, babası gibi, Piza (1136) ve Cenova (1143) ile de müzakere etmekle Venedik nüfuzunu tadile çalışıyordu. Manuel de, Normanlar'a karşı, Venedik'in ittifakını aradı ve onu geniş imtiyazlarla mükafatlandırdı (11489. Fakat iki devlet arasında anlaşmazlık büyüktü. Venedikliler'in doğudaki ekabir tavırları Bizanslar'ı kızdırıyordu; Cumhuriyet” te , diğer taraftan, Manuelin İtalya'daki ihtiraslarından endişe içinde idi; imparator Ankona'yı işgal ve Dalmaçya'yı zaptettiği zaman, Venedik, Adriyatik teki hakimiyetinin tehlikede olduğunu anlamıştı. Bundan böyle, düşmanlık önüne geçilmez bir hal almıştı. Manuel, imparatorlukta yerleşmiş bütün Venedikliler'i tevkif ettirmekle bunu tahrik etti.(1171). Buna karşılık Venedik Cumhuriyeti, donanmalarına Sakız'ı (Chio) işgal ve Yunan adalarını tahrip ettirmek ve Sicilya kralıyla ittifak yapmakla cevap verdi. Manuel karşılık vermekten vazgeçti. (1175); Venedikliler'e imtiyazlarını tekrar verdi. Fakat, Normanlar'la da olduğu gibi, münasebetler gergin ve güçtü ve Normanlar'la Venedikliler'in imparatorluğa düşmanlıklarını hissettirecekleri gün yakındı. 





Bizans İmparatorluğu ve Haçlılar. — Grek doğu ile Latin batı arasındaki zıddiyet Haçlı Seferleri yüzünden daha çok arttı. 


İlk Haçlı ordusu, İstanbul surları önünde göründüğü vakit (1096) ancak ücretli asker tedariki için batıdan yardım istiyen Aleksi Komnen, manasını anlamadığı ve kumandanlarından biri konumunda eski düşmanı Behemond bulunan bu seferden pek ziyade endişeye düştü. Bununla beraber, Latinler'in yapmaktan çekinmedikleri şiddete ve büyük baronların güç gizlenebilen küstahlıklarına, hırslarına ve aç gözlülüklerine rağmen, imparator onlarla iyi geçinmeğe çalıştı. Onları kovamıyacak kadar zayıf olduğundan onlardan istifade etmeye teşebbüs etti. 
Haçlıları imparatorluk hizmetine almakla, onları kendine bir kulluk ve sadakat yemini ile bağlamakla, Asya'yı Bizans için geri almak işinde onları kullanmakla Latinler'e kıymet verir gibi göründü ve bununla alenen iftihar etti. Ve ilk zamanlarda başaril olur gibi idi. Peş peşe az veya çok zorluktan sonra, Haçlı şefleri Aleksi'ye sadakat yemini ettiler. Ve vaktiyle imparatorluğa ait olan şehirleri Türkler'den aldıkça kendisine vermeği taahhüt ettiler. (1097) İşte, bu anlaşmaya göre, İznik geri alınarak Bizanslar'a teslim olundu ve bir Bizans askeri birliği, önce Haçlılarla birlikte haraket etti. Fakat Antakya'nın zaptından sonra Haçlılar vaatlerini unutarak şehri Bohemond'a verince (1098) ve daha sonra Kudüs üzerine yürümek için imparatoru beklemek istemeyince (1099) ipler tamamen koptu. Aleksi, yaptığı gasb nedeniyle Bohemond'u affedemiyordu; Suriye'de yerleşen diğer Latinler'le de daha iyi anlaşamıyordu. Batıda, 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kaybolmasından Bizansların sorumlu tutulduğu 1101 Haçlılar seferinin sonuçsuz kalması anlaşmazlığı arttırdı. İmparatorluğa karşı Bohemond'un giriştiği teşebbüsün (1107) başarılı olmaması Latinlerin Bizans'a karşı kötü niyetlerini arttırdı. Haçlılar, hakikatte, imparatordan ziyade haksızlıkta bulunmuşlardı; Bizanlılara düşmanlığı konu alan efsaneler bütün batıda yayıldı. 
İki dünya arasında, uçurum açılıyordu. 


İkinci Haçlı seferi esnasında da (1147) böyle oldu. O vakit hükümran olan Manuel, Aleksi gibi Cermanya Kralı Conrad IlI ve Fransa Kralı Louis VİP nin kumanda ettikleri bu büyük orduların başkentinin surları dibine gelmesinden pek endişede idi. 
Almanlar'la aşağı yukarı anlaştı ve çabuk onlardan kurtuldu; Fransızlar'la o kadar zorluk çıktı ki, Haçlılar bir an için İstanbul'u zaptetmeği bile düşündüler. Bu şartlar içinde, Haçlı seferi felaketle neticelenince bunun kabahati aç gözlülükleri rezalet derecesini bulan Bizansların hıyanetinde bulundu ve seferin başarılı olamamasının intikamını almak için batı bir an Bizans'a karşı bir Haçlı ordusu göndermeği bile düşündü. (1150) 


İmparatorluğun, doğu vilayetlerine karşı takip ettiği politika da bu güvensizliklere hak verdiriyor ve iki dünya arasındaki düşmanlığı arttırıyordu. 

İlk Haçlı seferinin, Antakya'da kurduğu Norman prensliği, şefleri Bohemond ve Tancrede'in ihtirasları yüzünden Bizanslılar için pek sıkıcı idi. Bizanslılar buna karşı, silahla ve diplomasi ile, bütün kuvvetleri ile mücadele ettiler. Bir an Bohemond'a kabul ettirilen 1108 anlaşması, Antakya'yı Bizans hakimiyeti altına koymakla İmparatorluk politikasının başarısını temin eder gibi idi. Fakat, bu anlaşma, hiçbir vakit uygulanmadı. Her şey yeni baştan yapılmalıydı. 


Jan ve Manuel Komnen, buna, daha geniş ihtiraslarla çalıştılar, Her ikisi de, hakikaten, hakimiyetlerini Kilikya Ermeni prenslikleri ve Suriye Latin devletleri üzerinde kurmağa çalıştılar ve bunda başarılı oldular. 
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1131 yılına doğru, Ermenistan Prensi Leon, Bizans Kilikyası zararına, arazisini pek çok genişletmiş ve Bizans'ın daima asi saydığı komşuları Antakya prensleriyle ittifak etmişti, Jan Komnen, müdahale için ilk fırsatı yakaladı. 1137 de Kilikya'yı itaat altına aldı, Antakya Prensi, Raymond de Poitiers'yi kendisine sadakat arzetmeye mecbur etti ve Frenk Suriye'nin hakiki efendisi olarak, 1138' de, Müslümanlara karşı bir büyük ordu gönderdi. Bununla beraber, istediği gibi, Antakya ya sahip olamadı. Fakat, hırsı azalmıyordu. 1142' de, Ermeni ve Antakya devletleri ile, çok sevdiği oğlu Manuel için bir ülke kurmak üzere tekrar Kilikya'da göründü. Ölüm, arzularının önüne geçti (1143) ve Antakya Prensi intikam almak ve istiklalini tekrar elde etmek için fırsatı müsait buldu. Manuel, babasının politikasına devam niyetinde olduğunu çabuk kendisine gösterdi. Mağlup olan Raymond, özür dilemek ve imparatora bağlı olduğunu tekrar kabul etmek üzere İstanbul'a gelmek mecburiyetinde kaldı (1145). Bizans daha sonra, 1158 de, Manuel'in efendi, hakim rolünü daha belirgin bir şekilde gösterdi. Kilikya'yı zaptetti, Antakya Prensi Renaud de Chatillon'u şiddetle cezalandırdı, onu onur kırıcı bir tarzda itaat etmeye mecbur etti ve efendileri gibi göründüğü Suriye'nin bütün Latin hükümdarları beraberinde olduğu halde Antakya'ya şatafatlı bir şekilde girdi. 
Kudüs kralları bile Bizans tesiri altında kaldılar; bunlar, imparator ordusuna asker göndermek, Komnen ailesiyle izdivaçlarla birleşmek (Manuel, kendisi de, 1161'de, bir Latin prensesi olan Marie'in d'Antioche ile evleniyordu) ve Bizanslarla birlikte Mısır'da ortak teşebbüslere girişmek mecburiyetinde kaldılar (1169). Bizans medeniyeti, Manuel'in şahsi itibarının büyük olduğu Firenk (Frank) Suriye'sine giriyordu. Bizans ihtirası gerçekleşmiş gibiydi. Bununla beraber, bir taraftan Suriye Latinlerini kuvvetsiz düşürmekle Müslümanlara karşı dirençlerini zayıflatmıştı; bilhassa batının Bizans için duyduğu kini arttırmıştı. 


Komnenlerin emperyalist politikaları. - Manuel'in batı politikasındaki geniş ve ihtiyatsız niyetleri iki dünyanın birbirine olan muhalefetini tamamladı. 
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Komnenler, seleflerinin çoğu gibi, ister zorla, ister Papalıkla bir anlaşma ile olsun Roma üzerinde nüfuzlarını tekrar kurmak ve daima haklarının üzerinde bir gasb gibi görünen Batı imparatorluğunu yıkmak hülyasında idiler. Bilhassa Manuel Komnen bu rüyaları bir hakikat yapmağa çalıştı. Normanlar'a karşı kazandığı başarıların, nasıl onu yarımada da müdahaleye sevkettiğini, İtalya'da olduğu gibi Macaristan'da da, 1152' den beri Frederic Barberousse'un hükümdarı bulunduğu Alman İmparatorluğuna nasıl çattığını görmüştük. İmparatorun düşüncesinde, batı politikasının başlıca yer tuttuğu ve saltanatı müddetince, muhtelif vasıtalarla, silahla ve diplomasi ile tasavvur ettiği ihtiraslı hedefi azimle takip ettiği hakikaten söylenebilir. 


Barberousse ile Papalık arasındaki zıtlaşma (1158) ona Roma ya yaklaşmak fırsatını verdi. Aleksandr III (1161) tarafını tuttu; Papa ya kiliselerin yeniden birleştirileceği ümidini verdi; buna karşı, Papa'dan Batı İmparatorluğu tacını elde etmek istiyordu. Aynı zamanda, Bizans diplomasisi de, Lombard birliğini destekliyor ve Ancona, Cineve, Piza, Venedik'e para ile yardım ederek Barbaros'a düşmanlar çıkarmağa çalışıyordu. Manuel, İtalya ve Almanya'da entrika yapmakla beraber, Alman imparatoru ile doğrudan doğruya anlaşmak hulyalarını takip ediyordu. Bu karışık ve hayali projelerden müspet hiçbir şey çıkmadı. Papa, ihya olunmuş imparatorluk başkenti Roma'da bir Bizans piskoposu olmağa razı olamazdı; İtalyan cumhuriyetleri, Manuel'in ihtiraslarından ürküyorlardı; .Greklerin ikiyüzlülüğünden bıkan Barbarousse açıkça husumet ve tehdide geçiyordu (1177) 


Bu suretle, batının, Manuel Komnen üzerindeki cazibesi imparatorluk için felaketli olmuştur. İmparatorun Latinler'e olan sempatisi, Grekleri kızdırdı; ihtirasları, bütün batıyı Bizans'a karşı birleşmeğe sevketti; politikasının devlete yüklettiği aşırı gayret yüzünden imparatorluğu kuvvetsiz düşürdü. Görünüşte, Manuel, imparatorluğa cihanda eşsiz bir şöhret vermiş ve İstanbul'u Avrupa politikasının merkezi yapmıştı; hakikatte, 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öldüğü zaman (1180), Bizans'ı, aynı zamanda Latin tehlike ve kinine maruz ve patlamaya hazır ağır bir iç bunalım karşısında harap bir halde terketmişti. 
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Komnenler hükümeti ve XII inci yüzyılda Bizans medeniyeti. — Bununla beraber, ilk üç Komnenler, imparatorluk makamına kuvvet ve nüfuzunu ve devlete refahını iade etmek için dikkatle çalışmışlardı. Orduyu ıslah için pek büyük gayretler sarfetmişlerdi; bunun için bilhassa çoğu batıdan gelen ücretli askerler almışlardı. 


Diğer taraftan, deniz hakimiyetini temin için Venedik'le olan ittifaka ve donanmasının yardımına fazla güvenerek, ihtiyatsızca donanmayı ihmal etmişlerdi; netice olarak, aynı zamanda diriltilen imparatorluğu savunmaya ve kuvwvetlenen imparator otoritesini korumaya gücü yeten korkunç bir askeri kuvvet yapabilmişlerdi. Aleksi ve Jan aynı zamanda maliye ile, pek yerinde olarak, meşgul olmuşlardı; şüphesiz, halk için vergiler ağır ve hazine despotizmi sert idi. Daha sonra Manuel devri, harplerin ve hükümdarın diplomasisinin ve lüks zevkinin gerektirdiği aşırı masraflar yüzünden pek pahalıya mal olmuştu; bununla beraber, doğu pazarlarında, hissettirmeden, Bizanslı'lar yerine yabancıları geçiren bir iktisadi politikanın hatalarına rağmen, imparatorluğu kendi menfaatlerine istismar eden ve imparatorluk içinde zaptolunmuş bir memleket gibi yerleşen İtalyan ticaret şehirlerinin artan refahına rağmen, XII inci yüzyılda Bizans İmparatorluğu, zengin ve ticari refahı hakiki idi. 


Komnenler, diğer yönden, kilise işlerine büyük alaka göstermişlerdir. Bunlar, din muhalefetinin ve Platon felsefesinin tekrar doğuşu dolayısı ile İstanbul üniversitesinde görünen serbest düşünceye karşı aynı şiddetle mücadele etmişlerdir. Kilise ahlakını düzeltmeğe ve göz önünde bulundurmaya, bilhassa, rahipleri, daha sade ve daha faziletli bir hayata sokmaya çalıştılar. Bunlar için, Aya Christodoulos, Aleksi Komnen'in yardımı ile XI inci yüzyıl sonunda Patmos numune manastırını tesis et- 


mişti. (1088). 


121 





Bizans İmpararorluğu Tarihi 

Komnen'ler İstanbul'da manastır, hastane, kilise gibi hayır müesseselerini çoğaltmışlardır. Bunların en dikkate değeri, İmparator Jan tarafından bir büyük manastır, imaret ve krallar türbesi olarak yapılan Pantocrator kilisesidir. En nihayet, Komnenler sarayı kadar kibar ve incesi pek azdı. İkametgahlarını naklettikleri Haliç bitimindeki Blahern (Blachernes) sarayı, görenlerin ifadesine göre, bir güzellik ve ihtişam harikasıydı. Orada, hükümdarın etrafında — bilhassa Manuel devrinde — zevk ve cümbüş düşkünü ve hatta, pek rağbet edilen atlı cirit oyunu ve dini temsiller gibi eğlenceleri batıdan alan bir cemiyet yaşıyordu; entrika ve macera orada büyük bir yer tutmuştu; kadınlar orada cazibelerini teşhir ederlerdi ve bu genç, faal ve meraklı alem, fikir işlerine olduğu kadar, büyücülük, müneccimlik gibi gizli bilgilere de düşkündü. Bizans'ın XII inci yüzyılda vardığı kültür derecesi hakkında bir fikir vermek için Anne Komnen yahut Nicephore Bryenne, Nicetas Acamina- te yahut Selanik'li Eustathe gibi yazarların isimlerini hatırlamak kafidir Klasik fikir ve gelenek hakiki bir surette yeniden uyanıyordu ve imparatorlar, edipler ve alimler kadar din alimlerini ve retoriği güçlü nutukları bütün büyük toplantıların süsü olan resmi hatipleri ve hoş ve ince parçalarla ustalık gösteren saray şairlerini himaye etmeği şeref sayarlardı. San at, evvelki yüzyılın geleneklerine parlak bir surette devam ediyor ve doğunun uzak yerlerinden batının uçlarına kadar tesir ve nüfuzu yayılan Bizans'ı, dünyanın terbiyecisi ve medeni alemin kraliçesi mevkiine yükseltiyordu. 


Venedik te yahut Norman Sicilyası'nda olduğu gibi Suriye Latin devletlerinde kiliseler Bizans usulünde yapılmış ve süslenmişti. Bethleem (Beytüllâhim) ve Torcello mozayiklerini, Cefalu, Martorana yahut Palermo'daki Palatin kilisesi kubbelerini Grek sanatkarlar yapıyorlardı. Ve bugün bile, o zamaki Bizans ihtişamını en iyi anlatan abide, beş kubbesi, zengin mermerleri, gümüş ve kıymetli taşlarla yapılmış kuyumculuk eserleri, parlak mozayikleri, yıldızları ile Venedik'teki Saint Marc kilisesi- 


122 











Charles Diehl 


dir. Latin san'atı bile, mimarisinin bazı çizgilerini ve süslerinin birçok motiflerini Bizans'tan alıyordu. Zenginliği, abidelerinin güzelliği, saraylarının süsü, kiliselerindeki eski dini eserleri ile İstanbul bütün dünyanın takdirini çekiyordu ve bütün onu görmeğe gidenler hayretler içinde dönüyorlardı. Eudes de Deuil Bu, Yunanistan'ın zaferidir; zenginliği meşhurdur ve şöhretin- den daha ziyade zengindir?” der. Benjaminde Tudele: ‘Bağdat müstesna olmak üzere, dünyada onunla mukayese olunabilecek şehir olmadığını’ yazar.. Robert de Clari'nin şehadetine göre: “Dünya servetinin üçte ikisi İstanbul'dadır ve üçte bir parçası bütün dünyaya yayılmıştır”. 


Bizans başkenti, pek yerinde bir tabire göre, ‘Orta Zamanın Parisi idi. O, Villehardouin'in sözüne göre 'Dünyanın en zengin beldesi, “Bütün şehirlerin kraliçesi,, idi. Bu refah, takdirle beraber ihtirasları davet eden ve imparatorluğun zayıflığı anlaşıldığı zaman devlete pahalıya mal olacak olan tehlikeli bir refahtı. 
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IV 





XII inci yüzyıl sonunda Bizans İmparatoluğu (1180- 1204).- Manuel Komnen, yaşadıkça, zekası, azmi, yeteneği içeride düzeni temin ve dışarıda Bizans'ın itibarını muhafaza etti. Kendisi ölünce, bütün bina çöktü. Justinyen zamanında olduğu gibi, imparatorluk politikası, XII inci yüzyılda, geniş ihtiraslar beslemişti. Tasfiye de güç ve felaketli oldu. Manüel Komnen, impartorluğu, batı işlerine fazla karıştırmak ve muazzam bir emperyalizmin ihtiyatsız hulyalarını takip etmekle, hem doğuda yakın tehlikeleri pek ihmal etmiş ve devleti kuvvetsiz düşürmekle beraber Latinleri kuşkulandırmıştı. Hükümet daha zayıf ellere düşünce tahrik ettiği garez ve kinler, tutuşturduğu keskin ihtiraslar korkunç neticeler verecekti. 


Manuel'in oğlu Aleksi Il bir çocuktu; anası, saltanat sahibi Marie d'Antioche, aslen Latin olduğu gibi Latinler'e dayandığından halkça sevilmiyordu. Andronik Komnen, kendini imparator yaptırmak için umumi hoşnutsuzluktan istifade etti. 
(1182-1185) Komnenler'in bu sonuncusu bir büyük hükümdar olabilirdi. Derebeyler kuvvetinin imparatorluk için bir tehlike olduğunu anladı ve onları sertce vurdu: İsak Anj'in Bitinya'daki isyanını kan içinde boğdu (1185). İdareyi düzeltti, masrafları azalttı, vergileri hafifletti ve halka kendini sevdirmeye gayret etti. Fakat, Selanik'in zaptıyla neticelenen Norman harbi (1185), Dalmaçya'nın kaybıyla son bulan Macar harbi gibi dış olaylar(1 185) onu devirdi. Bir ihtilal (1185) İsak Anj'ı tahta çrkardı ve imparatorluğun yıkılmasını çabuklaştırdı. İsak (1185- 1195), imparatorluğu tehdit eden krizin önüne geçebilmek için gerekli vasıfların hiçbirine sahip değildi. Onu devirerek yerine geçen kardeşi Aleksi III (1195-1203) de ondan daha iyi değildi Devletin yıkılma zamanı gelmişti. 

İçeride bu kadar ihtilal ve sürekli karışıklıklarla sarsılan imparatorluğun nüfuzu pek zayıftı. Başkentte, ayak takımı hükümete istediğini yaptırıyordu; vilayetlerde, aristokrasi baş kadırıyor ve imparatorluk parçalanıyordu. İshak Komnen, Kıbrıs'ta bağımsızlığını ilan etmişti (1184), Gabras Trabzon'da; her yerde büyük derebeyi aileleri, Kantaküzen, Brans, Sgoures, devletten birer parça koparıyorlardı. Her yerde düzensizlik, her yerde sefalet vardı: Vergiler ezici idi, ticaret yıkılmıştı, hazine boştu. Ahlaksızlık, kiliselere girecek kadar derindi, manastırla münasebetleri kesilen rahibler daimi bir kargaşalık unsuru olmuşlardı, manastırların ıslahı her vakitten ziyede lüzumlu görünüyordu. Özellikle, Elenizm her yerde geriliyor ve vatanperver- 


lik ölüyordu. 


Dıştaki tehlikeler daha vahimdi. Balkan yarımadasında Slavlar, imparatorluk boyunduruğunu sarsıyorlardı. Sırbistan'da Etienne Nemenya, nüfuzunu Hersek, Karadağ, Tuna Sırbistanına kadar genişleterek büyük bir devlet kuruyordu. Bulgarlar ve Ulahlar Piyer ve Jan Asen'in idaresinde ayaklanıyorlar (1185) ve Kuman'ların ve Etienne Nemanya'nın yardımı ile çabuk ilerliyorlardı. İsak, Berrhoca'da (1190, Lüleburgaz (Aacadiopolis) (1194) da, mağlup olmuştu. 


Çar Johannitsa yahut Kolojan (1197 — 1207) tarafından azameti temin edilen bir Ulah — Bulgar İmparatorluğu kuruluyordu. 1201 anlaşmasıyla Aleksi Il, Belgrat'tan Karadeniz'e ve Vardar'a kadar Bulgar fetihlerini kabule mecbur oldu. Biraz sonra, Bulgar hükümdarı, İnnosan III (Innocent) dan krallık ünvanını ve bir milli kilise kurmak müsaadesini alıyordu (1204). 
Bu Tzimisces'lerin ve Vasil Ilerin eserinin tamamen yıkılmasıydı. 

Batı yönünden ufuk daha karanlıktı. Andronik Komnen'i tahta çıkaran karışıklık esnasında, 1182' de Latinlere karşı yapılan kıyım Normanlar'la harbe neden olmuştu. Şüphesiz, Sicilya kralının ordusu tarafından Selanik'in zaptı, arkası gelmeyen bir başarıydı ve İsak, istilacıları kovmağa muvaffak olmuştu (1186). Fakat, batılılarla Bizanslılar arasında eski husumet bu hadiselerle artmıştı. Üçüncü Haçlı seferi esnasında (1189) imparatorluğun Frederik Barbaros'a karşı acemice politikası buna benzer bir netice vermişti. Bir an, Alman İmparatoru Sırb ve Bulgarlar'la birlikte İstanbul'u almayı aklından geçirdi ve Haçlılar, imparatorluk topraklarından düşman olarak geçtiler. Barbaros'un oğlu Henri VI, bilhassa Norman krallarının arazisini ve ihtiraslarını devraldıktan sonra, daha tehlikeli bir düşman oldu. 
Doğuyu zaptetmeği planlıyor, Normanlar'ın vaktiyle Aleksi'den almış oldukları bütün ülkeleri (1196) geri istiyor ve şimdilik, kendisine vergi vermeye mecbur ediyordu. 


Fakat, bilhassa Venedik endişe verici bir halde idi... O da, 
1182 kıyımları için intikam arıyordu ve onu teskin için İsak, 
1187” de çokça tazminat ve geniş imtiyazlar vermeğe mecbur olmuştu. Aleksi III, 1198” de bu imtiyazları arttırmağa mecbur olmuş, fakat tesirini görmek için Cenevizler'e ve Pizalılar'a, benzer tamir edici ödünler vermişti. Buna rağmen Venedikliler, Greklerin kini yüzünden ticaret ve güvenliklerinin tehdit altında olduğunu hissediyorlardı ve bundan fazla Henri Dandolo doj olalıdan beri (1193) Bizans İmparatorluğunun zaptı, bunalımın en iyi hal çaresi, birikmiş Latin kinlerini söndürmenin ve doğuda cumhuriyetin menfaatlerini temin etmenin en emin vasıtası olduğu fikri, kuvvetlenmeye başlamıştı. Bütün bunların, Papalığın husumeti, Venedik'in ihtirasları, bütün Latin dünyasının kinlerinin, zaruri bir neticesi olarak, Dördüncü Haçlı seferinin gayesi değişecekti; müthiş hücumuna karşı, kuvvetsiz düşen, doğuda Slav devletlerinin gelişmesiyle zayıflayan Bizans karşılık veremeyecek halde idi. 


Dördüncü Haçlı Seferi.- Aleksi II 1195' de, kardeşi İsak'ı tahtan indirip gözünü çıkarttığı zaman düşen hükümdarla birlikte bunun oğlunu, küçük Aleksi'yi de hapsetmişti. 1201' de, genç prens kaçtı ve batıya giderek tahtı gasbeden amcasına karşı yardım istedi. Bu sırada Dördüncü Haçlı Ordusu Venedik'te toplanmış bulunuyordu. Venedikliler, Bizans işlerine karışmak için çıkan bahaneyi hemen yakaladılar ve Aleksi'nin yaptığı güzel vaatler Haçlıları kolayca kandırdı. Bu suretle, Doj 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Dandolo'nun becerikli politikası, kutsal toprakları kurtarmak için hazırlanan seferi İstanbul'a çevirdi. 1203 yılı başında Bizans tahtının davacısı veliaht Aleksi ile kesin anlaşma imzalandı. 1203 Haziran 27 de, Latin filosu İstanbul önüne demir atıyordu. Şehir, hücumla zaptolundu (1203 Temmuz 18), İsak Anj, oğlu Aleksi IV ile birlikte tekrar tahta çıkarıldı. Fakat Grekler'le Latinler arasında anlaşma kısa sürdü. Yeni imparatorlar sözlerini tutacak halde değillerdi; Haçlılar, bilhassa Venedikliler isteklerini gittikçe arttırıyorlardı. 1204 yılı 25 Ocağında, bir milli ihtilal, Latin himayesindeki iktidarı devirdi ve Aleksi V Murzuphe iktidara geçti. Anlaşma imkanı kalmamıştı. Latinler, Bizans İmparatorluğunu yıkmağa karar verdiler. 1204 
Nisan 12 de, İstanbul hücumla zaptedilerek müthiş bir suretle yağma edildi. 


Bizans aristokrasisi ve ruhban heyeti, imparatorluğu tekrar kurmak için İznik'e iltica ederken, galipler, 1204 Mart'ında imza olunan paylaşım anlaşmasına göre, zaptettikleri yerleri aralarında taksim ediyorlardı. Bir Latin imparatoru, Baudouin de Flander, Komnenler'in tahtına oturuyordu (Mayıs 1204); bir Latin kral Beniface de Montferrat Selanik'te saltanat ediyordu; bir Venedikli patrik tahtına oturuyordu; zaptolunan imparatorluğun her tarafında birçok derebeyler doğuyordu. Fakat, bilhassa Venedikliler, kurnazlıkları ile ticaretlerinin gelişmesi ve sömürge imparatorluklarının kurulması için bütün doğuda mühim noktaları ele geçiriyorlardı. Bizans'ın sonu gelmiş gibiydi; ve hakikatte, 1204 olayı, Bizans İmparatoluğu için, altından bir daha tekrar kalkamayacağı bir darbe olmuştur. 
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İstanbul Latin İmparatorluğu ve iznik Grek Imparatorluğu (1204 — 1261) 


i.Bizans İmparatorluğunun parçalanması. - Il. İstanbul Latin İmparatorluğu. - Mi. İznik Grek İmparatorluğu.- IV. İstanbul'un Grekler tarafından tekrar alınması.- V. Aka Prensliği 


Bizans İmparatorluğunun parçalanması.- Haçlıların İstanbul'u zaptetmeleri ilk netice olarak Doğu aleminin manzarasını derin bir surette değiştirdi. Bizans İmparatorluğu harabeleri üzerinde bir sürü Latin Feodal Beylikler çıkıverdi. İstanbul'da bir Latin İmparatorluğu kuruldu ve Flandre Kontu Baudoin, Haçlı baronları tarafından hükümdar olarak seçildi; Marki Boniface de Monferrat lehine, nazari olarak İmparatora tabi, bir Selanik Krallığı teşkil olundu. Latinler'den İznik ve Filibe dükleri, Dimetoka, Edremit beyleri tayin edildi. Birkaç hafta sonra Boniface de Monferrat'nın başarılı bir şekilde Atina ve Korinte kadar ilerlemesi, Bodonitza Markiliği, Negrepont Beyliği, Bourguigon'lu de la Roche ailesinin idaresinde Atina dükalığı, Aka yahut Mora presliği gibi diğer Latin devletlerin kurulmasıy- la sonuçlandı Geoffroi de Villehardouin ve Guillaaume de Champlitte'in tesis ettikleri bu Mora presliği, Latin Doğuda 
1204 Haçlı seferinin yaptıkları arsında en ziyade devamlısı olmuştur. Venedik, diğer taraftan, doğrudan doğruya Epir sahilinde Draç ve Poleponez'de Modon ve Koron'u, Girit'i ve 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Öbe'yi, Gelibolu'yu, Tekirdağı'nı , Ereğli'yi ve İstanbul'da geniş bir mahalleyi işgal ediyordu. Ayrıca Venedikliler'i, Ege adalarında yerleşmeğe mecbur etmekle buralarda Naksos Dükalığı, Cerigo Markiliği, Limni büyük dükalığı ve Santorin beyliği kuruldu. Bu takdire layık sömürge İmparatorluğunun sahibi Venedik cumhuriyeti, dojlarına, pek haklı olarak Grek İmparatorluğunun dörtte bir buçuğunun hakimi,unvanını veriyordu. 


Bizans İmparatorluğunun bozgunluğu, aynı şekilde, bir çok Grek devletinin meydana çıkmasına sebep olmuştu. Trabzon'da, Komnen ailesinden, Aleksi ve Devid bir İmparatorluk kurdular. Bu devlet, az zamanda, Ereğli'den Kafkaslara kadar Karadeniz sahilini işgal etti ve bu devlet 15.yüzyılın ortalarına kadar devam etti (1461). Epir'de, Ange ailesi piçlerinden, Mişel — anj Komnen Naupacte'dan Draca kadar uzanan bir despotluk kurdu. İznik'te, Anj Aleksi III.’ İn damadı Teodor Laskaris, Bizans aristokrasi ve yüksek kilise mensuplarından kalanlarını topladı ve 1206' da resmen ‘Romalıların İmparatoru” tacıni giydi. Diğer muhteris adamlar, Rodosta Gabalas, Alaşehir'de Mankafas, Argos ve Korint'te Leon Sguros İmparatorluktan birer lokma kopararak beylikler kurdular. Bu, devletin sonu zannolunabilirdi. 4 


Bununla beraber, siyasi hayata adım atan bu yeni teşekkül- ler arasında derin bir fark vardı. Latin İmparatorluğu, ilk iki hükümdarının hakiki meziyetlerine rağmen ancak yarım asır kadar (1204 — 1261) devam edebildi ve bünyesinde taşıdığı zaaf onu zorunlu olarak gelip geçici olmaya mahkum ediyordu. 
Grekler'de ise, yabancıların zaferi vatanperverlik duygularını uyandırmağa ve Bizans milliyetinin şuurunu yeniden buldurmağa sebep olmuştur. Etrafında Grek dünyasının bütün canlı kuvvetlerinin toplandığı bütün bu şefler aynı ihtirasa sahiptirler: lanet olası Latinler'den İstanbul'u geri almak. Rakip İznik ve Epir Grek İmparatorluklarından hangisinin bu gayeyi gerçekleştireceği meselesi kalıyordu. 
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İstanbul Latin İmparatorluğu. - Dördüncü Haçlı seferinden doğan eserin devam edebilmesi için yeni İmparatorluğun kuvwetli bir hükumete ve kuvvetle merkeze bağlı bir teşkilata sahip olması lazımdı. Halbuki, Latinlerin kurdukları tamamıyla feodal karakterli devlette imparator, sadece baronların birincisi idi. 
Arazi itibariyle oldukça sınırlı olan nüfuzu siyasi bakımdan hemen hemen hiç yok gibiydi. Baudouin, tahta geçer geçmez, kendine bağlı olan itaatsiz Selanik kralıyla savaşmaya mecbur oldu ve her ne kadar barıştırıldılarsa da aralarındaki anlaşma çok sürmedi. Baudouin'in halefi, Henri d'Angre aynı güçlüklerie karşılaştı: Ustalıkla enerjisi sayesinde Selanik'te otoritesini kabul ettirdi (1209), Ravennika parlemantosunda (1210) Yunanistan derebeyleri tarafından efendi olarak tanındı. Fakat, bunlar, Atina dükleri ve Aka prensleri çarçabuk imparatorluk işlerine ilgisizlik gösterdiler ve hemen bağımsız oldular. Latin İmparatoluğu, imtiyazlarına kıskanç ve kendi hususi menfaatlerine sıkı sıkıya bağlı Venedikliler'den çok şeyler bekleyemezdi. Mağlup Grekler'le, bir anlaşma mümkün değildi. Latin hükümdarlarının Selanik'te Monferrat, Aka'da Villehardouin'lerin, kinleri teskin etmek ve harbin şiddetini unutturmak için sarfettikleri gayrete rağmen umumiyet itibariyle Grek milleti yabancılara karşı düşman kalıyor, ister İznik, ister Epir'den gelsin, sabırsızıkla kurtarıcıyı bekliyordu. En nihayet, muhakkak olan Grek tehlikesinden başka Bulgar tehlikesi de ihtimal dahiline giriyordu. Latinler, Çar Yohanista (1197 — 1207) nin kendilerine yaptığı ittifak teklifini reddetmek gibi büyük bir hata ettiler ve Bizanslılar'a karşı mücadele için Bulgarlar'dan görebilecekleri yardıma karşılık Bulgarlar'ı barış kabul etmez düşman yaptılar. 
Bulgarlar da Latin İmparatorluğuna karşı İznik Grek hükümdarları ile birleştiler ve bunlarla birlikte Latinlerin yıkılmasına 


çalıştılar. 


Bununla beraber, İstanbul'un zaptını takip eden karışıklık zamanında Latinler her yerde muzaffer olmuş görünüyorlardı. 
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Tesalya, Merkezi Yunanistan, Poleponez ciddi bir direnişle karşılaşmadan birkaç hafta içinde zaptolundu. Anadolu'da, Henri d'Angre, Grekleri Poimameonn'da mağlup etti ve elinde yalnız Bursa bulunan Teodor Laskaris'in genç hükümeti, mahvolamak üzereyken Bulgarlar'ın Trakya'yı istilaları onu kurtardı. 
Çar Yohannitsa Latin imparatorluğu üzerine atılınca isyan eden Grekler onu iyi karşıladılar. İmparator Baudouin ve doj Dondolo zayıf kıtalarla düşmana koştular: Edirne ovasında Latin ordusu kanlı bir mağlubiyete uğradı (1205) ve Baudouin ortadan kayboldu. Ve iki sene, Bulgar öldürücü unvanına karşılık olarak, kendini “Rum öldürücü” ilan etti. Selanik'i kuşatırken, şüphesiz katledilmek suretiyle Çar ölmüştü (1207). Bu, Latinlerin pek işine yaradı. 


Teodor Laskaris, bu değişiklikten istifade ederek nüfuzunu yeniden tesis ve takviye etti. Bununla beraber, Baudouin'in biraderi ve halefi ve İstanbul Latin imparatorluğunun gördüğü en iyi bir prens olan Henri d'Angre zamanında Haçlı seferinden doğmuş olan devletin mevcudiyetini temin etmekte olduğu zannolundu. Henri, Çar Yohannitsa'nın ölümünden sonra Bulgaristan'la sulh yaptı ve İmparatorluğu bu suretle ağır bir sıkıntı- dan kurtardı; mümkün olduğu kadar Latinler arasında birliği sağlamaya ve büyük vassalları üzerinde imparatorluk otoritesini tekrar kurmaya muvaffak oldu, hatta Grek tabaasının muhabbet ve itaatini bile kazanmağa muvaffak oldu. Ayni zamanda, Trabzon Komnen'leri üzerine dayanarak Asya'da taaruza geçiyordu. 1206' da, birinci seferde, Bitinya'nın bir kısmını aldı. 
1212 de, daha şiddetle haraket ederek Laskaris'i Luparkos ta 
mağlup ve onu Mizya ve Bitinya'nın bir kısmını bırakmağa mecbur etti. Fakat Henri kurucusu gibi göründüğü İmparatorluk hesabına pek erken öldü (1216). Bundan böyle, Grekler ve Bulgarlar serbest kalmışlardı; onu idare eden zayıf prensler zamanında, Haçlıların kurduğu devlet ağır ağır uçuruma yuvarlanıyordu. 
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İznik Grek İmparatorluğu.- Teodor Laskaris (1206 — 1222), yavaş yavaş Bizans Asyası'nın yegane hakimi olmuştu. 
Onu kıskanan Trabzon hükümdarlarını, Selçuk Türkleri'ni (1211) mağlup etmiş ve onlardan Anadolu sahillerinin büyük bir kısmını almıştı. İmparator Henri'nin ölümünden sonra Latinlere göz açtırmadı. 

1222'de, tahtı damadı Jean Vatatzes (1222 — 1254) e brrakarak öldüğü zaman Latinler'in elinde bulunan Bitanya'nın küçük bir parçası müstesna olmak üzere bütün Batı Asya'yı idaresine almış ve sınırlarını Sakarya ve Menderes'in yukarı taraflarına kadar götürmüş bulunuyordu. İyi bir general olduğu kadar usta bir idareci de olan Laskaris'in eserini tamamlayabildi ve Grek Anadolu'ya son bir refah anı yaşatabildi. 


Bunula beraber, İznik İmparatorluğu mukadderatının ve ihtiraslarının eski devletin Asya vilayetleriyle sınırlı kalıp kalmıyacağı düşünülmeğe değer bir mesele idi. Avrupa'da, biraderi Mişel (1214 — 1230) in yerine geçen Epir despotu Teodor ducas Ange, Latinlerin ve Bulgarların zararına, eline geçen devleti büyütmüştü. Venedikliler'den Draç ve Korfu'yu zaptetmiş. Ohri yi, Pelagonra'yı işgal etmişti; 1222’ de, Boniface de Monlagonra'ın oğlu genç Demetruisin hükümdar bulunduğu Selanik'i zaptetti ve Latinler'den aldığı şehirde, kendisini Yunanlılığın kurtarıcısı gibi karşılayan Grekler'in alkışları arasında İmparator tacını giydi. 

Daha sonra Bulgarlar'ın zararına olarak, otoritesini Edirne, Filibe ve Christoupolis civarlarına kadar yayıyordu ve yakında Latin imparatorluğunu devirecek gibi idi. 1224' de, Ístanbul Latin imparatorluğunun kırıntılarını idare eden hükümdar Robert de Courtenay'ın (1221 — 1228) ordusunu Serez'de mağlup ediyordu. 

Fakat, Avrupa Grek İmparatorluğunun ilerlemesi birdenbire durmağa mahkumdu. 1218' den beri, Bulgaristan'da faal ve 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zeki bir hükümdar olan Jean Asen (1218 — 1244) hüküm sürüyordu. Vaktiyle Johannitsa gibi, Grekler'e karşı, Latinler'le birleşmeğe ve 1288' de imparator Robert ölünce Baudouin (1228 — 1261) Il’ nin çocukluğu esnasında Latin İmparatorluğu tahtına vekalet etmeye hazırdı. Latin ruhanilerinin acemice inadı, iyi olduğu kadar politikaca kabiliyetsiz Jean Brienne (1229 — 1237) i Ortadoks prensine tercih ettirdi ve bu suretle Latin İmparatorluğu için son selamet ümidi kayboldu. Bulgar hükümdarı, pek haklı olarak incindi ve İznik Greklerinin lehine olarak Latinlerin barış kabul etmiyen bir düşmanı oldu. İhtirasları Bulgaristan için endişe vermeğe başlayan Selanik Grek imparatorluğunu yıkmakla da, Avrupa'daki rakiplerini ortadan kaldırdığı için İznik Grekleri'ne başka bir hizmette de bulunmuş oldu. Klokotnika (1230) da mağlup ve esir edilen Teodor tahtından vazgeçti ve kurduğu devlet, daha mütevazı bir şekilde (elinde Selanik ile birlikte yalnız Tesalya kalmıştı.) kardeşi Manuel'e geçti. Asen, bu suretle Vatatzes'i batıdaki rakibinden kurtarmakla beraber ona ittifak (1234) teklif ettiğinden kuvvetini arttırıyordu. Bu, Latin imparatorluğunun muhakkak yıkılmasıydı. 


İznik imparatoru, hüküm sürdüğü oniki yıldan beri, ülkesini pek çok genişletmişti. Latinleri Pomammenon'da yenerek, Anadolu'daki son mustahkem yerlerini, Anadolu kıyılarında elinde bulunan büyük adaları, Sisam, Sakız, Limni, Kuş adasını almış ve Rodos Grek hükümdarını kendine tabi olmaya mecbur etmişti. 


Trakya'ya bir ordu geçirmiş ve Selanik Grek imparatoruyla muharebe ettiği Edirne'yi geçici bir zaman için işgal etmişti. 
Nihayet Girit'te Venedikliler'e taarruz ediyordu. Bulgar ittifakı kuvvetini bir kat daha artırmıştı. 1236” da iki muttefik İstanbul'a karşı büyük bir teşebbüste bulundular: Düşmanlarının hücumu karşısında şehir az kalsın düşecekti. Batı onu kurtarmak lazım geldiğini vaktinde anladı: İtalya'nın sahil şehirleri, Aka prensi yardıma koştular. Latin imparatorluğu başkenti kurtuldu. 
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Jean Asenin ölümünden (1241) hemen biraz sonra Grek-Bulgar ittifakının bozulması sayesinde sefil Latin krallığı bir çeyrek asır daha yaşayabildi. Bu yirmibeş yıl zarfında her taraftan boş- ` yere yardım dilenmeğe, biraz para bulabilmek için İstanbul'un en kıymetli eserlerini Saint Louis'ye satmağa mecbur oldu. Para bastırabilmek için çatıların kurşunlarını kullanacak, kışın ısınmak için imparator saraylarının tahtalarını parçalıyacak derecede zarurete düşmüştü. 


Bu zaman zarfında, Vatatzes, yabancıya karşı Bizans birliğini yeniden kurmak üzereydi. Latinleri Anadolu'daki son yerlerinden kovuyordu. Kızı ile evlendiği (1244) Alman imparatoru İl Frederik de Hohenstafen'in kuvvetli yardımını temin ediyordu. Bu hükümdar Latin imparatorunun hamisi Papa'ya karşı olan kininden dolayı tereddüt etmeden İstanbul'u Grekler'e bırakıyordu. Konya Selçuk Sultanı'nın Frenkler'e yardım etmesine mani oluyor (1244) ve Anadolu'da Mogol istilasından Türkler'in zararına büyümek için istifade ediyordu. Bilhassa Avrupa'da harekete geçiyordu. Epir despotluğu tam anarşi içindeydi. Vatatzes, bu durumdan, Theodore'un oğlu Jean Anj'ı imparator ünvanından vazgeçmeğe ve İznik'e bağlı olmaya mecbur etmek için istifade etti (1242). 


Dört yıl sonra, Selanik'i aldı (1246) ve despotu Demetrius'ü kovdu, Makedonya'nın büyük bir kısmını Serez, Menlik, Stanimaka'yı Bulgarlar'dan aldı; Latinler'den Trakya'da Vize (Bizye) ve Çorlu'yu (Tzouroulon) zapetti. (1247). En nihayet, hakimiyetini, bağımsız olarak kalan yegane Grek prensine, Epir despotu Mişel II (1257) ye kabul ettiriyordu. Vatatzes bu son seferden dönüşünde öldüğü zaman, İznik Grek imparatorluğu zengin, kuvvetli, müfeffeh bir halde, Latin imparatorluğunun acınacak bir vaziyette bulunan kırıntılarını, her taraftan kuşatıyordu. İş yalnız İstanbul'un zaptına kalmıştı. 
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IV 


İstanbul'un Gerekler tarafından geri alınması: 


Theodore de Lascaris II (1254 — 1258) , kısa bir müddet süren saltanatı esnasında, babasının politikasına devam etti. 
Vatatzes zamanında uğradıkları mağlubiyetin intikamını almağa çalışan Bulgarlar'ı Rupel'de (1255) yendi ve sulha mecbur etti (1256). entirikacı ve muhteris Epir despotu Mişel IF nin isyanını bastırmadan öldü, halefi Mişel Paleolog (1258 - 1261) kazandığı zaferlerle yaptığı gaspı ve meşru sülaleyi tahtından pek çirkin bir surette uzaklaştırmasını affettirdi. Epir despotu Mişel, Sicilya kralı Manfed ve Aka prensi Guillaume de Villehardouin ile ittifak yapmıştı; Arnavutlar'a ve Sırplar'a dayanıyordu: Selanik'i tehdide başlamıştı. Palegoniya ovasında kanlı bir mağlubiyete uğratıldı (1259). Bu suretle İznik imparatorluğunun talihi önünde Epir despotluğu siliniyordu. Bir müddet sonra, Paleolog İstanbul'u geri almak suretiyle eserini tamamlıyordu. 


1261 de, Çanakkale boğazını (Hellespont) geçiyor ve başkentten başka Latinlerin bütün yerlerini alıyordu. Pek ustaca, biraz geç olarak İstanbul'u savunma zaruretini duyan Venediklilere karşı, rakipleri Cenevizler'in ittifakını temin ederek Nymphaeon anlaşmasıyla (1261) onlara rakiplerinin doğuda sahip oldukları bütün imtiyazları vermeği vadetti. Artık başkentin Grekler'in eline geçmesi için müsait bir fırsat kafi idi. 25 
Temmuz 1261' de Venedik donanmasının Haliç te bulunmamasından istifade eden Poleolog'un bir generali bir baskınla şehri zaptetti. Baudouin ll ve Latin patriği Venedikliler'le birlikte kaçmaktan başka bir şey yapamıyorlardı ve 15 Ağustos 1261' de Mişel Poleolog şatafatlı bir şekilde İstanbul'a giriyor ve Ayasofya'da imparatorluk tacını başına koyuyordu. Bizans imparatorluğu, iki asır devleti idare edecek olan Paleologlar milli sülalesi idaresinde tekrar doğacak gibiydi. 
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V 


Aka (Achaie) prensliği — Dördüncü haçlı seferinden doğan diğer Latin devletlerinin hepsi İstanbul imparatorluğu ile aynı zamanda yok olmadılar. Vatandaşlarının kurdukları adalardaki beylikler ve doğu denizlerindeki sömürge imparatorluğunu daha uzun müddet muhafaza edecek olan Venedik'ten başka, La Rocheların idaresindeki Atina dükalığı 1311 yılına kadar ayakta kaldı. Felaketli Cephise muharebesi onu Katalonyalılar'ın idaresine geçirdi (1311 — 1333), müteakiben bunların yerini de Acciajuoli ailesinin Floransalı dükaları tuttu (1333 — 1456), Bizanslılar burayı bir daha tekrar ellerine geçiremediler. Achaie presliği, Villehardouinler'den üç prensin, sulaleyi kuran Geoffroil ve oğulları Geoffroi Il ve Guillaume (1207 — 1278) in idaresinde daha mamur oldu. Tamamen derebeyi usulünde idare edilmesine ve Frank istilasının orada kurduğu oniki büyük baronluğa rağmen, hükümdarları tarafından iyi idare olunan memleket, XIII inci asır esnasında Latin doğunun en müreffeh bir devleti olmuştur. Maliye mükemmeldi; ordusu “Avrupanın en iyi şovalye ocağı sayılırdı. Sükunet tamdı, Grek tebaa ile uzlaşma takdire layıktı. Bir vakanüvis, Andravida sarayının 'en büyük kralların saraylarından daha parlak' olduğunu söylemektedir. Fransız nüfuzu orada hakimdi: orada, Paris'te olduğu gibi iyi Fransızca konuşulurdu.' 


Chronigue de Moree isimli merak uyandıran kitapta, soylu ve Fransız olan bu sosyete canlandırılmıştır, bugün bile bütün Poleponez'de, Acrocorinthe' de, yahut Klmoutzi de, Karyte- ne'de yahut Mistra'da, Kalamata'da, yahut Maina'da ülkenin Fransız hükümdarlarının yaptıkları kuvvetli derebeylik kaleleri- nin harabelerine rastlanır. 


XII üncü asrın uzak Fransası'nın silahla fetholunan ve kendine çabuk ısınan bu Grek ülkesinde uyandırdığı cazibe, Bizans tarihinin meraklı safhalarından biridir. 
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Bununla beraber, Guillaume de Villehardoin'in Mişel Poleolog'a esir düştüğü Pelagonia bozgunluğu Achaie prensliği için ağır neticeler vermiştir. Frank prensi hürriyetini geri alabilmek için 1262 anlaşmasında, Greklere, Mania, Monemvasie ve Mistra'yı bırakmağa mecbur olmuştur. Bizanslılar bu suretle, Poleponez'e tekrar ayak basıyorlardı. Bunlar Villehardouin'in ölümünden sonra (1278) kadınların ve yabancıların — Anjou prensleri, Navarre şirketi — hükümeti zamanında memlekette, yerli halkın yardımıyla seri ilerlemeler yaptılar ve XIV inci asırda, Bizans gerilemesi esnasında, en dikkate değer devletlerden biri olarak Mora despotluğunu kurdular. Buna rağmen, dördüncü haçlı seferinin doğuda birçok Latin müesseseleri bıraktığı muhakkaktır. İstanbul'un geri alınmasına, Mişel Paleolog tarafından Epir'de ve Achaie'de kazanılan muzafferiyetlere rağmen, bu vaziyet, Paleologların yeniden doğan imparatorlukları için daimi bir meşguliyet kaynağı ve daimi bir zaaf sebebi olmuştur. 
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Poleologlar zamanında 
Bizans İmparatorluğu 
( 1261 - 1453) 


1.1261'de Grek imparatorluğunun vaziyeti.- Michel VIII devri (1261 — 1282). - il Poleoloylar zamanında Grek imparatorluğu, (1282 - 1453. IlI. Poleologlar devrinde Bizans medeniyeti. 


1261 de Grek imparatorluğunun vaziyeti. — Yeni Poleologlar sülalesi idaresinde tekrar kurulan imparatorluk vaktiyle üzerinde Komnenler'in saltanat sürdükleri devlete hiçbir şekilde benzemiyordu. Asya'da, Trabzon imparatorluğu, Karadeniz kıyılarındaki vilayetlerin en büyük kısmını elinde tutuyordu. Ve gittikçe Bizans'tan ayrılan XV inci asır ortasına kadar Grek imparatorluğuna paralel bir mevcudiyet süren bir bağımsız devletti. 


Avrupa'da, Epir despotluğu, Arnavutluk'un güneyini ve Etolie'nin bir kısmını kaplıyordu. Neopatras yahut büyük Ulah dukalığı Tesalya, Locride, Phtiotide kıtalarına hakimdi. Bu Grek devletlerinin yanında orta Yunanistan'da, bir Latin Atina ve Polepolez'de bir Latin Mora prensliği vardı. Venedikliler, Ege adalarının çoğuna sahiptiler. Cenevizliler Sakız'ı ellerinde bulunduruyorlardı ve Anadolu kıyılarında ve Karadeniz'de mühim kolonileri vardı. Yeniden doğan Grek imparatorluğunun elinde üç grup arazi vardı: 


Asya'da eski İznik imparatorluğunun arazisi; Avrupa'da Trakya ve başlıca şehri olan Makedonya'nın bir kısmı ile birlikte İstanbul; en nihayet Rodos, Limni, Semadirek (Samothrace) ve İmroz gibi birkaç ada. Arazice ufalmış, maliyece bitkin, askerlikçe zayıf bu imparatorluk karşısında, gürbüz ve kuvvetlerini bilen, vaktiyle Bizans'ın yaptığı hegemonyayı Grekler'in ellerinden almaya azmetmiş genç devletler yükselmekte idi. 


Bunlar Balkan yarımadasında, XMI üncü asırda ikinci Bulgar imparatorluğu, XIV üncü asırda Etienne Douchan'ın büyük Sırbistanı idi. Bilhassa, Asya'da, tehdidleri her gün korkunç bir şekil alan Türkler vardı. 

İstanbul'un Doğu dünyasının ve medeni hayatın merkezi olduğu zamanlar çok geride kalmıştı. 


Michel VIII Poleolog devri (1261 — 1282) - Bizans imparatorluğunu, eski şekliyle ve eski ihtişamıyla tekrar diriltmek için olağanüstü bir gayret gerekiyordu. Michel VII (1261 -1282) buna girişti; muhteşem ihtiraslarını gerçekleştirmek hususunda tamamen başarılı olmamakla beraber, giriştiği hedef, ameli dehası, her hale uyan yeteneği itibariyle Bizans'ın büyük imparatorlarının sonuncusu sayılır. 

Michel VII, tahta çıktığının ertesi gününden itibaren, imparatorluğun kaybettiği vilayetlerin, Grekler'den ve Latinlerden geri alınmasını istiyordu. Frank Morası'na tekrar ayak basıyordu (1261 sonu). Epirliler'den Yanya'yı (1265), Bulgarlardan Makedonya'nın bir kısmını (1264), Venedikliler'den adaların birçoğunu zaptediyordu. Cenevizler'in küstahlığını bastırıyordu. 

Sırp ve Bulgar kiliselerini tekrar bir Grek ruhanisi idaresine veriyordu (1272). Fakat, çok çabuk Grek husumetiyle karşılaştı. Papalık ve Venedik, Latin imparatorluğunu tekrar canlandırmaktan asla vazgeçmemişlerdi. Viterbe anlaşmasıyla (1267) imparator Baudouin If nin hukukunun varisi, Villehardouin'nin varisi kızıyla oğlunun evlenmesinden Achaie prensliğinin hakimi olan iki Sicilya'nın yeni hükümdarı Charles d'Anjou, doğu tarafında geniş ihtiraslar besliyordu. Korfo'yu zapt (1267), Drac'ı ve Epir sahilini işgal ediyor (1272), Arnavutluk kralı ünvanını takınıyor, İmparatorluğun bütün düşmanlarıyla, Bulgarlarla, Sırplar'la büyük Ulah prensiyle ittifak ediyordu. 


Bu korkunç bunalım içerisinde, Mişel Paleolog'un fevkalade yeteneği, bütün batının, Bizanslılar'a karşı birleşmesinin önüne geçmiştir. Charles d'Anjou'nun kuvvetinin sınırsız büyüdüğünü görmek istemeyen Papalığın endişelerinden istifade eden, Papaların, Grek kilisesi üzerine Roma'nın nüfuzunu tekrar kurmak hususundaki arzularını okşayan imparator, Lyon ruhani meclisinde (1274) Gregoire X ile yeniden doğu kilisesini Papalığa bağlayan bir anlaşma yaptı. Fakat buna karşı, Mişel VIII İstanbul için kendisiyle münakaşa edilmeyeceğini, doğuda serbest olacağını, orada hatta Latinlere karşı bile mücadele edebileceği teminatını aldı. Ve hakikaten Mişel 1274'den itibaren Epirde Anjou askerlerine karşı taarruz geçiyor, Neopatras 1 
kuşatarak Tesalya'da müdahale ediyor 1275, Venediklilere karşı Öbe'de mücadele ediyor ve Guillaume de Villehardouin'in ölümü (1278) ile Frank prensliğinin zayıflamasından Aka 'ya kadar ilerliyordu. 


Maalesef Grekler'in, Roma'ya karşı sönmez düşmanlığı bu ince hesaplara engel oldu. Mişel VIII Bizans kilisesine birliği zorla kabul ettirmişti, Jean Bekkos (1275) ile beraber bu birliği zorla gerçekleştirmek istedi. Fakat bu usul ile Ortadoks kilisesi içinde ancak bir ayrılık meydana getirdi ve teskin etmek istediği iki dünya arasındaki zıtlaşma daha azami ve daha korkunç oldu. 

Diğer taraftan pek memnun olmayan Charles d Anjou mücadeleden vaz geçmiyordu. Epirde hakimiyetini düzeltiyor (1278), Papalığı kendi tarafına kazanıyor (1281), Roma ve Venedik'le, Mişel VII? e olan husumetleri yüzünden Sırplar'ın, Bulgarlar'ın ve hatta Tesalya ve Epir Grekleri'nin de girdiği bir ittifak vücuda getiriyordu. Bizans imparatoru her tarafta cephe açmıştı. Berat'de, Charles d'Anjoun'un generallerini mağlup etti, bilhassa, Anjoun'un ihtirasını kırmak için Sicilya kralını tehdid etti (1282 Mart). Fakat, bu suretle, Latin politikasıyla fazla meşgul olan Mişel VIII batıyı durdurabilmiş ise de doğuda, Anadolu'da büyüyen Türk tehlikesini, Avrupa'da yükselen Sırp tehlikesini son derece ihmal etmişti. Diğer yönden imparatorluk içinde meydana getirdiği dinsel tahrik, devlet için başka bir 


zaaf sebebiydi. 
Mişel VIII in devri, İmparatorluk için bir yeniden doğma, tekrar uyanma başlangıcı olacak gibiydi, ancak maalesef çöküş 


hızlanıp önüne geçilemez bir hal aldı 











Son Poleolog'lar zamanında Grek İmparatorluğu (1282 — 1453) — İmparatorluk hükümdar olarak Mişel VII” den sonra halefleri, tahsili iyi, iyi sözler söyler, edebiyat sever, pek dindar ve fakat islah kabul etmez derecede zayıf ve orta bir prens olan oğlu Andronik Il (1282 — 1328), bunun ,zeki, fakat hafif, gürültücü ve vaktini hoş geçirmek taraftarı torunu Andronik III (1328 —- 1341), bir an işlere azimli bir istikamet veren dikkate değer bir hükümdar olan gasıp Jean V Cantacuzene (1341 — 1355) ve Jean V'in oğlu, kıymetli prens ve hakkında “daha iyi zamanlarda imparatorluğu kurtarabilirdi” denilebilecek Manuel II (1391— 1425) yi gördü. 


İmparatorluk artık kurtarılabilecek bir halde değildi. Jean VII (1425 — 1448), Konstantin Dragases (1448 — 1453) gerilemeyi durduramadılar. Yıkılışın da önüne geçemediler ve sonuncusunun elinden hücumla zaptolunan başkentin surları üzerinde ölmekten başka bir şey gelmedi. 


İmparatorluğun, bu, bir buçuk asır içinde başında bazen kıymetli adamların bulunması o kadar ehemniyetli değildir. 
Olayların akışı iradelerinden daha kuvvetliydi; dışarıda olduğu gibi içerde de yıkılma sebeplerinin tedavisi imkansızdı. 


Çöküşün dahili sebepleri.- Dahili harpler — Devleti tehdid eden dış tehlikeler karşısında imparatorluğun birlik içinde, sakin ve kuvvetli kalması lazımdı . Poleolog'lar devri, bilakis, ihtilaller ve iç kavgalarla dolu geçti. Andronic Il ya karşı ihtiyar imparatorun taht üzerindeki meşru haklarından mahrum etmek istediği torunu, müstakbel Andronic IlI ayaklandı. 


Kısa aralıklarla yıllarca devam eden harp imparatorluğu harap etti. Asiler tarafından İstanbul'un zaptı ve Andronic IIl ün düşmesiyle nihayetlendi. Anne de Savoie'ın vekaleti ve Jean VPeleolog'un çocukluğu esnasında, Jean Cantakuzen kendini imparator ilan etti. (1341), ve altı yıl (1341 — 1347) Grek dünyası, başkenti bir hıyanet eseri olarak meşru sahibinin eline düşünceye kadar, ikiye ayrıldı, aristokrasi gasıp tarafı, halk meşru sülale tarafını tutuyordu. 


Cantakuzen devri esnasında (1347 — 1355) yeni imparatorun iktidar mevkiinde hisse ayırdığı Jean V Paleolog'un entrikaları devleti bulandırdı ve Cantakuzen'i deviren ihtilali getirdi. 

Bunu, Jean V in, oğlu Andronik (1376) ve torunu Jean (1391) ile kavgaları takip etti. Bunların ikiside geçici olarak tahttan ihtiyar hükümdarı uzaklaştırmağa muvaffak oldular. 


İşin ağır tarafı şu ki, bu mücadeleler esnasında hasımlar, imparatorluğun düşmanlarını, Bulgarlar'ı, Sırplar'ı, Türkler'i yardımlarına çağırıyorlar ve bu yardımın karşılığını geniş ölçüde para, hatta arazi vermek suretiyle ödüyorlar ve devleti yıkmak isteyenlere böylece kapıları açıyorlardı. 


Sosyal ve dinsel kavgalar.- Dini ve sosyal çelişkiler iç kavgaların sefaletini ağırlaştırıyordu. XIV inci asrın ortalarına doğru bir sosyal ihtilal havası devletin üzerinden geçiyordu; aşağı sınıflar soyluluk ve zenginlik aristokrasisine karşı isyan ediyordu; imparatorluğun ikinci şehri olan Selanik Zelotlar'ın tahrikleriyle karışıklık, korku ve kan içinde idi. Bu Makedonya şehri, gürültülü tarihi, Grek imparatorluğunun XIV üncü asırdaki hayatının en meraklı hadiselerinden biri olan hakiki bir bağımsız cumhuriyet halini aldı ve Jean Cantakuzen, kendisine karşı gelen şehirde düzen ve asayişi güçlükle iade edebildi. 


Grekler ve Latinler arasındaki asırlık husumetten doğan dini kavgalar, karışıklığı bir kat daha arttırıyordu. Michel VII siyaset icabı olarak, Roma'ya yaklaşmayı ve kiliseler arasında birliği yeniden kurmayı maksada uygun bulmuştu. O, bununla o kadar ağır bir memnuniyetsizliğe yol açmıştı ki halefi Andronik İV nin ilk işi, Papalıkla yapılan sözleşmeyi bozmak suretiyle Ortodoks kilisesiyle uyuşmak olmuştur. 
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Bundan Latin, Grek zıtlaşması ve imparatorluk içinde bile birleşme taraftarlarıyla aleyhtarları arsında muhalefet tabiatiyle artmıştı. 

Şiddetli yazı münakaşaları bu tahrikleri besliyor ve Latin fikirleri lehinde her sempati ve muhabbeti bir hakiki vatan hiyanetine çeviriyordu. Bu şartlar içinde en ufak bir fırsat, Bizans milliyetçiliğinin batıya karşı olan muhalefetinin boşalmasına se- 


Hesychaste'lar kavgası denilen, sırf dini görünen ve on yıl (1341 — 1351) imparatorluğu karıştıran ve parçalayan müzakerenin derin sebebi budur. Görünüşte Aynaroz'un birkaç rahibinin garip hayalhanelerinden doğan bu işte hakikatte karşılaşan, Grek zihniyetiyle Latin zihniyeti, Hesychaste'larla müdafileri Gregoire Palamas'ın temsil ettiği doğu mistisizmi ve Saint-Thomas d'Aguin fikirleriyle dolu ve orta zaman mantığında usta bir Barlam ve Akindinos'un müdafaa ettiği Latin rasyonalizmi idi. Ve bunun için, mücadele çabucak siyasi bir renk aldı. 
Cantakuzen , Aynaroz (Athos) tarafını, Anne de Savoie da Barlaam tarafını tutuyorlardı. Jean V (1369) sonra Manuel I (1417), siyaset icabı olarak Roma ile müzakereye başlayınca ve Jean VI Türk tehlikesinin önüne geçmek için ümitsiz bir gayrete girişince de aynı şey oldu. İmparatorun kendisi İtalya'ya geldi (1437) ve Florance ruhani meclisinde Eugene IV ile ayrılığa son veren anlaşmayı imzaladı (1439). O da Mişel VIH gibi, bütün vaatlerine rağmen Latinler'in 'şehri, Grek ismini ve ırkını yıkmak” dan başka bir gaye gütmediklerine kani olan Ortodoks kilisesinin ve halkının korkunç direnişiyle karşılaştı. Jean VII ve halefi Konstantin XI beyhude yere, zorla birleşmeyi kabul ettirmek için uğraştılar; isyan sesleri Ayasofya kubbeleri altına kadar sokuldu (1453); 

İstanbul'un düşeceği günün arifesinde bile şehirde birleşme lehine ve aleyhine çekişip duruyorlardı. Ve bazıları “Bizansta Latinlerin külahı yerine Türk sarığının hakim olduğunu görme- yi tercih ettiklerini” söylüyorlardı. 
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Mali ve askeri sıkıntı. - Netice olarak mali sıkıntı başladı. 
Maliyenin zulmüne rağmen, harp yüzünden tamamen mahvolmuş bir memlekette arazi vergisi hazineye yeterli miktarda gelir getirmiyordu. İmparatorluğun ticareti Venedikliler'in ve Cenevizliler'in eline düştüğünden beri gümrüklerin geliri gittikçe hızlı bir şekilde azalıyordu. Hükümet paraların ayarlarını bozmaya, İmparator, borç para almaya ve sarayın mücevheratını rehine koymaya mecbur olmuşlardı, para yoktu. Hazine boştu. Askeri zayıflama da daha az ağır değildi: Adetçe zayıf, disiplinsiz, tamamen hakim olunamayan ordu gittikçe imparatorluğu müdafaa edemiyecek bir hale geliyordu. Anronic Il zamanında, Gelibolu'ya hakim olan Katanya şirketi iki yıl (1305 — 1307) İstanbul'u kuşattığı ve muzaffer bayraklarını Mekadonya ve Yunanistan'da dolaştırdığı ve XIV üncü asır ortasında Sırp ve Türk yardımcılarının da imparatorluğu merhametsizce tahrip ettikleri sırada imparatorluğun hizmetinde bulunan ücretli askerler de devlete karşı isyan ettiler. Denizlerde de aynı şekilde zayıf bulunuluyordu. Mişel VIII Bizans filosunu ıslaha yeltenmişti; halefleri bu masrafı lüzumsuz buldular ve doğu denizlerinin hakimiyetini İtalya cumhuriyetleri donanmalarına bıraktılar. İmparatorluk dışardan onu tehdid eden tehlikelere karşı kuvvetsiz bir halde bırakılmıştı. 


Çöküşün dış sebepleri. - Bulgarlar ve Sırplar. - XII inci asır sonundan itibaren Bizans için pek korkunç olan Ulah — Bulgar imparatorluğu Jean Asen'in ölümünden beri (1241) kendini parçalayan iç mücadeleler yüzünden pek zayıf düşmüştü. 


Sırpların Çar Mişel'i Velboujd'da ağır bir surette bozmaları (1330) kuvvetini tamamen yıktı. Bununla beraber, Bulgarlar, imparatorluk için daima endişe verici komşu kalıyorlar, Andronik IP ye yahut Anne de Savoie'ya yaptıkları yardımdan geniş arazi istemek için istifade ediyorlardı; bilhassa, Grek ülkesi arkası gelmeyen akınlarından korkunç bir şekilde harap ve perişan olarak çıkıyordu. Fakat, Sırplar bilhassa, Bizans için korkunç düşman olmuşlardı. 
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Etienne Nemanya'nın halefleri, Ouroch I (1243 — 1276), Dragoutine (1276 — 1282), Miloutine (1282 — 1321) zamanında Sırbistan, Balkan yarımadasının en mühim devleti olacak kadar, Bulgarlar'ın ve Greklerin zararına, büyümüştü. Ouroch | yukarı Vardar vadisini zaptetmişti (1272); Epirliler'in ve Anjou'ların ittifakına dayanan, Miloutine Üsküp'ü işgal (1282), kendisine Adalar Denizi yolunu açan Serez ve Christopolis bölgesini (1283) , Ohri, Prespe ve bütün doğu Makedonya'yı zapt, kuzey Arnavutluk'u istila (1296) ve Andronik Il yi bütün bu fetihleri tanımağa mecbur etmişti (1298) ve Bulgarlar gibi Sırplar da Grek imparatorluğunun iç karışıklıklarına sürekli olarak karışmışlardı. 


Etienne Douchan (1331 — 1355) tahta çıktığı zaman, Sırbistan, kuzeyde Sava ve Tuna'dan güneyde Usturumca ve Pirlepe'ye kadar, batıda Bosna'dan doğuda Rilo dağına ve Usturuma ya kadar uzanıyordu. Douchan, Sırbistan'ı daha büyük bir mevkiye yükseltmek istiyordu. Bütün Balkan yarımadasını idaresi altınada birleştirmeyi ve İstanbul'da taç giymeyi tasarlıyordu. Usta diplomat, büyük general, zeki, iradeli ve azimli Sırp hükümdarı, Batı Makedonya'nın zaptını tamamlamakla işe başladı (1334); 


Sonra , Arnavutluk'u Draç ve Avlonya'ya kadar Anjou'lulardan ve Epir'i Yanya'ya kadar Grekler'den (1340) alarak Makedonya'da fetihlerini ilerletti; burada, Bizanslılar'ın elinde yalnız Selanik ve Halkidikya kalmıştı ve Sırp sınırı doğuya doğru Meriç'e varıyordu (1345). 1346 da Üsküp kilisesinde, Douchan resmen “Sırplar'ın ve Romalılar'ın imparatoru olarak taç giyiyordu. Sırp imparatorluğu, şimdi, Tuna'dan Ege denizine ve Adriyatik'e kadar uzanıyordu: Douchan, onu Bizans modeli üzerine tanzim ediyordu; devlete kanunlar yapıyor (1349), İpek'te İstanbul'dan ayrı bir patriklik kuruyordu. Grekler'i (1351 de Selanik'i muhasara ediyordu)., Anjouluları, Bosna kralını, Macaristan kralını mağlup eden bu Sırp hükümdarı Balkanların en kuvvetli prensi olarak görünüyordu ve Papa onu 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Türkler'e karşı mücadelenin şefi ilan etmişti. Douchan'ın İstanbul'u almaktan başka yapacağı bir şey kalmamıştı. Buna girişti (1355), Edirne ve Trakya'yı aldı ve başkenti yapmak istedilandı. Fakat bu yirmibeş yılık mücadeleden Bizans biraz daha zayıf olarak çıktı. 

Türkler.- Grek imparâtorluğu, Avrupa'da bu şekilde Slav devletlerinin hücumlarıyla küçülürken Osmanlı Türkleri, Asya'da, üç büyük şefin Ertuğrul, Osman (1289 — 1326) ve Orhan (1326 — 1359) ın idaresinde ilerliyorlardı. Anronik nin Türkler'i durdurmak için bazen iyi netice veren gayretlerine rağmen Bursa 1326 da Osmanlılar'ın eline geçti, orasını başkent yaptılar. Bundan sonra İznik” de düştü (1329), daha sonra İzmit (1337); 1338” de Türkler Boğazlara varıyorlardı. Biraz sonra, iç mücadelelerinde yoğun bir istekle ittifaklarını arayan Bizanslılar'ın bizzat çağırmasıyla 1353 de orasını da geçtiler; Padişaha 1346 da kızını veren Cantakuzen Türkler'in hizmetlerini, Çanakkale'nin Avrupa yakasında bir kale vermek suretiyle mükafatlandırıyordu. Ertesi yıl (1357), Türkler Gelibolu'da yerleşiyorlardı; Dimetoka ve Çorlu (Tzouroulon) yu işgal ediyorlardı (1357). Balkan yarımadası onlara açıktı. 


Murad I (1359 — 1389) bundan istifade etti. Trakya'yı fethetti (1361), Jean V Paleolog bunu tasdike mecbur oldu (1363); Filibe'yi, biraz sonra Edirne'yi zaptetti. Ve başkentini Edirne'ye nakletti (1365). Ayrı, kuşatılmış ve devletin diğer hyorlardı. 


Meriç üzerinde Güney Sırpları'nı ve Bulgarlar'ı ezdiler (1371); Makedonya'nın bir çok yerlerine Türk ahali yerleştirdi- ler ve Selanik'i tehdid ettiler (1374) e 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vettiler (1389), Bulgaristan'ı bir vilayet yaptılar. Jean V Paleolog sultanı efendi tanımağa, ona vergi vermeye, Bizanslılar'ın Anadolu'da ellerinde kalan son kaleyi, Alaşehir'i zapt için Türkler'e askerle yardım etmeye bile mecbur oldu (1391). 


Beyazıd (1389 — 1402), imparatorluğa karşı daha şiddetli davrandı. Grek başkentini daha sıkıca kuşattı (1391 — 1395). 
Niğbolu muharebesinde (1396) Bizans'ı kurtarmak için Batının sarffettiği büyük gayret sonuçsuz kalınca İstanbul'a baskın suretyle hücum etti (1397) , aynı zamanda Mora'yı da istila etti . 
Mogol istilası ve Timur'un Türkler'i Ankara civarında (1402) bozması Grekler'e nefes aldırdı ve imparatorluğa daha yirmi senelik bir zaman kazandırdı. Fakat, 1421 de Murad ll (1421 — 1451) tekrar taarruza geçti. Neticesiz bir surette İstanbul'a taarruz etti. Şehir şiddetle dayandı (1422); 1423 de Venedikli- 

"in Grekler'den satın aldıkları Selanik'i zaptetti (1430); Generallerinden biri Mora ya girdi (1423); Bizzat hükümdar da, ordularıyla Bosna ve Arnavutluk ta muharebeler yaptı ve Eflak prensini vergiye bağladı. Ümitsiz bir halde bulunan Grek imparatorluğunun elinde İstanbul ve Terkos (Derkon) ve Silivri (Selymbria) ya kadar civar bölgelerden başka içerde Ahyolu, Misivri, Aynaroz ve Latinlerden tamamen geri alınan ve o vakit Grekler'in merkezi gibi olan Poleponez'den başka bir şey kalmamıştı. Türkler'i 1443' de Jalovatz'da yenen Jean Hunyadein kahramanca gayretlerine, İskender beyin Arnavutluk'taki direnişine rağmen Osmanlılar ilerlemekte devam ediyorlardı. 


Hristiyanlığın doğuda yaptığı son büyük gayreti Türkler, 
1447 de, Varna meydan muharebesinde kırdılar; Atina dükalığı Türkler'in eline geçti; istila edilen Mora prensliği (1446) vergi vermeğe mecbur oldu; Jean Hunyade ikinci Kosova meydan muharebesinde bozğunluğa uğradı (1448). 


Yalnız kuvvetli bir kale olan İstanbul yaşıyordu ve imparatorluk da yalnız bundan ibaret gibiydi Fakat, onun da sonu yakındı. Mehmet ll, tahta çıkarken (1451), onu zaptetmek için kesin karar vermişti. 
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Bizans ve Latinler. — Doğuda yerleşen Latinler, Venedikliler, Cenevizliler, imparatorluğun savunmasına yardım edecek yerde sıkıntısından bencilce istifade etmekten ve yıkılmasını çabuklaştırmaktan başka bir şey yapmamışlardı. 


Mişel Paleolog tarafından İstanbul karşısında, Galata'da oturtulan (1267), Anadolu kıyılarında ve Karadeniz'de yerleşen Cenevizler, bir Grek tarihçisinin ifadesine göre. 'Romalılar'a bütün deniz ticaret yollarını kapamışlardı'; ve her ne kadar, Andronik Il zamanında, Grekler geçici olarak Sakız (1329), Limni (1336) ve Foça'yı (1340) ellerinden almışlarsa da, bu neticesiz başarılar, yabancı tacirlerin ne küstahlığını ne de kazanç hırsını azaltabilmişti. Ege adalarına hakim olan ve İstanbul ve Selanik'e çabucak gene gelen Venedikliler daha az korkunç değildirler. Bu iki cumhuriyet Bizans hükümdarlarına kafa tutarak, ve istediklerini zorla onlara kabul ettirerek, başkenti karışıklıklar ve kıyımlarla doldurarak, donanmalarını Haliç'e kadar sokarak, başkentte isyanlar tertipleyerek (1376), tehdidle arazi veya imtiyazlar kopararak, Bosfor'da — 1348 de Cenevizler'in yaptıkları gibi — imparatorluk içinde zaptolunmuş düşman memleketindeymiş gibi haraket ederlerdi. | 


Bizanslılar, bu muamelelerden nefret duymakla beraber kuvvetle onları kovmaktan aciz oldukları için bu küstahlıkları kabul ediyorlardı; Ve bu vaziyetten Venedikliler ve Cenevizliler, devleti soymak için istifade ediyorlardı. Venedik Doğu denizlerinde koloni imparatorluğunu düzenleyerek işlerini yoluna koyuyordu. Cenova, geri aldığı Sakız'da (1347) ‘la Mahone’ denilen kuvvetli ticaret şirketini kuruyordu. 


Bir Bizans tarihçisinin ifadesine göre: “Bizanslıların bütün servetlerini ve hemen bütün deniz gelirlerini zapteden” Latinler bu suretle imparatorluğun yıkılmasını tamamlamışlardı. 


Batıda, Latinler'den başkası Bizans'la artık fazla meşgul olmuyordu. Şüphesiz, 1343 haçlı seferi birkaç yıl için İzmir'i 
1366 seferi de bir an için Gelibolu'yu Türkler'den almıştı. Şüphesiz, Hristiyanlık, 1396” da Niğbolu ve (1444) de Varna bozğunluğu ile neticelenen büyük teşebbüslere girişmişti; ve şüphesiz, Fransız mareşali Boucicaut, İstanbul'u iki yıl Türk hücumlarına (1397 — 1399) karşı müdafaa etmişti. Batı, Bizans imparatorluğuna hiç alaka göstermiyor, yahut ona dinen hakim olmak, siyaseten onu zaptetmek için sefaletinden faydalanmaktan başka bir şey düşünmüyordu. Papalık, Bizanslılar'ın duyacakları nefreti düşünmeden, kiliseleri tekrar birleştirmekten başka bir şey planlamıyordu. Batı hükümdarları, imparatorluğu paylaşmaktan başka bir şey düşünmüyorlardı. Jean V 1369, Manuel Il 1402’ de, Jean VIII 1439 ‘da İtalya, Fransa, İngiltere'ye gelerek neticesiz bir surette yardım dilendiler; Nazikane bir kabul gördüler ve bol bol vaatler aldılar. Mehmed II Grek imparatorluğu işini bitirmeğe karar verdiği zaman takatsız kendi haline bırakılmış Bizans'ın son nefesini vermekten başka bir yapacağı kalmamıştı. 


İstanbul'un Türkler Tarafından Zaptı.- O da, bunu yaptı. 
Mehmed II, tahta çıkar çıkmaz İstanbul'un Karadenizle alakasını kesen Rumelihisarını yapmakla, diğer taraftan, Mistra Grek despotlarını başkente yardımdan alıkoymak için Mora'ya sefer yapmakla (1452) niyetlerini göstermişti. Biraz sonra , Sultan şehre hücuma başladı (5 Nisan 1453). 


160000 kişilik müthiş Türk ordusuna karşılık imparator 
Konstantin Dragases, ancak yarısı yabancı olmak üzere 9000 
askerle karşı koyabildi, Grekler, hükümdarları tarafından tekrar yapılan birleşme çağrılarına düşmanlıklarından, umumi olarak vazifelerini oldukça fena gördüler. Bununla beraber, Türk topçusunun kuvvetine, mühendis Urban'ın müthiş topuna rağmen ilk hücum püskürtüldü (18 Nisan ). Fakat Mehmed Il, donanmasını Haliç'e geçirmeyi ve bu suretle surların başka bir kısmını tehdit etmeyi başardı. Bununla beraber 7 Mayıs hücümu başarılı olamadı. Fakat şehir surlarında, Sainte Romain kapısı (Topkapı)nda gedik açılmıştı. 28-29 mayıs 1453' te kesin hücum başladı. İki defa Türkler gerilediler; o vakit, Mehmed, ye- 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nın ruhu olan Ceneviz Giustiniani ağır yaralandı ve muharebe yerini bırakmağa mecbur oldu; savunma bundan çok zarar gördü. İmparator gene muharebeye devam ediyorken bir düşman gerisinden hücum etti. Bu sondu. Konstantin Dragases, açılan gedik üzerinde kahramanca öldü. Bu suretle Bizans'ı son bir güzellik ışığı ile aydınlatmış oluyordu. 

Türkler şehre hakim olmuşlardı. Zaptolunan İstanbul'da yağma ve kıyım yapıldı; 60000 den fazla insan esir düştü. Ve 
30 Mayıs 1453 günü, sabah saat sekizde Fatih Mehmed II resmen İstanbul'a girdi ve Ayasofya'da namaz kıldı ve dua etti 








Poleolog'lar Devrinde Bizans Medeniyeti. - Bu Bizans medeniyetinin hayatiyeti, çöküşüne kadar o derece idi ki son bir edebiyat ve sanat hareketi Poleolog'lar devrini cansız bir zafer ışığıyla süslemiştir. 

XIV üncü ve XV inci asır dünyasında, İstanbul, cihanın daimi en güzel ve en meşhur şehirlerinden biri, Grek ve Slav doğudan ziyaretçilerin koştuğu Ortodoksluğun anavatanı, bütün Batı tacirlerinin buluştuğu büyük ticaret şehri, dikkate değer bir fikir ve sanat kültürünün parlak ve verimli bir merkezi olarak kalmıştır. Bizans başkentinin okulları her vakitten ziyade parlak ve rağbetteydi. Ve Üniversitenin büyük profesörleri, XIV üncü asır başında, Planudlar, Moschopouloslar,, Triklinioslar daha sonra Chrysoloraslar yahut Argyropouloslar klasik yazarları yeni baştan incelemekle Rönesans alimlerinin muhterem öncüleri olmuşlardır. Onların yanında filozoflar, Gdmisteplethonlar, Bessarionlar, Platon akidelerini tetkik geleneğine devam ve bunları batıya nekletmeğe hazırlanıyorlardı. Bundan başka, bir çok orijinal ve şahsi zeka sahipleri de çıkmıştır: 

XIV üncü asırda Jean Cantacuzene yahut Nicephore Gregoras gibi, XV inci asırda Phrantzes Ducas, Chalcondyles yahut Critobule gibi tarihçiler; XIV üncü asırda Gregoire Palamas yahut iki Cabasilas gibi XV inci asırda Markos Eugenikkos yahut Georges Scholaris gibi din alimleri, Nicerhore Chumnos yahut Demetrius Cydones gibi hatipler, Theodore Mdtochite yahut Manüel Poleologue gibi yazarlar, Manuel Philes gibi şairler, Mazaris'in cehennemlere inişini yazan gibi hiciv yazarları, ilimler, yıldızlar bilgisi, doktorluk, tabii ilimler, edebiyat derecesinde itibarlı idi. Ve bu zamanda alimlerinin, batıda bir Roger Bacon'dan daha az hizmetlerde bulunmadıkları haklı olarak söylenmiştir. Batıdan evvel Bizans son bir parıltı saçmak için bütün fikri kuvvetlerini hakikaten toplamış gibiydi. 
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Aynı suretle, XIV üncü yüzyıl sabahında, Bizans sanatı son bir Rönesans için tekrar uyanıyordu. Zamanın klasik diller ve edebiyat alimlerinin (Humaniste) şeref mevkiine getirdikleri, bu en eski kaynaklara, bilhassa İskender devri geleneğine dönen bu sanat, soyut karakterini kaybederek canlı, güzel, heyecan verici ve sevimli olmuştu. Mukaddes tasvirler, daha heyecan verici daha meraklı bir tarzda zenginleşmiş ve yenileşmişti. 
Ahenkli ve bilgili bir tarzda kullanılan renkler, hakikati ifade edebilecek bir maharette idi. Ayrı ilham ve üslüpta ekoller meydana cıkmıştır: Konspe ekolü ki Kariye camii mozaikleri (XIV üncü yüzyıl başlangıcı) bunun şaheseridir; üstatlarının Makedonya, eski Sırbistan ve Aynaroz'un eski kiliselerini süsledikleri Makedonya ekolü; meşhur Manuel Ponselinos, XVI ıncı yüzyılda şüphesiz, bu ekolün son temsilcisidir. Girit ekolü; bunun vücuda getirdiği şaheser de Mistra ( fresk ) leriydi. Bu suretle görünüşte kuvvetsiz görünen Bizans, XIV üncü yüzyılda vaktiyle X uncu asırda olduğu gibi, klasik gelenekle teması yüzünden yeni bir canlılık bulmuştur. 


XIV üncü asırdaki İtalyan rönesansına kıyas olunabilecek olan ve ona hiç bir suretle borçlu olmayan bu kuvvetli sanat hareketi sayesinde Bizans nüfuzu bir defa daha doğu dünyasında, Sırplar, Ruslar, Romanyalılar arasında yayılmıştır. 


Mistra Despotuğu. - Bu türlü fikir, sanat ve kültür merkezleri arasında Mistra özel olarak zikre layıktır. Vaktiyle (Sparte) İsparta'nın bulunduğu ovanın üstünde Guillaume de Villehardouin tarafından kurulan ve daha sonra Poleponez Grek despotlarının merkezi olan Mistra, fresklerle süslü kiliseleri, surları, evleri, saraylarıyla pek doğru olarak söylendiği gibi bir Bizans Pompeisidir. Şehir 1262' de tekrar Bizanslılar'ın eline geçince Andronic Il oraya fazla nüfüs yerleştirmeye ve onu süslemeye çalıştı ve bir çok kiliseler yaptırdı. Jean Cantakuzen daha sonra burasıyla fazla alakadar oldu. Zamanla Fanklar'dan aldığı Mora vilayetini, despot ünvanını alan küçük oğlu Manuel'e ayırdı. 
(1348) ve bu prensin hükümeti esnasında, kendisinden sonra 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gelen (1383 den itibaren) Poleolog sülalesi küçüklerinin idaresinde olduğu gibi, Mistra parlak, sanat ve edebiyat meraklısı bir sarayın merkezi, Elenizm ve klasik edebiyatın hakiki ocağı ve can çekişen Grek milliyeti için son bir sığınak olmuştur. 


Uzun müddet eski Yunanistan'a hiç ilgi göstermeyen Bizanst'a, birdenbire, felaket arifesinde, uzak Elenik soy hatıralarının uyanması hakikaten dikkate değer bir durumdur. XV inci asır insanlarının dudaklarında beklenmedik bir tarzda Perikles'lerin, Themistocle'lerin, Lycurgue'lerin ve Epaminondas'arın büyük isimleri dolaşır ve vaktiyle ‘umum için vatan için yaptıkları hatırlara getirilmekle zevk duyulurdu. Zamanın en meşhur adamları, bir Gemiste Plethan, bir Bessarion, eski Yunan geleneğinin tekrar uyanmasında imparatorluğu kurtaracak mayayı görüyorlar ve hükümdara, eskimiş Romalılar hükümdarı yerine başlıbaşna, kanaatlerine göre hür Elenlerin selametini ve esir kardeşlerin kurtarılmasını temine kafi gelecek yeni ve canlı Elenler kralı ismini almasını tavsiye ediyorlardı. 
Bessarion, Poleolog'ların sonuncusundan, eski Ispartalıların karhramanlıklarını hatırlatarak onlarn torunlarının başına geçip Avrupa'yı Türkler'den kurtarmasını ve Asya’ da babasının mirasını geri almasını rica ediyordu. Pleton — en büyük felaketin arifesinde — tekrar silkinen Yunanlık için Manuel Il ye tam bir reform programı teklif ediyordu. 


Mehmed Il nin kapıya dayandığı bir sırada bu hayeller hoş görünürse de ölmek istemeyen Elenizmin kendisini tekrar bilmesi, XV inci asır yazarlarından birinin, Chalcondylesin söylediği gibi: “ Bir gün bir Grek kralının ve halefinin, Elen çocuklarının birleşip bir milet kurarak işlerini kendileri idare edecekleri bir krallık kuracakları”, uzak istikbalinin önceden görünüşü dikkate değer bir vakadır. 


Bu temayüllerin ifade olunduğu yer Mistra sarayıydı ve aynı zaman da o zamanın sanat uyanışının şaheserlerinden bazılarına Mistra kiliselerinde, Metropole'de (XIV üncü asır başlangıcı), Peribleptos (XIV üncü asır ortası) da, Pantanassa (XV inci asr) da rastlanır. 
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Bunlarda, süsleme sanatının nadir bir ahengi, güzellik, hareket, ifade arzuları, yüksek bir incelik ve cazibe zevki, aynı zamanda ince ve canlı renkler hepsinden bilgili ve serbest bir sanat göze çarpar. Aynı vasıflar, Makedonya kiliselerinin fresklerinde ve Aynaroz manastırlarının en eski resimlerinde bulunur. Bunlar, Bizans sanatının, ne büyük yaratıcı bir özellikte olduğunu gösterirler ve Poleologue'lar devrini son bir ihtişamla süslerler. 

Trabzon Grek İmparatorluğu. — Bizans dünyasının öbür ucunda, Karadenizin sonundaki uzak Trabzon imparatorluğu aynı zamana doğru dikkate değer başka bir Elenik medeniyet 

XIII üncü asır başlarında, Komnen'ler ailesinden Alexis | (1204 — 1222), Aynaroz hükümdarlarının ve Selçuk Türklerinin hücumlarına rağmen eski, Polemon Pontosu'nu içine alan ve doğuya doğru Pion ırmağına kadar uzanan bir devlet kurmuştu. Fakat, doğunun uzak bir yerinde ayrı, Türkler arasında kaybolmuş, içeride gürültücü derebeylerin kavgalarıyle hükümdarları tarafından çekilemeyen yeni imparatorluk varlığını zorlukla devam ettirebilmiştir. 

Bununla beraber, Alexis II (1297 — 1330) devrinde, başkentini kiliseler ve manastırlarla süsleyen Alexis IM (1340 — 1390) ün uzun saltanatı esnasında mesut günler görmüştür. 
Akar sular ve yeşillikler arasında, deniz üstünde kat kat yükselen, Asya'nın içleriyle yaptığı büyük ticaret yüzünden pek çok zengin, lüks ve prensseslerinin güzelliğiyle meşhur Trabzon, o yayla üzerinde prenslerin sarayı zarif ihtişamın bir harikası ve “bütün Asya'nın başı ve gözü’ sitenin şöhreti bütün doğu dünyasını kaplamıştı. Şüphesiz XV inci asırdan itibaren derin ahlak bozukluğu Komnen'ler sarayını karıştırdı ve orasını kanlı entrikalar ve feci maceralarla doldurdu. Trabzon imparatoluğu sayesinde, Karadenizin nihayetinde, Bizans'ın şeref ve zaferinin bu 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parıltısı devam etmiş ve orası Grek milliyeti için ikibuçuk asır 

Mora despotluğu ve Trabzon imparatorluğu, İstanbul düştükten sonra ancak birkaç yıl daha yaşayabilmiştir. Poleponezde Arnavut isyanı, 1453 den itibaren Türkleri Mora'ya getirmiş ve Konstantin XI in kardeşleri despotlar, Osmanlıları yardımlarına çağırdıktan sonra padişaha bağlı olmayı kabule mecbur olmuşlardı. Toma (Thomas), 1459” da vergi vermeyince iş fenalaştı Mehmed Il bütün direnişleri kırarak bizzat Mora ya geldi, fakat Mistra'yı zaptedemedi. Despotlar, bir defa daha itaat ettiler, fakat bir müddet sonra yeniden ayaklandılar. O vakit padişah, doğruca Mistra'ya yürüdü, Despot Demetriyus (Demetrius) ü azil ve esir etti; öteki Grek prensi İtalya'ya kaçtı ve Mora bir Türk vilayeti oldu. (1460). 

Trabzon'un son imparatoru David Komnen, 1461 de öldü. O, yeğeninin kocası, Türkmen prensi Uzun Hasan'a dayanmaya çalışmıştı. 1461 de Fatih Mehmed, Anadolu'ya giderek Uzun Hasan'ı mağlup etti ve müteakiben Trabzon'a döndü ve orasını da zaptetti. İmparator ailesinden sağ kalanlar, Sulta- nın emriyle Makedonya'da Serez civarında hapsedildiler. Bu, doğunun son Grek devletinin sonuydu. 


Asırlarca Hiristiyanlığın İslamlığa, medeniyetin barbarlığa karşı savunucusu, Slav doğunun öğreticisi olan Bizans imparatorluğu bin yıldan fazla bir mevcudiyetten, ve ekseriya şerefli bir mevcudiyetten ve nüfuzunu batıya kadar hissettirdikten sonra, böylece sona ermiştir. Fakat Bizans düştükten ve imparatorluk olarak mevcudiyeti nihayet bulduktan sonra dahi bütün doğu aleminde mutlak bir tesir yapmakta devam etmiş ve bugün dahi yapmaktadır. Yunanistan'dan Rusya'nın içlerine kadar Doğu Avrupa'nın bütün milletleri, Türkler ve Grekler, Sırplar ve Bulgarlar, Romanyalılar ve Ruslar, kaybolmuş Bizans'ın canlı hatırasını ve geleneklerini muhafaza etmişlerdir. Ve bu itibarla, oldukça kötü bilinen, biraz unutulmuş bu eski tarih, düşünüldüğü gibi asla ölü bir tarih değildir; bu tarih, zamanımıza 


157 





SINN PAEROA Tariki 


kadar, siyaset ihtiraslarında olduğu gibi, fikir hareköilerinde de derin izler birakmıştır ve mirasını toplayan bütün milletlere, sinesinde, istikbal için vaatler ve teminat taşımaktadır. İşte, bunun için, kendi mahiyeti ve zamanımızın tarihine tesiri itibariyle Bizans medeniyeti iki kat daha fazla dikkate değer. 


Selami Çeşme 11 Eylül 1935. 











EK 1 
BİZANS İMPARATORLARININ LİSTESİ 


Konstantin Sülalesi 
Büyük Konstantin | 306 — 337. yalnız başına imparator, 


323-337. 


Konstans Il, 337 — 361; yalnız başına imparator, 353 — 


Jülyen ( Jülien ), 361 — 363 
Jovyen ( Jovien ), 363 — 364 
Valans ( Valens), 364 — 378. 


Teodoz Sülalesi 
Büyük Teodoz | (Theodese), 379 — 395. 


Arkadyus (Arcadius), 395 — 408. 
Teodoz Il, 408 — 450. 

Marsiyen (Marcien), 450 — 457. 
Leon I, 457 — 474. 

Zenon, 474 - 491. 

Anastaz ( Anastase ), 491 - 518. . 
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Jüstinyen Sülalesi 
Jüsten I. (Justin ), 518— 527. 
Jüstinyen I (Justinien |), 527 — 565. 
Justen I (Justin 1), 565 — 578. 
Tiber II ( Tibere 1), 578 — 582. 
Moris (Maurice), 582 — 602. 
Fokas ( Phocas ), ( Gasıp ) 602 — 610. 


Herakliyus Sülalesi 
Heracliyus, 610 — 641. 
Konstantin Il ve Harekleonas, 641 — 642. 
Konstant Il, 642 — 668. 
Konstantin IV Pogonat, 668 — 685. 
Jüstinyen Il Rhinotmete, 685 — 695. 
Leontius ( Gasıb ), 695 — 698. 
Tibere Il ( gsıp ), 698 — 705. 
Jüstinyen I (ikinci defa olarak), 705 — 711. 
Philippicus, 711 — 713. 
Anastase Il, 713 — 716. 
Theodose Ili, 716— 717. 


İzorya Sülalesi 
Leon Hi, 717 — 746. 
Konstantin V Copronyme, 740 — 775. 


Leon YK 775 — 780. 
IV 
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Konstantin VI, 780 — 797. 


© İrene, 797 — 802. 


Nicephore | ( gasıp ), 802 — 811. 
Staurakios, 811. 

Michel I Rangabe, 811 — 813. 
Leon V Ermeni, 813 — 820. 
Michel Il le Begue, 820 — 829. 
Theophile, 829 - 842. 

Michel III, sarhşo,, 842 — 867. 


Makedonya Sülalesi 
Basile I, 877 — 886. 
Leon VI akıllı, 886 - 912. 
Akexandre, 912 — 913. 
Konstantin VII Porphyrogenete, 913 — 959. 
Romain | Lecapene (gasıb) ile müştereken, 919 — 944. 
Romain Il, 959 — 963. 
Nicephore II Phocas, 963 — 969. 
Jean I Tzimisces, 969 — 976. 
Basile II Bulgar öldürücü, 976 — 1025. 
Konstantin VII, 1025 — 1028. 
Zoe, 1028 — 1050, müteakip kocalarıyla birlikte: Romain lll Argyre, 1028 — 1034. 
Michel IV Paflagonyalı, 1034 — 1041. 
Michel V Kalafat, (Michel IV ün yeğeni, Zoen'in manevi 


evlâdı), 1041 — 1042. 
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Konstantin IX Monomague, 1042 — 1054. 


Theodora, 1054 — 1056. 
Michel VI Srratiotikos, 1056 — 1057. 


Doucas ve Comnenler Sülalesi 
İsaac I Comnene, 1057 — 1059. 


Konstantin X Doucas, 1059 — 1067. 

Romain W Diogene, 1067 — 1071. 

Michel VII Doucas, 1071 — 1078. 

Nicephore III Bataniate ( gasıb ), 1078 — 1081. 
Alexis I Comnene, 1081 - 1118. 

Jean Il Comnene, 1118 - 1143. 

Manüel I Comnene, 1043 — 1180. 

Alexis II Comnene, 1180 — 1183. 

Andronic I Comnene, 1183 — 1185. 


Ange ( Anj) Sülalesi 
İsac Il, 1185 — 1195. 
Alexis III, 1195 — 1205. 


İsaac Il (ikinci defa olarak), oğlu Alesis IV ile birlikte, 1203 
— 1204. 


İstanbul Latin İmparatorları 
Baudouin de Flandre, 1204 — 1205. 


Henri d'Angre, 1206 — 1216. 
Pierre de Courtenay, 1217. 
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Yoland, 1217 — 1219. 
Robert Il de Courtenay, 1221 — 1228. 


Baudouin Il, 1228 — 1216, naip sıfatıyla Jean de Brienne ile birlikte 1229 — 1237 ; yalnız olarak imparator, 1240 - 
1261. 


İznik Grek İmparatorları 
Theodore I Lascaris, 1204 — 1222. 


Jean III Vatatzes, 1222 — 1254. 

Theodore II Lascaris, 1254 — 1258. 

Jean IV Lascaris, 1258 — 1259. 

Michel VIII Poleologue (gasıb), 1259 — 1261. 


Poleologue'lar Sülalesi 
Michel VIII, 1261 — 1282. 


Andronic Il, 1282 — 1328, oğlu Michel IX ile müştereken, 
1295 — 1320. 


Andronic Il, 1328 — 1341. 

Jean V, 1341 - 1376. 

İki VI Cantakuzene (gasıb), 1341 — 1355. 
Anronic VI (Jean Vin oğlu), 1376 — 1379. 
Jean V (ikinci defa olarak), 1379 — 1391. 
Jean VII (andronic IV ün oğlu, gasıb), 1390. 
Manuel Il, 1391 — 1425. 

Jean VIII, 1425 — 1448. 

Konstantin XI Dragases, 1448 — 1453. 
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Mistra Grek Despotları 
Manuel Cantacuzene, 1348 — 1380. 


Mathieu Cantacuzene, 1380 — 1383. 
Theodore | Poleologue, 1483 — 1407. 
Theodore Il, 1407 — 1443. 
Konstantin Dragases, 1428 — 1448. 
Thomas, 1443 — 1460. 

Demetrius, 1449 — 1460. 





EK II 


Bizans tarihinin en mühim vakalarına ait zaman cetveli. 


Mayıs 11 — 330. — Büyük Konstantin tarafından Konstan- 


tinople'un (Yeni Roma ) kuruluşu. 


343. — Sardigue ruhani meclisi. 

301. f Mursa meydan muharebesi. 

353. — Constance yalnız başına imparator. 

359. — Rimini ruhani meclisi. 

376. — Vizigotların Mesie (Kuzey Bulgaristan) da yerleşmesi. 


378. — Edirne meydan muharebesi ve imparator Valens'ın 


ölümü. 


381. — Konstantinnople umumi ruhani meclisi. 


395. — Theodose'un ölümü, İmparatorluğun oğulları Arca- 


dius ve Honorius arasında paylaşılması. 


396. — Alarik'in Yunanistan'ı istilası, Vizigotların Stilicon 


tarafından Pholoe'de kuşatılması. 


399 — 400. — Gaina'ların isyanı. 

404. — Jean Chrysostome'un azil ve sürgün edilmesi. 
410. — Roma'nın Alarik tarafından alınması. 

431. — Ephese umumi ruhani meclisi. 

438. — Theodose kanunun neşri. 


439. — Konstantinopolun büyük duvarlarının (surlarının) 


yapılması. 
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441. — Atilla'nın Panonya'yı istilası. 
447. — Atilla'nın yeni istilası. 
449. — “Ephese şakaveti' adı verilen ruhani meclis. 
451. — Kadıköy ( Calcedoine ) umumi ruhani meclisi. 
476. — Batı Roma imparayorluğunun düşmesi. 
482. — Birleşme emirnamesi yahut Henotikon. 


487. — Ostrogot'lar kralı Theodoric, Zen'on tarafından İtalya'yı geri almak vazifesini alıyor. 


502. — Persler'le savaşın tekrar başlaması. 
512. — Anastase surlarının yapılması. 
514. — Vitalien isyanı. 


519. — Roma ile itilafın yeniden başarılması ve Acece din ihtilafının sonu (484 — 519). 


527. — Persler'e karşı harbin tekrar başlatılması. 
529. — Justinien kanunun neşri. 

529. — Atina mekteplerinin kapatılması. 

532. — Persler'le ebedi sulh akdi. 

532. — Nika isyanı. 

533. — Digeste ve İnstitute'lerin neşri. 

233. — 934. — Belisaire, Afrika'yı tekrar zaptediyor. 
535. — İmparatorluğun idari düzeni için Justinien kanunları. 
535. — Ostragatlar'a karşı harp. 

536. — Konstantinople ruhani meclisi. 

537. — Ayasofya'nın açılması. 


537.— 538. — Belisaire'in müdafaa ettiği Roma'nın muhasarası. 
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540. — Ravenne'in Belisaire tarafından alınması. 
540. — Hüsrev (Chosroes) Suriye'yi istila ediyor. 
540. — Hun'ların İllirya'yı istilası. 

548. — Theodora'nın ölümü. 

549. - Roma'nın Totila tarafından tekrar zaptı. 


552. — Ostrogot'ların Tigina'da bozulması ve Ostrogot 


krallığının sonu. 


553. — Konstantinople umumi ruhani meclisi. 

554. — İspanya'nın güney doğusunun zaptı. 

559. — Hunlar, Konstantinople önünde. 

562. — Prensler'le sulh. 

568. — Lombardlar'ın İtalya'yı zaptı. 

572. — Persler'le harbin tekrar başlaması. 

579. — Büyük Hüsrev'in (Chosroes) ölümü. 

581. — Sirmium'ün Avarlar tarafından alınması. 

582 ye doğru. — Afrika ve Raven eksarlıklarının kurulması. 
591. — İran'la sulh. 

601. — Priscos'un Avarlar'a karşı zaferi. 

602. — Phocas'ın isyanı. 

608. — Persler Suriye'yi zaptediyorlar ve İstanbul karşısın- 


da Kadıköy'üne geliyorlar. 


610. — Haraclius'ün kıyamı ve Phocas'ın düşmesi. 
615. — Kudüs'ün Persler tarafından zaptı. 

617. — Mısır'ın Persler tarafından zaptı. 

622. — Heraclius Persler'e karşı taarruza geçiyor. 


626. - Avarlar ve Persler Konstantinople'a hücum ediyorlar. 
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627. — Ninova muharebesi. 


629. — Persler'le sulh. 


VII inci yüzyıl başlarında, - Hırvatların ve Sırpların illiryada yerleşmesi. 


634. — Araplar Suriye'yi istila ediyorlar. 
636. — Yarmuk muharebesi. 
637. — Kudüs'ün teslimi. 


638. — Hareclius, tarafından, Echtesis yahut beyanı iman emirnamesinin neşri. 


640. — 642. — Mısır'ın Araplar tarafından zaptı. 
647. — Araplar Kuzey Afrika’ da. 
648. —- Constant II, Type'i neşrediyor. 


655. — Bizans donanmasının Likya (Lycie) sularında bozulması. 


VII yüzyıl ortalarında . — Asya Theme (eyalet) lerinin kurulması. 


668. — Araplar Kadıköy'ünde (İstanbul karşısında). 


673. - 678. — Konstantinople.'un Araplar tarafından geniş ölçekte kuşatılması. 


679. — Bulgarlar'ın Tuna güneyinde yerleşmesi. 
680. - 681. — Konstantinople umumi ruhani meclisi. 


692. — Justiniene Il nin Araplar tarafından Sebastopolis'de bozulması. 


697. — 698. — Kartaca'nın Araplar tarafından alınması ve Afrika'nın kaybolması. 


708. — Justinen Il nin Bulgarlar'a karşı başarısızlığı. 
710. — İtalya ayaklanması. 
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712. - 717. — Arapların Anadolu'da ilerlemesi. 


717.— 718. - Konstantinople'un Arapalar tarafınan kuşa- 


tılması. 


yor. 


726. — Dini resimler aleyhinde emirname. 

727. - Yunanistan ve İtalya ayaklanmaları. 

739. — Akroinos muharebesi. 

740. — Ecloga'nın neşri. 

751. — Raven'in Lombardlar tarafından zaptı. 

752. — Arapalar'a karşı başarı. 

753. — Hieria'da dini resimler aleyhinde ruhani meclisi. 
754. — Pepin'in Papalığa hibesi. Bizans İtalya'sının zaptı. 
755. — Bulgarlara karşı harp. 

762. — Bulgarların Anchialos'ta bozulması. 

765. — Dini resim taraftarlarının takibi. 

787. — İznik ruhani meclisi. 

797. — Konstantin VI, İrene tarafından devriliyor. 

800. — Roma batı imparatorluğunun tekrar kuruluşu. 
809. — Bulgar hanı Krum'un istilası. 

811. — İmparator Nicephore Bulgarlar'a karşı harpte ölü- 


813. — Krum, Konstantinople önünde. 

813. — Bizanslıların Mesembria zaferi. 

815. — Konstantinople'da resimler aleyhindeki sinod. 
822. — Thomas isyanı. | 

826. — Giritin Araplar tarafından zapti. 

827. — Araplar Sicilya'da. 
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832. - Theophil'in dini resimler aleyhinde emirnamesi. 
838. - Ameorin'un Araplar tarafından zapti. 

842. — Mesinanın Araplar tarafından alınması. 


843. - Konstantinople ruhani meclisi ve Ortodoksluğun 


tekrar tesisi. 


858. — İgnace'nin azli. Photius'ün patrik nezdinde vazifesi. 
864. — Bulgaristan'ın Hristiyan olması. 


867. — Konstantinople sinodu, Roma ile münasebetin ke- 


silmesi. 


SI. 
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869. — Konstantinople umumi ruhani meclisi. 

876. — Barinin Grekler tarafından alınması. 

878. — Syracus'ün Araplar tarafından zapti. 

879. — Konstantinople ruhani meclisi. 

887. — 893. — Basiliklerin neşri. 

893. — Bulgar çarı Symeon ile münasebetin kesilmesi. 
902. — Taormine'nin Araplar tarafından alınması. 
904. — Selânik'in Araplar tarafından alınması. 

915. — Garigliano muharebesi. 

917. — Bulgarlar'ın Anchialos'da galip gelmesi. 

919. — Romain Lecapene'in gasbı. 

924. — Symeon, Konstantinople önünde. 

927. — Çar Symeon'un ölümü. 

934. — Melitene'in Bizanslılar tarafınan alınması. 

944. — Nisibis (Nusaybin) ve Edesse (Urfa) nın alınması. 


961. — Girit'in Nicerphore Phocas tarafından geri alınma- 
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963. — Nicerhore Phocas'ın gasbı. 

965. — Kilikya'nın zapti. 

967. — Bulgar harbinin tekrar başlaması. 

968. — Ruslar Bulgaristan'da. 

968. — Antakya'nın (Antioche) alınması. 

969. — Nicerhore Phocasın öldürülmesi. 

971. — Ruslar'ın Silistrede bozulması. Bulgaristan'ın ilhakı. 
976. — Tzimisces'in Suriye seferi. 

977. — 979. — Bardas Skleos'un ayaklanması. 

977. - 986. — Bulgar çarı Samuel'in ilerlemesi. 

986. — Bizans'ın Trayan kapısı geçidinde bozulması. 
987. — 989. — Barads Phocas'ın ayaklanması. 

989. — Rusya'nın Hristiyan olması: 

995. — Basil Il nin Suriye seferi. 

996. — Bulgarlar'ın Sperchios'da bozulması. 

“998. — Suriye seferi. 

1000. — 1014. — Bulgarlar'a karşı harp. 

1010. — Güney İtalya ayaklanması. 

1014. — Cimbalongou muharebesi. Çar Samuel'in ölümü. 
1018. — Bulgaristan'ın boyun eğmesi. 

1018. — Cannes zaferi. 

1021. — 1022. — Ermenistan'ın ilhakı. 

1032. — Georges Maniakes'in Sicilya'da başarısı. 
1040. - Bulgaristan'ın ayaklanması. 

1042. - Konstantinople'da isyan. Michel V in düşmesi. 
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1043. - Georges Maniakes'in isyanı. 

1054. - Patrik Ceroularius Roma ile münasebeti kesiyor. 
1057. - İsaac Connene'in isyanı. 

1064. - Ani'nin Selçuk Türkleri tarafından alınması. 


1071. — Bari'nin Normanlar tarafından alınması ve İtal- 


ya'nın kaybolması. 


1071. - Malazgird (Mantzikierd) muharebesi. 

1078. - Botaniate ve Bryenne'in isyanı. 

1078. - Türkler İznik'te. 

1081. — 1084. — Robert Guiscard'ın Epir istilası. 

1082. - Venedik'le anlaşma yapılması 

1091. - Peçeneklerin Leburnion üzerinde mağlubiyetleri. 
1096. - Haçlılar İstanbul'da. 

1097. - İznik'in haçlılar tarafından alınması. 

1107.— 1108. — Bohemond'a karşı harp. 

1116. - (Philemelion) muharebesi. 

1122. - Peçenekler'in bozulması. 

1122. - 1126. — Venedik'le harp. 

1124. - 1126. — Macaristan'da müdahale. 

1137. - 1138. — Jean Comnene'in Suriye ve Kilikya se- 


ferleri. ! 
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1147. - İkinci Haçlılar seferi. 

1147.—-1149. - Sicilya kralı Roger II ile harp. 
1151. — Bizanslılar Ankona'da. 

1158. - Manuel Comnene'in Suriye seferi. 


1168. - Dalmaçya'nın ilhakı. 
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Charles Diehl 
1171. — Venedik'le münasebetin kesilmesi. 
1176. — Myrio Kephalon muharebesi. 
1182. — Andronik Comnen'in isyanı. 
1185. — Selânik'in Normanlar tarafından alınması. 
1185. — Ulâh — Bulgar imparatorluğunun kuruluşu. 
1189. — Frederik Barbaros şarkta. 
1190. — İzak Anj (İsaac Ange) ın Bulgarlar tarafından 


mağlup edilmesi. 
1197.— 1207 . — Bulgar Çarı Yohaniça. 


1204. — Konstantinople'un Latinler tarafından alınması Konstantinople Latin İmparatorluğunun kuruluşu. 


1205. — Latinlerin Edirne'de bozulması. 

1206. — Teodor Laskaris İznik'te imparator oluyor. 
1210. — Ravennika parlamentosu. 

1222. — Selânik'in Epir Grekleri tarafından alınması. 


1230. — Selanik Grek imparatorluğunun Bulgarlar tarafından tahribi. 


1236. — Konstantinople'un Grekler ve Bulgarlar tarafından hücuma uğraması. 


1244. — Selanik despotluğunun İznik'e tabi olması. 

1254. — Epir despotu Michel'in itaati. 

1259. — Pelagonya muharebesi. 

1261. — Konstantinople'un Grekler tarafından tekrar alınması. 

1622. — Bizanslılar Mora'ya tekrar ayak basıyor. 


1267. — 1272. — Şarl Danju (Charles d'Anjou) nun Epir'de ilerlemesi. 
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Bizans İmparatorluğu Tariki 
1274. — Lyon ruhani meclisi. 
1281. — Anju askerlerine karşı Berat zaferi. 
1302. — 1311. - Büyük Katanya şirketi şarkta. 
1325. — 1328. — İki Andronik harbi. 
1330. — Sırplar Bulgarlar'ı Velbuj'de yeniyorlar. 
1340. — Sırplar'ın Epir'de, Türkler'in Anadolu'da ilerlemeleri. 
1341. - Jean Cantakuzen'in isyanı. | 
1342. — 1349. — Zelot'ların Selanik'te isyanı. 
1341. - 1351. — Hescasise'lar kavgası. 
1345. — Etyen Duşan Makedonya'yı zaptediyor. 
1346. — Etyen Duşan'ın Üsküp'te imparator tacı giymesi. 
1347. — Cantakuzen, Konstantinople'u alıyor. 
1348. — Mistra desporluğunun kurulması. 
1354. — Türkler Geliboluda. 
1355. — Etyen Duşan'ın ölümü. 
1365. — Türkler Edirne'yi başkent yapıyor. 
1371. — Meriç muharebesi. 
1373. — Jean V Paleolog sultana bağlı. 
1376. — Andronik'in ayaklanması. 
1389. — Kosava muharebesi. 
1390. — Jean VIII ın ayaklanması. 


1391. - Alaşehir'in (Philadelphie) Türkler tarafından alıması. 


1396. — Niğbolu (Nicepolis) Haçlılar seferi. 
1397. — Beyazıt Konstantinople'a hücum ediyor. 
1402. — Ankara muharebesi. 


174 








Charles Diehl 
1422. — Konstantinople'un Türkler tarafından kuşatılması. 
1423. — Selânik Venedik'e satılıyor. 
1423. - Türklerin Mora seferi. 
1430. — Selanik'in Türkler tarafından alınması. 
1439. — Floransa ruhani meclisi. 
1444. — Varna muharebesi. 
1446. — Türkler'in Mora'yı istilası. 
1451. — Metmet II nin tahta çıkması. 
29 Mayıs 1453. — Türkler'in Konstantinople'u alması. 
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